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ZKOGÜNDEMİ 


İSTİHDAM PİYASASI 
CANLILIĞINI KORUYOR! 
FİNANSAL KATILIMDAKİ 


ARTIŞ BÜYÜMEYİ 
DESTEKLEYECEK! 


TÜRKİYE FİBERDE ÇAĞ 
ATLAYACAK! 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
ALİNUR AKTAŞ 


BURSA YENİDEN 
YEŞİL BURSA' OLACAK! 


Bursa'da kimseyi mağdur etmek istemediklerini fakat kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ederken şehri gözden çıkaramayacaklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, artık kentsel dönüşümün Bursa'da ada bazlı olacağını, gerek kentsel dönüşüm, gerek ulaşım ve çevre için yaptıkları yatırımlarla nihai olarak Bursa'nın yeniden 'Yeşil Bursa' kimliğini kazanmasını hedeflediklerini vurguladı. 
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İÇİNDEKİLER 


h / 
TOBB BAŞKANI M. RİFAT e (OĞLU 
TARİHTEN ALINACAKEN ÖNEMLİ 
DERS EKONOMİDE GERİ KALMIŞLIKTIR! 


GÜNCEL 


Türk aile şirketleri kuzey yıldızı'nın peşinde! 


GÜNCEL 


Türkiye fiberde çağ atlayacak! 


BUSINESS EKONOMİ 


Finansal katılımdaki artış büyümeyi destekleyecek! 


BUSINESS EKONOMİ 


25 yıl içinde işlerin yüzde 47'si kaybolacak! 


BUSINESS GÜNDEM 


Sanayinin motivasyonu realize edilmeli! 


BUSINESS AKTÜEL 


Analitik kültür her türlü stratejiyi kahvaltı niyetine yer! 


TOURISM 


Alternatif tatil rotaları! 


BUSINESS HEALTH 


Boyun şah damarı tıkanıklığı felce neden olabilir! 


CONRAD İSTANBUL 
BOSPHORUS'TA 
> BOĞAZ 

* MANZARASINA 
KARŞI İFTAR KEYFİ! 
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EDİTÖR'DEN 


Türkiye ekonomik çıkmazı seçimle aşabilecek mi? 


Küresel ekonomideki dalgalanmalar olumsuz beklentileri artırıyor. Bizde ise döviz, faiz, enflasyon denklemi pek olumlu bir tablo sunmuyor. Küresel likidite bolluğunu bir kaldıraç olarak kullanıp kalkınmaya ivme kazandırmak varken sadece büyümeye odaklandık. Bir de üzerine inşaat sektörünü ekonominin lokomotifi yaptık. Şimdi bu lokomotif nefessiz kalmış durumda. 


Referandum süreciyle başlayan genişlemeci politikalar bu yıl da sürdürülmeye çalışıyor. Ancak bunu yapmak olası değil. Faiz üzerinde yapılan son tartışmalar Merkez Bankası'nın baskılanmasına ve döviz kurlarına karşı 
hamle yapmakta gecikmesine yol açtı. Yapılan 300 

baz puanlık faiz artışı ve sadeleşme döviz kurunun hızını kesti. Ekonomi kurmaylarının İngiltere'de 

yatırım çevreleriyle yaptığı görüşmelerde yakın bir gelecekte faiz artışının işaretlerini vermesi de bu hızın kesilmesinde etkili oldu. 


Ancak döviz talebinin temel nedeni yerli yerinde durduğu için orta vadede dövizin önünü almak daha 

zor olacak gibi. Gerek iktidarın gerekse muhalefetin popülist seçim vaatleri de bu yöndeki beklentiyi güçlendiriyor. Önümüzdeki Mart ayındaki yerel seçimleri de hesaba katarsak kim iktidara gelirse gelsin sıkılaştırıcı politikaların uygulanma olasılığı düşük görünüyor. Böyle bir konjonktürde ekonomide denge sağlamak çok daha zor olacak. 


Rating kuruluşları şimdiden Türkiye'nin büyümesine ilişkin öngörülerini yarıya düşürdüler. Bu da ekonominin yılın ikinci yarısında soğuyacağının beklendiğini gösteriyor. Bazı ekonomistlerce dillendirilen IMF seçeneğini ise bir kabus senaryosu olarak okuyabiliriz. bt Umalım ki 24 Haziran Seçimleri ülkemizi bu ekonomik meda 


group 


çıkmazdan kurtarmanın yolunu açsın. 
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DEĞERLERİN NE KADARSA 
DAYANIKLILIĞIN DA O KADAR ARTAR! 


Çağımızda fiziksel olmanın yanı sıra, psikolojik olarak da dayanıklı olmak çok önemli bir nitelik haline gelmeye başlıyor her geçen gün. Sadece bireylerin değil şirketlerin de olağanüstü durumlar oluştuğunda dayanıklılıkları kaderlerini belirliyor. 


İş dünyasında gerek iş sahibi gerekse çalışanların dayanıklı olabilme özelliği eğitim durumu 

ve tecrübesi kadar önemli. Zaman zaman işin ve pozisyona göre çok daha fazla öne çıkan bir nitelik halini aldı. Hele ki, sayısız krizlerin olağan sayıldığı ülkemizde artık kurumsallık değil durumsal olabilmek daha önemli hale geldi. Çünkü kurumsallıkta süreçler silsilesi varken duyumsallıkta zeki, kıvrak ve pozisyon değişiklik manevrası gibi çok daha önemli meziyetlere ihtiyaç var. Coğrafi zorluğun getirdiği sıcak gündemler; ekonomiyi, iş dünyasını, iş dünyasının gergin ve belirsiz ortamı insanların tüm yaşamlarına stresli atmosferler yaratıyor. Dolayısıyla tansiyonun hiç düşmediği bu stresli atmosferlerde, insanların esnek olmasından ziyade, gerçeği kabullenmiş benliklerle reel ve kalıcı çözümler bulması bekleniyor. 


60 yılı aşkın bir çalışma gösteriyor ki dayanıklı insanların üç önemli özelliği bulunuyor: 
Gerçekliği kabullenme kararlılığı, hayatın anlamlı olduğuna dair kuvvetli bir inanç ve doğaçlama yeteneği. 


Dayanıklılık ise öyle pek kendiliğinden oluşan bir nitelik değil. Temelinin değerlere dayanması lazım bir defa.. O değerlerde "Hadi bir oturup değerler oluşturalım!” denilerek olmuyor. 
Değerler, var olan bir erdemin geleneksel bir tavır haline dönüşmesi ya da kendiliğinden oluşan tutumlar bütününden oluşuyor. 


Tıpkı erdemli insanlarda olduğu gibi, tüm başarılı organizasyonların da güçlü ve onları marka yapmış olan vazgeçilmez değerleri vardır. 


Sanayici, Robert Bosch'un meşhur felsefesini bilmeyen yoktur. Efsane bir alıntıya dahi dönüşmüştür. “Müşterilerimin güvenini kaybetmektense, para kaybetmeyi tercih ederim" Bu o şirketin değeriydi. Ve sonra zihinlere kazınan bir reklam ile taçlandı. 
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Biyolojik bir varlık olan insan, diğer canlılardan üstün hale getiren sevgi, saygı, toplumsallık, inanç, eşitlik, özgürlük gibi değerlerle kuşatılmıştır. Çünkü değerler içinde olduğunuz topluluğa anlam katmanızı sağlar. 


Bakınız, başarılı tüm organizasyonların değerleri vardır, çünkü değerler içinde olduğunuz topluluğa anlam katmanızı sağlar ve sizi siz yapan şey de budur. Şirketlerin hedefleri değişebilir, misyonlarını değişebilir ama değerleri değişmemelidir. Değerleri değişmeyen şirketler rüzgârın şiddeti ne kadar sert olursa olsun, devrilmezler. Çünkü o temeldir. 
Oluşturulmuş bir şey değil kendiliğinden var olmuş özgün bir kimliktir. 


yöne 


Kurumunuzun krize dönüşmeye hazır olan risklerle çevrili olduğunu unutmayın. Bu riskler, kurumunuz için her an krize dönüşebileceği gibi, kontrol etme şansınızın olmadığı sektörde de krize dönüşebilir. Ancak, her krizin erken uyarıları ve krizin tetikleyici olaya kadar biriken sinyalleri vardır. Bu sinyallerle yüzleşmekten korkmayan, krizin varlığını kabul eden ve kriz anında sakinliğini koruyan, rakiplerin krizi fırsata çevirmesine izin vermeyecek şekilde hızlı ve stratejik hareket eden “dayanıklı” bir ekip, mali kaybınızı minimize etmenizi ve daha da önemlisi itibarınızı korumanızı sağlayacaktır. 


Warren Buffett'in itibarla ilgili çok yerinde bir tespiti vardır: İtibarı inşa etmek 20 yıl, kaybetmek ise 5 dakika alır. 


Şirketlerin kararlarını istikrarla uygulayan bir kurumsal tavrı, disiplini ve kalıcı çözümler üreten yaratıcı refleksleri olmalı. Dayanıklılık sahibi şirketler, gerçeklikle büyük bir kararlılıkla yüzleşir ve çözüm üretirler, bu içe işlemiş bir reflekstir. Günümüzde krizleri risk seviyesinde stabilize etmeye çalışan iş dünyasının da yapması gereken ise bu refleksi geliştirmek ve içselleştirmektir. 


Sevgi ve ışığın birlikteliği sizlerle olsun, 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ŞİRKETLERDEN HABERLER 


HALK GYO'DAN 
9,7 MİLYON TL 
NET KARI 


İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin en büyük paydaşlarından bir olan Şirket, 2016 yılsonunda başladığı inşaat çalışmalarında 9620 seviyelerine yaklaştı. 


Türkiye'nin ilk GYO Sukuk İhracını nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlayarak bir ilke imza attıklarını belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin şunları ifade etti: “2018 yılının ilk çeyreğinde de portföyümüzü geliştirerek planladığımız hedefler doğrultusunda büyümemizi sürdürdük. Şeffaflık, ürün çeşitliliği, ulaşılabilirlik, eşitlik ve hesap verilebilirlik ilkelerimize bağlı kalarak, bu dönemde de sektörün kurumsallaşmasına katkı sağlarken yatırımcılarımıza çözüm ortağı olmaya devam ettik. Faize değil reel ekonomiye dayalı ürünler geliştirerek Türkiye'nin ilk GYO sukuk ihracını gerçekleştirdik.” 


Genç nüfus artışının getirdiği yüksek talep ve gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaşması ile sektörün büyümesinin artacağını belirten 

Yetgin, şunları söyledi: “Türkiye ekonomisi gayrimenkul sektöründe çok başarılı bir yılı geride bıraktı. Amacımız bu yıl da bu performansı devam ettirebilmek. Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz, hemen tüm platformlarda gücümüzü göstermeye çalışıyoruz. Gayrimenkul sektöründe uluslararası yatırım fırsatlarının değerlendirildiği MIPIM fuarında, yabancı yatırımcılara modern kent yaşamı ve yaşanılabilir alanlar oluşturulmasına dönük çalışmalarımızı anlattık. Aynı anlayış doğrultusunda, hem sektöre destek olmak hem de gayrimenkul sektörünün önemine vurgu yapmak için Gayrimenkul Zirvesi'ne Zirve Sponsor olarak katılım gösterdik. 
Hem yurtiçinde hem yurtdışında Türkiye'nin gayrimenkul sektöründeki değerini arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Halk GYO olarak alternatif finansal yatırım araçları geliştirerek, müşteri ve yabancı yatırımcıların sayısında artışa yardımcı olarak ülkemizin marka değerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.” 


KORDSA, 2018'İN 
İLK ÇEYREĞİNDEDE 
BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ! 


2018'in ilk çeyreğinde gösterdikleri büyümeden memnuniyetini dile getiren Kordsa CEO'su Ali Çalışkan, lastik güçlendirme, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojilerindeki gelişmeleri, yatırımları ve 
2018 hedeflerini paylaştı: “Kordsa olarak hedefimiz, 
bulunduğumuz toplumlar için değer yaratmak, bunu yaparken de Ar-Ge ve inovasyon yetkinliğimizden aldığımız güçle iş yaptığımız her alandaki liderliğimizi 
devam ettirmek. 2018'in ilk çeyreğinde, 2017 
senesinde yaptığımız yatırımlarımızı hayata geçirmeye başladık. Lastik güçlendirme sektöründe 30 milyon ABD doları ile Türkiye ve Endonezya'da yaptığımız ek polyester iplik hattı yatırımlarından Endonezya'daki hat Ocak 2018'de devreye alındı ve üretime başladı. 
2017 yılında Endonezya'da rekor düzeyde kar ve satış 
rakamları açıklamıştık. Bu yeni hattımız ile Asya-Pasifik bölgesinin gözde pazarı Endonezya'da mevcut gücümüzü pekiştiriyoruz. 2017 yılının sonunda temeli atılan Türkiye'deki hattın ise 2018 yılı içinde açılmasını planlanıyoruz.” 


Ali Çalışkan, teknoloji ve inovasyon alanında Kordsa'da yaşanan gelişmeleri şöyle özetledi: “Geleceğin malzemesi olarak nitelendirilen kompozit teknolojilerinde 60'dan fazla firma ile görüşüyoruz. 
Kompozit teknolojilerinde yatırımlarımızla yeni pazarlarda ve yeni coğrafyalarda büyümeyi hedefliyoruz. Sanayi ve üniversite iş birliğinin 

öncü ve örnek modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'mizde geçtiğimiz yıl otomotiv kompozitleri alanında üretim hızını artıracak bir inovasyona imza attık. Merkezde, daha sağlam ve daha hafif araçlar üretilmesi için görsel ve yapısal parçalar geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çok sayıda kurumla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Kompozit malzemelerin 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretilmesine yönelik olarak sistem, yazılım ve malzeme geliştirilmesini ve havacılık sektörüne nano malzeme katkılı kompozit tamir malzemelerinin üretimini kapsayan ortak projelerde yer alıyoruz.” 
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ÜLKER, 2018'İN İLK. 
ÇEYREĞİNDE KENDİ 
REKORUNU KIRDI! 


Geçen yılı ciro ve kârlılıkta tarihi rekor ile bitiren Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2018 yılı ilkçeyrek atıştırmalık faaliyetleri ile ilgili cirosunubir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.1 artışla 1.4 
milyarTL'yeyükselttiğini duyurdu. 


Türkiye'nin en büyük halka açık gıda şirketi ÜlkerBisküvi'nin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2018 yılı ilk çeyreğinde 213 milyon TL olarak gerçekleşerek 2017'nin aynı dönemine göreartışını sürdürdü. Şirketin ana ortaklığa ait net dönem 

kârı 2018 yılı ilk çeyreğinde 122 milyon TL olarak gerçekleşti. 


Ülker Bisküvi'nin ilk çeyrekte hedeflediği FAVÖK oranının üzerine çıktığına dikkat çeken Ülker CEO'su Mehmet Tütüncü, şirketin performansıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: 


* Yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğumuz yatırımlarda oluşturduğumuz maliyet ve ürün sinerjileri, faaliyetlerimizdeki güçlü performans 

ve yıllardır sürdüğümüz etkin maliyet kontrolü konusundaki hassasiyetlerimiz şirketimizin FAVÖK oranının ilk defa hedeflediğimiz yüzde 15 seviyesinin de üzerine çıkarak yüzde 15,2 olarak gerçekleşmesini sağladı. 


* “Ülker Bisküvi, operasyonel ve finansal olarak 2018 
yılı ilk çeyreğinde büyümesini devam ettirdi. Makul fiyat hedefine, inovasyona ve sürdürülebilir marka yatırımıyla rekabet üstünlüğü sağlayacakalanları önceliklendirmeniniyi sonuçlarını almaya devam ediyoruz. 


* Budurum bizim faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerdeki operasyonel gücümüzün, yetkinliğimizin ve uyguladığımız etkin stratejilerin en büyük göstergesidir. 


* Türkiye ve yurtdışındaki yatırımlar, sinerji yaratarak, verimliliğini artırarak, pazar ve marka gücü ile kârlılığımızı geliştirme potansiyelimiz sürüyor. 
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ŞİRKETLERDEN HABERLER 


YATAŞ GRUP İLK 
ÇEYREKTE NET KARINI 
066 ARTTIRDI! 


Enza Home ve Yataş Bedding markaları ile son 

yıllarda büyük bir başarıya imza atan Yataş Grup, 
2018'in ilk çeyreğini 11 Milyon TL'lik net kar ile 666 
artırarak kapattı. 2017'nin aynı dönemine göre satış rakamlarında yüzde 031,2 büyüme gösteren Yataş Grup'un açıkladığı net satış rakamı ise 199,2 milyon TL oldu. 


2012-2017 yıllarında sürdürdüğü marka dönüşüm ve yapılandırma çalışmalarında büyük başarı elde ederek, mobilya sektöründe rekor büyümeye imza atan Yataş Grup, 2017 yılını yüzde 58,4 büyüme ile kapattı. Bu büyümesini 2018 yılının ilk 3 ayında da sürdüren Yataş Grup, 2018'in ilk çeyreğinde 199,2 milyon TL net satış rakamına ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre net 
satış gelirini Y31,2 yükseltti. Şirket aynı dönemde 26 
milyon TL FAVÖK elde ederek geçen seneye göre 9658,5 daha fazla FAVÖK elde etti. 2018 ilk çeyrek net kar rakamı ise 11 milyon TL olan Yataş Grup geçen seneye göre net kar rakamını da 9066 arttırdı. 


42. yılını kutlayan Yataş Grup'un bu yıl itibari ile 

ikinci 5 yıllık süreci başlattığını ve hedeflerinin bir dünya markası olmak olduğunu söyleyen Yataş Grup CEO'su Nuri Öztaşkın, “Yataş olarak gerek yurtiçi gerek yurtdışında gösterdiğimiz başarılarla global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2018'in ilk çeyreğini 066 büyümeyle kapatarak, hızlı büyümemizi sürdürdük. 2018'e çok umutlu ve azimli başladık. 

Bu hızlı başlangıcın ilk meyvelerini de alıyoruz. 
Turguality'nin de desteğiyle bu sene hem Yataş Bedding hem de Enza Home için Uzakdoğu pazarları da dahil tüm dünya pazarlarında daha aktif ve sürpriz gelişmeler içerisinde olacağız. 2018 Yataş Grup'un yılı olacak ve ilk çeyreğinde gösterdiğimiz bu başarı bir anlamda ileride yapacaklarımızın da teminatı... Tüm Yataş ailesine, iş ortaklarımıza ve bize olan güvenleriyle bizi yücelten müşterilerimize teşekkürü borç bilirim” dedi. 
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GÜNCEL 


ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE 
“ALAYLI ÇALIŞAN” KALMAYACAK! 


Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) bünyesinde kurulan “ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi” (ÇESBEM) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında Yetkilendirme Sözleşmesi imzalandı. Türk çimento sektörüne özgü nitelikli işgücünün gelişimini sağlamak amacıyla, 1 milyon TL yatırımla hayata geçirilen ÇESBEM, bundan böyle çimento sektöründe sınav yaparak mesleki yeterlilik belgesi verecek ilk kurum olarak faaliyetlerini yürütecek. 


ÇEİS tarafından, “sektörde belgesiz çalışan kalmaması” hedefiyle hayata geçirilen “ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi”, sınav ile mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildikten sonra 16 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan sözleşmeyle Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirildi. 


Türkiye çapında 17 bin 500 kişiye istihdam sağlayan çimento sektöründe mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme sistemini oluşturan ilk kurum olan ÇEİS, 1 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği ÇESBEM ile çimento fabrikalarının üretim bölümlerinde yardımcı işçi, işçi ve usta olarak görev yapan çalışanların tamamının mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmasını hedefliyor. 


Vereceği hizmet dolayısıyla ÇESBEM'in sektörde ilk olma özelliği taşıdığının altını çizen ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Tufan ÜNAL, bu yatırımın önemini şu sözlerle ifade etti: “Gelecek dönemdeki nitelikli işgücü 


ihtiyacımızın sağlanması için eğitim temel sorunumuz. 
Türk çimento sektörü olarak bu sorunu aşmak ve sektöre nitelikli çalışanlar kazandırmak amacıyla, son 10 yılda eğitime 30 milyon TL'nin üzerinde harcama yaptık. 
Sektörün çatı kuruluşu ÇEİS olarak ise bu yatırım ve faaliyetlerin hızlanarak artırılması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Gelecekte üretim alanında istihdam edilecek herkesin Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olarak işbaşı yapabilmesi için ÇEİS bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi'nin (ÇESBEM) yetkilendirilmesini sağlayarak, bu hedefimize doğru çok büyük bir adım atmış olduk. Yaklaşık 1 milyon TL yatırım ile faaliyete geçirdiğimiz ÇESBEM'in, nitelikli işgücünün tescil edilmesi bakımından sektörümüze hizmet edecek olmasından büyük mutluluk duyuyorum; Türk çimento sektörüne hayırlı olsun.” 


Kısa zaman önce Kocaeli Meslek Yüksek Okulu 

ile işbirliği protokolü imzalayan ÇEİS, mevcut 

Meslek Yüksek Okulu programlarının ilgili dalların müfredatında, Merkezi Kumanda Operatörü-Fırın, Merkezi Kumanda Operatörü-Farin, Merkezi Kumanda Operatörü-Çimento, Makine Bakımcı, Kimya Laboratuvar Analisti ve Çimento Test Elemanı Ulusal Mesleki Yeterliliklerini temel alarak oluşturulmuş seçmeli dersler verilmesini sağlamıştı. 


ÇEİS, Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile gerçekleştirdiği anlaşmayla, hem istihdama katkı sağlamayı hem de sektördeki nitelikli eleman sayısını artırmayı amaçlıyor. 
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Tarım araçlarından deniz taşıtlarına, Start-Stop akülerden taksi akülerine, yollardaki enerji kaynağınız Yiğit Akü; tank aküleri, ağır hizmet aküleri ve Türkiye'nin ilk akıllı aküsü Prestige V3 ile Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. 
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Bi TÜRK AİLE ŞİRKETLERİ KUZEY 
Nİ YILDIZI'NIN PEŞİNDE! 


TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen “Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik” panelinde, âile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri ve 2017 yılında Kuzey Yıldızı Ödülü kazanan kurumların iyi örnekleri paylaşıldı. 


Aile işletmelerinin nesiller boyu sürmesi ve ülke ekonomisine olan katkılarının ivme kazanmasını desteklemek amacıyla sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları teşvik eden TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından düzenlenen “Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik” paneli, TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ'nün açılış konuşması ile başladı. 


Konuşmasında, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için kaynaklara sahip çıkılması ve hem sosyal, hem de ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir kılınması gerektiğinin altını çizen TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ “Aile şirketlerinin 965 2'si üretim, Y616'sı inşaat ve emlak geliştirme, 66'si ise tüketici ürünleri gibi ülke ekonomisinin belkemiği sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Çok büyük bir hızla entegre olan ve dijitalleşen iş ortamı, aile şirketlerini 


10 


sadece ulusal pazarlarda değil, uluslararası pazarlarda da rekabet edebilecek yapıya ulaşmaya yönlendiriyor. 
Daha sürdürülebilir olmak için, tüm şirketler gibi aile şirketlerinin de yönetim yapısını ve iş modellerini bu rekabet ortamı ile başa çıkabilecek uluslararası en iyi uygulamalar ile uyumlu hale getirmesi hayati önem taşıyor” dedi. 


TAİDER'in, ekonominin belkemiğini oluşturan aile şirketlerinin, Türkiye'de sürdürülebilirlik konusunda 

iş dünyasına liderlik ettiğine ve edeceğine inandığını da belirten Öğücü “Uluslararası FBN'de (FBN-I, Family Business Network) sürdürülebilirlik projesine yüksek önem vererek çalışan derneklerin başında TAİDER geliyor. Örnek vermek gerekirse aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini ölçmek için özel olarak hazırlanan ve FBN üyesi aile şirketlerine sunulan Etki Değerlendirme Testini tamamlayarak, geri bildirim raporlarına en çok ulaşan üye Dernek TAİDER oldu. Sadece bu test ve şirketler arası çalışma grupları ile yetinmeyip daha büyük farkındalık yaratmak amacı ile Kuzey Yıldızı Aile İşletmelerinde Sürdürebilirlik Ödülü'nü de başarıyla hayata geçirmekten gurur duyuyoruz” dedi. 
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Ödülün tasarım ve uygulamasını gerçekleştiren ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden toplantıda, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğe en 

yakın kurumlar olduğunu belirterek “Sürdürülebilirlik geçmiş dönemlerden bu yana bizim DNA'mız yerleşmiş bir konu. Kuzey Yıldızı Ödülleri'nin âile şirketlerini harekete geçirdiğini ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağladığını görüyoruz” dedi. 
Kuzey Yıldızı Ödülleri'ni kazanan kurumların örnek alınmasının diğer kurumlar için gelişmeyi hızlandırıcı bir etkisi olduğunun altını çizen Argüden “Ödüle başvuran firmaların kendilerini bir ölçüme tabi tutmalarını başlı başına bir ödül olarak görüyorum. Etki Değerlendirmesi'ni yapan firmalar böylelikle gelişme alanlarını görebiliyor ve daha sürdürülebilir olmak için harekete geçiyor” dedi. 


Toplantının ikinci bölümünde TAİDER Üyesi ve TETA Teknik Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Sumer TÖMEK BAYINDIR"ın yöneticiliğinde gerçekleştirilen panelde, 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aile şirketlerinin kurumsallaşması, sürdürülebilirliğin önemi ve gelecek nesillerin şirket yönetimine sağlıklı katılımı için yapılması gerekenler tartışıldı. 


Panelde konuşan Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Rüştü BOZKURT, kültürün geliştirici etkilerini önemseyen 

ve kültürel bakış açısını geleceğe döndürmüş âile şirketlerinin yaşama şansının, geleneksel ve geçmişe saplanmış şirketlere göre çok daha fazla olduğunun altını çizerek “Duyguları aklın üstünde tutan aile şirketlerinin büyümesini mümkün görmüyorum. 

Aile şirketlerinin kurumsallaşma planlarının olması 

ve gelecek sevdasına sahip olması şart” dedi. Son dönemde gelecek nesillerdeki “baba sendromu"nun âile şirketlerini olumsuz etkilediğini de söyleyen Bozkurt “Babayı aşabilmek için 2.nesillerin ölçüsüz büyüdüğünü görüyoruz. Organik büyüme yerine, şirket satın almaları ile hızla büyümeye çalışan pek çok âile şirketi var. Ancak bunun kurumlara zarar vereceğini çok yakın zamanda göreceğiz" dedi. 
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NB TÜRKİYE FİBERDE ÇAĞ ATLAYACAK! 


Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Türksat'ın fiber altyapı şebekelerini karşılıklı kullanıma açacak anlaşmanın Türkiye'ye fiberde çağ atlatacak önemli bir gelişme olduğunu açıkladı. 


Ülkemizde fiber altyapının yaygınlaşması konusunda yıllardan beri yaşanan sorunlar çözüme kavuşuyor. 
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) ile Türkiye'de en büyük altyapı şebekesine sahip olan Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Türksat ülkemize fiberde çağ atlatacak bu önemli gelişmenin taraflarını oluşturuyor. 


24 Mayıs'ta Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla Grand Ankara Hotel'de gerçekleştirilecek törende, Türkiye telekomünikasyon devleri kullanılmayan sabit elektronik haberleşme altyapılarını karşılıklı kullanıma açan protokole imza atacaklar. 
TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Türksat CEO'su Cenk Şen arasında imzalanması beklenen anlaşma, ülkemizin gücüne güç katacak. 
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Telekomünikasyon sektöründe yer alan şirketler; ülkemizdeki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, mükerrer yatırımların engellenmesi, altyapı kapsama alanının genişletilmesi, genişbant internetin yaygınlaşması, kalitenin yükseltilmesi amacıyla fiber altyapılarını karşılıklı kullanıma açıyor. 


Protokole imza atıldıktan sonra bir ay içerisinde tarafların kendi aralarında bir kiralama sözleşmesini imzalayacaklarını kaydeden TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, protokolün amaçlarını ve şirketlere sağlayacağı faydaları şöyle aktarıyor: “Tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek çalışmalar fiber altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözülmesini sağlayacak. Bu anlaşmanın ilkelerini; yasal veya fiili tekel oluşmasını engellemek, rekabeti geliştirmek, tüm şirketlerin tüm sektör paydaşlarına eşit davranmasını sağlamak olarak sıralayabiliriz. 
Kararın hayata geçirilmesiyle ilgili şirketler, altyapı kiralamalarından uzun vadeli güvenceli bir gelir elde etme imkânı bulacak, yeni altyapı kazılarıyla zaman kaybetmeyecekler, fiber altyapı kurmakta yaşadıkları sorunlar en aza indirilecek. 
imzalanacak protokol kritik yeni gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Türk Telekom'un büyük altyapısı süratle fiberleşmeye en büyük katkıyı yapacak. Bunun yanı sıra Türksat'ın altyapısı da 2,5-3 milyon yeni aboneye fiber hizmeti verebilecek. Bu protokolün uygulanmaya başlamasıyla birlikte Kablo TV şebekesi üzerinden diğer işletmeciler de internet hizmeti verebilecekler”. 


Yaşanan tüm bu gelişmeler hakkında TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Bizim diğer gelişmiş ülkelerden 

bir eksiğimiz yoktu, sadece işin organize edilmesi yönünden bir eksiğimiz vardı. TELKODER olarak bu eksikliği giderme çabalarımızın sonuca ulaştığını görmüş olmaktan son derece memnunuz. Bu doğrultuda elektronik haberleşme altyapımızın hızla gelişeceğine inanıyoruz. İlgili kararların uygulanmaya başlamasıyla ülkemizde sabit ve mobil internet hızlanacak, sabit 

ve mobil şebekelerde yaşanabilecek olası sorunlar önlenmiş olacak. Ayrıca önümüzdeki yıllarda hizmete girmesi beklenen 5G'nin önü açılmış olacak” dedi. 


BUSİNESS NEWS 2018 


GÜNCEL 


PLASTİK SEKTÖRÜNDEN 
İLK ÇEYREKTE REKOR BÜYÜME! 


Dx i 


Türk plastik sektörü küresel ekonomide yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen 2018 yılının ilk çeyreğinde rekor seviyede büyüyerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etti. 


Türkiye ekonomisinin en dinamik aktörlerinden plastik sektörü ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırarak sürdürüyor. Türkiye plastik sektörünün nabzını sektör izleme raporları ile tutan Plastik Sanayicileri Vakfı PAGEV, 2018 yılı ilk çeyrek rakamlarını açıkladı. PAGEV 
raporuna göre; sektörün plastik mamul üretimi 2017 
yılının ilk üç aylık dönemine kıyasla yüzde 48,7 artışla 3,5 tona, değerde ise yüzde 54,5 yükselişle 13,6 milyar dolara ulaştı. Plastik ambalajlar üretimde ilk sırada yer alırken ambalajı plastik inşaat malzemeleri izledi. 


Türkiye'nin ihracatına en çok katkı sağlayan sektörlerden biri konumunda bulunan Türk plastik sektörü, 2017 yılındaki yükseliş trendini sürdürerek yılın ilk üç aylık döneminde de ihracatını artırmayı başardı. Sektörün ilk çeyrek plastik mamul ihracatı 
2017 yılının aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 6,6 
artışla 415 bin ton, değerde ise yüzde 14,5 yükselişle 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde ihracat yapılan ülkelerde Almanya, Irak, İsrail, İngiltere ve Fransa başı çekti. 


Yılın ilk çeyreğinde iç pazarda da plastik ürünlere ilgi yoğundu. Bu dönemde iç pazarda tüketilen plastik mamul miktarı; geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında değerde yüzde 55,8 artışla 13,3 milyar dolar, miktarda ise yüzde 53,9 yükselişle 3,2 milyon tona yükseldi. İlk üç ayda gerçekleşen 3,2 milyon tonluk plastik mamul iç tüketiminin yaklaşık 1,6 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edildi. 1,6 milyon tonluk 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kısım ise doğrudan tüketici tarafından kullanıldı. 


Plastik sektörünün büyümesindeki önemli göstergelerinden olan makine ve teçhizat yatırımları da bu dönemde devam etti. Yılın ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımı 277 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Yatırımların aynı hızla devam etmesi halinde makine teçhizat yatırımının yılsonunda 1 milyar 108 milyon dolara çıkması ve 2017 yılına kıyasla yüzde 19 artması öngörülüyor. 


Hammaddede dışa bağımlı olan sektörün yılın ilk üç ayında 1 milyon 941 bin ton ve 2 milyar 892 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yaptığı görüldü. 
Aynı dönemde yerli hammadde üretimi ise 254 bin ton seviyesinde kaldı. Hammaddede ithalatı yüksek olan plastik sektörü, plastik mamulde ise tam tersi bir tablo ortaya koydu. Sektörün plastik mamulde dış ticaret fazlası verme geleneği bu dönemde de devam etti. 
2018 yılının ilk çeyreğinde plastik mamul dış ticaret 
fazlası 2017 yılının aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 4,7 artarak 260 bin ton, değerde ise yüzde 18,9 oranında artışla 375 milyon dolara ulaştı. 


Plastik sektörünün ilk çeyrek performansını değerlendiren TOBB Plastik Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi ve PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu şunları söyledi; “Küresel ekonominin son yıllarda karşılaştığı zorluklar plastik sektörümüzün büyümesinde yavaşlamaya 

yol açsa da gelişim çizgisi yukarı yönlü hareket 

etmeyi sürdürüyor. Plastik sektörümüz geçtiğimiz yıl beklentilerin üzerinde bir ivmeyle yüzde 9 büyüdü. 
Yaşanan tüm ekonomik ve siyasi gelişmeler ışığında 
2018 yılında sektör olarak büyüme hedefimizi yüzde 5 
olarak belirlemişti. Yılın başından bu yana meydana gelen gelişmeler 2018 yılının da sanayicilerimiz açısından kolay geçmeyeceğini gösteriyor. Özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışlar maalesef sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Kurdaki bu durum döviz bazlı satılan hammaddeyi almak zorunda kalıp ihracatı az olan sektör firmalarımızı büyük 

bir risk ile karşı karşıya bırakıyor. Buna rağmen her zaman azimle üretime katkı sağlayan sanayicilerimiz hedefimize ulaşmak yolunda inançla çalışıyorlar. 
Sektör izleme raporumuz aracılığıyla paylaştığımız ilk çeyrek verilerinden de anlaşılacağı üzere sektörümüz pozitif görünümünü koruyor. 2018'e hızlı bir başlangıç yaparak geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 54,5'lik rekor büyümeye ulaştık. Bu dönemde otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi plastiğin kullanıldığı sektörlerden gelen talebin yüksekliği Türkiye ekonomisi ve sanayisi açısından önemli bir gelişme olarak dikkat çekti. Bu olumlu tabloya katkı sağlayacak çalışmalar noktasında üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz”. 
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TPF BAŞKANI MUSTAFA ALTUNBİLEK 


REKABETE YENİK DÜŞMEMEK İÇİN 
BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ! 


Organize perakendenin en önemli halkalarından 

olan yerel zincir marketlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), geleneksel 

olarak düzenlediği iftarda perakende sektörünü bir araya getirdi. İstanbul Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirilen iftara, TPF Yönetim Kurulu Üyeleri, bölge PERDER Başkanları, üretici ve tedarikçiler katıldı. 


Perakende sektörünün en önemli oyuncuları Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi. TPF tarafından geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen organizasyona perakendeci, üretici, tedarikçi olmak üzere sektörün önemli temsilcileri katıldı. 


Sektörün tüm temsilcileri ile bir araya gelmekten büyük 


bir mutluluk duyduklarını belirten TPF Başkanı Mustafa Altunbilek; "Yerel perakendeciler olarak, bulunduğumuz 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bölgelerde sahip olduğumuz bağlı yapı ve kurduğumuz yakınlıklarla ülkemize birçok alanda katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Rekabet koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığı, kârlılıkların düştüğü, yeni kuşakların satın alma alışkanlıklarının değiştiği günümüzde, üreticiler, tedarikçiler ve perakendeciler olarak her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacımız var" dedi. 


Konuşmasında Y kuşağının trendleri değiştirerek 

yeni bir dönem başlattığına dikkat çeken Altunbilek; "Y kuşağının sektörden beklentilerini tam anlamıyla yerine getirememişken, Z kuşağı ile karşı karşıyayız. 
Üreticiden tedarikçiye hepimizin dijital dünyada yerini alması, varlığını büyütmesi, yeni alışveriş trendlerine kendini hazırlaması ve işbirliğini artırması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda yeni nesil alışverişçileri düşünmeden 'Benim bu kadar mağazam var' diyenler, iş ortakları ile bağlarını kuvvetlendirmeyenler, yarışta geride kalacak" açıklamasını yaptı. 


Yeni kuşakların alışveriş taleplerine hazırlık sürecinde birçok işbirliği fırsatlarının doğacağına da değinen Altunbilek şöyle konuştu; "Önümüzdeki süreçte müşterisini tanımayan çalışan, onlara projeleri ile dokunan, taleplerini dinleyen, nitelikli insan kaynağı için yatırıma devam edenler kazanacak. TPF olarak sektörümüzü geleceğe taşıyacak en önemli anahtarı eğitim olarak gördük. Bu kapsamda Türkiye çapında eğitim seferberliği başlattık. 3 yıldır yürüttüğümüz proje ile önemli yollar kat ettik. Eğitim seferberliğimizi devam ettireceğiz. Yeni projeler üzerinde çalışıyoruz." 


Perakende sektörünün tüm zincirini etki altına alan indirim mağazalarının sektöre hizmet veren tüm taraflara zarar verdiğini de belirten TPF Başkanı Mustafa Altunbilek; “Disiplinsiz ve kontrolsüz bir biçimde büyüyen, gıdadan elektroniğe, tekstilden otomobil lastiğine kadar her şeyi satan indirim mağazaları yüzünden hem gıda perakendeciliği yapan bizler, hem tedarikçilerimiz, hem de diğer iş kollarında hizmet veren KOBİ'ler zarar görüyor. Gerekli düzenlemelerle bu büyümenin kontrol altına alınması için her platformda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Tam rekabetçi 

bir yapıya sahip olması gereken serbest piyasa, adeta tekelci bir piyasa yapısına dönmeye başladı. Bu durum maliyetlerimizi artırırken, karlılıkları da düşürdü. Bu zararın boyutlarını şimdiden görmemiz gerekiyor. 
Önlem alınmaz ise yarın ülkemize daha ağır bir külfet getirecek” dedi. 


BUSİNESS NEWS 2018 


MAKALE 


Bi PETROL ARZINI ANLAMAK 


Amerika Birleşik Devletlerinin petrol üreticisi 
44 ülkelere yaptırımlarının tekrar ve eskisinden 

daha da güçlü bir şekilde dillenmesi petrol piyasasında endişeler yaratıyor. Hatırlanacağı üzere 
Başkan Trump'ın açıklamasıyla ABD, İran ile 2015 
yılında imzalanan nükleer anlaşmasından çekilmiş oldu. 
Böylece Orta Doğu açısından da belirsizlikle dolu yeni bir dönem başlamış oldu. Hemen akabininde ABD'nin Venezüella'ya yen yatırımlar yapacağını belirtmesi petrol piyasasına ikinci darbeyi vurdu. Öyle ki petrol fiyatları en son Kasım 2014 yılında gördüğü seviyelere yükseldi. Şimdilerde ise petrol fiyatlarında derin kayıpların beş gün üst üste devam ettiğini izliyoruz. 
Bunun en önemli nedeni ise Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kısıntılarını genişletmeyi düşündüklerini belirtmesi oldu. 


Hiç kuşkusuz ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesine yönelik aldığı karar hem ekonomik hem de stratejik sonuçlar ortaya koyacaktır. İran - AB ticareti yaptırımlar sonrası dönemde nükleer anlaşma ile toparlanmaya başlamıştı. Burada en önemli nokta, İran'a yönelik anlaşmada Fransa ve Almanya'nın alacağı aksiyon. İran nükleer anlaşmasının iptaline yönelik son tarih Kasım 2018. Ancak bununla ilgili haber akışları petrol piyasası tarafından bir süredir satın alınıyordu. 
Bu nedenle ABD'de artan üretime petrol fiyatları anlamlı bir aşağı yönlü tepki veremedi. Petroldeki spekülatif etki ortadan kalkar ve olay tamamen arz dengelerine dönerse ABD'nin anlaşmadan çıkmadığı bir senaryoda fiyatlar hızla aşağı çekilebilir. 


Petrol piyasasını endişelendiren bir diğer konu ise Venezüella. Yakın dönemde Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katılımın 9046'da kaldığı ve milyonlarca kişinin, çoğunluğu muhalefet olmak üzere 
boykot ettiği tartışmalı seçimlerde 9068 oy oranıyla 6 
yıllığına bir kez daha seçildi. Ekonomisi kriz içinde olan ülkede artan düzeyde yetersiz beslenme, hiperenflasyon ve kitlesel göçün artabileceği bir ortamda hileli olarak adlandırılan seçim tartışmaları da belirsizlik yaratmakta. 
Petrol piyasasını daha çok ilgilendiren kısım ise Venezüella'nın azalan petrol üretimi. Venezuela'da ambargo nedeniyle petrol üretimi iyice azalmış durumda ve ABD'de Trump yönetiminin uygulaması beklenen yeni yaptırımlarla ile beraber ülkenin petrol endüstrisi çok daha zor bir duruma düşebilir. Öyle ki, DOE'nin raporuna göre, Venezuela'nın petrol üretimi 
2016 yılı başından bu yana yüzde 49 azaldı. Ülkenin 
petrol üretimi 2018 yılı Mart ayında Şubat ayına kıyasla yüzde 55 ve Mart ayı Ocak ayına kıyaslandığında 

yüzde 75 azalma dikkat çekiyor. ABD petrol üretimi on 
dokuz haftanın on sekizinde artmaya devam etti. 18 
Mayıs haftası göz önüne alındığında ABD'nin toplam üretimi 10 Milyon 725 bin varile ulaşmış durumda. 
Toplam üretimde ABD Suudi Arabistan'ın üretimini aştı. 
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İntegral Yatırım Menkul Değerler 
Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer 


Rusya petrol üretiminin 11 milyon varil olduğu dikkate alındığında ABD petrol üretimi petrol piyasasına ciddi bir baskı yarattığını söylemek mümkün. Muhtemelen 22-23 Haziran tarihlerinde Viyana'da yapılacak OPEC ve OPEC dışı üreticilerin toplantısında artan ABD üretimine yönelik görüşmeler yapılacaktır. Ancak ana konu maddesi Rusya'nın üretim kesintilerinden vazgeçmeyi savunması olacak. 


Sonuç olarak, petrol piyasası için zor ve belirsiz zamanlar yaklaşıyor diyebiliriz. Yaptırımların gücü henüz petrol fiyatı açsından fiyatlamalara dahil değil. 
Şu an petrol fiyatlarına yansıyan unsurlar yaptırımların olası etkileri. Bu nedenle Haziran sonuna denk gelen toplantıdan çıkacak sonuçlar ve petrol üreticisi ülkelere yönelik yapılacak açıklamalar oldukça ön planda olacak. 


Teknik olarak Amerikan tipi ham petrolde yükselen kanal eğilimi halen daha devam ediyor. Petrol fiyatında yükselen eğilim sürdüğü sürece derin bir satış baskısından bahsetmenin zor olduğunu söylemek mümkün. Şu sıralar eğilimin yukarı olduğu bir ortamda fiyatların temposu yavaşlamış görünüyor. Yükselen kanalın alt bandı olan yaklaşık 64.85$ seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde satışların derinleşeceği bir ortam olacaktır. Teknik göstergelerde şu sıralar yaşanan yavaşlama fiyatın aşağı yönünü destekliyor. Ancak daha uzun vadeli grafiklerde henüz petrol fiyatında oluşabilecek önemli bir kırılıma kapı açık görünmüyor. 
Bu nedenle64$ çevresine kadar oluşabilecek gevşeme yönlü hareketleri normal karşılamakla birlikte bu bölge altında kapanış oluşmadığı takdirde Amerikan tipi ham 


petrolün tekrar yükselme potansiyeli artacaktır. 


GÜNCEL 


TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ BAŞKANI MİTHAT YENİGÜN 


SEÇİMLERİN HEMEN ARDINDAN 
GÜNDEMİN EKONOMİYE 
DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ! 


Türkiye Müteahhitler Birliği'nin geleneksel iftar davetinde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, “Tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. 

Küresel konjonktürde radikal siyasi ve ekonomik değişimler yaşanıyor. Belirsizliklerin ortadan kalkması ve seçimlerin hızla yapılacak olması, iş dünyası için yılın ikinci yarısının kazanılması anlamına gelmektedir” dedi. 


120 üyesiyle Türkiye'deki taahhüt işlerinin yüzde 
70'ini, yurtdışında yapılan işlerin ise yüzde 90'ını gerçekleştiren, inşaat sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Müteahhitler Birliği'nin geleneksel iftar daveti Ankara Sheraton Hotel'de gerçekleşti. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün'ün ev sahipliğinde düzenlenen iftarda iş, siyaset ve medya dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra İslam dünyası ülkelerinin büyükelçileri de katıldı. 


Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Ramazan ayında daha çok hatırladığımız İslam felsefesi ve Anadolu bilgeliğinin aşıladığı bir olma, birlik olma düşüncesinin tüm insanlığa yol gösterici olmasını temenni ediyorum” dedi. Yenigün, “Çığır açan teknolojik 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gelişmelere imza atan, geleceği şekillendirebilen insanoğlu, birlik ve beraberlik içinde bir yaşam sürdürmek konusunda ise ne yazıktır ki bir türlü başarılı olamıyor. İnsanın insana dili, dini, ırkı veya cinsiyeti nedeniyle uyguladığı ayrımcılık ve şiddet nedense bir türlü dinmek bilmiyor” diye konuştu. 


TMB Başkanı Mithat Yenigün konuşmasında sektör ve genel ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi: 


İkinci Yarı Kazanılabilir: Tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Küresel konjonktürde radikal siyasi ve ekonomik değişimler yaşanıyor. Belirsizliklerin ortadan kalkması ve seçimlerin hızla yapılacak olması, iş dünyası için yılın ikinci yarısının kazanılması anlamına gelmektedir. 


Ekonomide Yeni Yol Haritası İhtiyacı Sürüyor: Seçimlerin hemen ardından gündemimizin vakit kaybetmeden ekonomiye gelmesi ve normalleşmeyi sağlayacak bir iklimin oluşturularak sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Öngörülebilirliği yeniden güçlendirerek 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yatırım ortamını iyileştirecek yeni bir yol haritasına olan ihtiyacımız sürüyor. 


Teşvikler Can Suyu Oluyor: Gerek küresel gelişmeler, gerek ekonomideki yapısal sorunlar gerekse de politik gündem nedeniyle önümüzü görmekte zorlandığımız bu süreçte hükümetimizin açıkladığı ekonomik teşvikler, destekler bizlere can suyu oluyor. Yatırımları sürdürmek, devlet teşvik mekanizmalarıyla bu süreci desteklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak kısa vadeli teşvik tedbirleri ile uzun mesafe almak mümkün olmadığından yapısal reformların gündeme alınmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. 


Dövizdeki Artış Ciddi Sıkıntılara Yol Açtı: Kamu İhale mevzuatı ve uygulamaları hala bir numaralı sorunumuz olmaya devam ediyor. Son dönemde kurlardaki ciddi yükseliş, petrol fiyatlarında görülen artış, inşaat malzemelerinde öngörülmesi mümkün olmayan maliyet artışları sektörde çok ciddi sıkıntılara yol açmıştır. Fiyat Farkı Kararnamesi konusunda kalıcı bir çözüm getirmek durumundayız. Sektör içerisinden geçtiğimiz son kur artışları sonucu yeni maliyet artışları ile karşı karşıya kaldı. İş dünyası olarak önümüzü görmekte zorlanıyoruz. 


Yeni Hükümet Desteği Sürdürmeli: Seçimlerin ardından 


ülkemiz için aydınlık günler göreceğimiz yeni bir dönem olmasını, yeni kurulacak hükümetin sektörümüze ve 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sorunlarımızın çözümüne desteklerini sürdürmesini diliyorum. 


Ana Pazarlarda Sıkıntı Sürüyor: Uluslararası inşaat sektörü, küresel ekonomik belirsizlikten en çok 
etkilenen sektörlerin başında geliyor. Sektör, 2013 
yılında 544 milyar Dolar iken 2016 yılında 468 

milyar Dolar düzeyine geriledi. Türk müteahhitlerin yurtdışında üstlenilen yıllık yeni proje tutarı da 2012- 
2015 döneminde 25-30 milyar Dolar bandına oturmuş 
durumdayken, 2016-2017 döneminde 14 milyar Dolara indi. Ana pazarlarımızda sıkıntı sürüyor. Bu durumda üye firmalarımız da yurtdışında yeni iş imkanları yaratmak ve alternatif pazarlar geliştirmek amacıyla Sahra Altı Afrika'dan, Hindistan'a ve oradan da ASEAN ülkelerine kadar değişik coğrafyalarda ve zor şartlarda büyük özveri içinde çalışıyor. 


En Büyük Eksiğimiz Finansman: Yurtdışında hala en büyük eksiğimizi finansman temini oluşturuyor. Bu soruna ülkemizin olanakları çerçevesinde çözüm üretebilmek için Türk Eximbank ile yoğun ve yakın 

bir iş birliği içerisindeyiz. Sadece 2018 yılında Japonya, Güney Kore ve İngiltere'de sektörel işbirliği etkinlikleri gerçekleştirdik. Türk Eximbank ile diğer ülke Eximbanklarının olanaklarını bir arada değerlendirerek uygun paydaşlarla üçüncü ülkelerde işbirliklerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. 
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BUSINESS EKONOMİ 


DESTEKLEYECEK! 


FİNANSAL KATILIMDAKİ ARTIŞ BÜYÜMEYİ 


Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin “Finansal Katılımda İnovasyon” adlı raporuna göre; finansal katılımın artarak tabana yayılması 2020 yılına kadar global olarak bankaların gelirlerini 200 milyar dolar, Türkiye'de 


ise 8 milyar dolar yükseltebilir. 


Dünyanın lider denetim ve danışmanlık şirketlerinden 

EY, “Finansal Katılımda İnovasyon” adlı raporunun sonuçlarını açıkladı. Finansal katılım, bireylerin bankacılık hizmetlerine erişim sağlaması ve finansal ürün ve hizmetler yoluyla finansal sisteme dâhil olmasını ifade ediyor. Finansal katılımın teknolojik gelişmeler ışığında inovasyon yoluyla artırılması ve tabana yayılmasının gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren bankalar için taşıdığı potansiyeli mercek altına alan rapor, 60 gelişmekte olan ülkeye ilişkin tespit ve öngörüler içeriyor. Dünya genelinde 1,6 milyar bireyin banka hesabı, 200 milyonun üzerinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmenin ise bankacılık hizmetlerine erişimi bulunmuyor. Rapora göre; teknolojik ilerlemelerin bireysel müşteriler ile birlikte mikro, küçük ve orta ölçekli şirketlere hizmet sunma maliyetlerini azaltması, gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren bankalar için yeni büyüme fırsatları yaratıyor. 
Raporun sonuçlarına göre; finansal katılımın artarak tabana yayılması 2020 yılına kadar global olarak bankaların 
gelirlerini 200 milyar dolar, Türkiye'de ise yaklaşık 8 
milyar dolar yükseltebilir. Söz konusu 200 milyar dolarlık rakamın, gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren bankaların 2016 yılı gelirinin 620'sine denk geldiğinin belirtildiği raporda; finansal katılımdaki artışın gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi teşvik edici etki yaratacağı ifade ediliyor. Hindistan gibi gelişmekte 

olan ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılasında 9014'e varan, Kenya gibi gelişme ihtimali daha yüksek olan ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılasında ise Y630'a varan yükseliş kaydedilebileceği öngörülüyor. 


Bankacılık hizmetlerinde maliyetler düşüyor! 


Raporda teknolojik gelişmelerin etkisiyle bankacılık hizmetlerinde maliyetin düştüğü, erişimin ve ürün 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çeşitliliğinin arttığına dikkat çekiliyor. Rapora göre; en az gelişmiş ülkelerde bulunan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 9640'ından fazlası, orta gelirli ülkelerde 9630'u, yüksek gelirli bölgelerde ise 9015'i finansman temin etmede güçlük çekiyor. 


Teknoloji, bankaların hedef müşteri kitlesini genişletmesine imkân sağlıyor! 


Rapor sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunan EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Damla Harman şunları söyledi: “Teknolojide kaydedilen ilerlemeler finansal hizmetler sektöründe olanakları ciddi bir biçimde artırdı. Bankacılık hizmetlerine erişimin teknolojik gelişmeler öncülüğünde gerçekleştirilen inovasyonlarla kolaylaşması, gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren bankaların hedef müşteri kitlesini genişletmesine 

imkân sağlıyor. Dolayısıyla müşteri segmentlerini yeni teknolojileri kullanarak daha kapsayıcı hale getiren bankaları karlarını artırmada birçok fırsatın beklediğini söyleyebiliriz. Finansal olarak kapsayıcı bir strateji benimsemesinin yalnızca finansal kuruluşlar için değil, ülke ekonomileri ve bireyler için de pozitif bir etki yaratacağını öngörüyoruz. Finansal katılımın artması ile birlikte yerel işletmelerin büyümesi teşvik edilirken, şirketler doğal ve insan kaynaklı afetlerden korunur, bireyler ise gelecek için birikim yapmaya teşvik edilebilir.” 


Düzenlemeler ve teknoloji altyapısı güçlü olmalı! 


Rapora göre; bankaların finansal katılımın artırılması gelen büyüme fırsatlarından yararlanması teknoloji odaklı inovasyonlarla birlikte finansal istikrar sağlayan destekleyici bir düzenleme ortamı olmasına bağlı. Mobil uygulamalar ve e-ödemeler, ulusal dijital tanımlama sistemleri, kredi veri altyapısı, dijital veriye açık erişim ve para birimi dijitalizasyonu teknoloji altyapısı dinamiklerini arasında yer alıyor. Düzenleme ve sistemsel etkenler 

ise tüketiciyi koruyucu tedbirler, finansal okuryazarlık programları, iflas rejimleri, bankalar için düzenleyici teşvikler, finansal ekosistemlerdeki çeşitlilik ve birbiriyle uyumlu finansal sistemlerden oluşuyor. 


Finansal katılımın artırılması için bankaların odaklanması gereken üç alan; 
1. Hizmetlerin müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kişiselleştirilmesi, sunulan finansal çözümlerin sadeleştirilmesi ve maddi olarak karşılanabilir olması. 
2. Daha fazla müşteriye daha düşük maliyetle erişim sağlanması hizmet kanallarında inovasyon yapılması, şube ve dijital kanalların dengelenmesi. 
3. Yeterli veri bulunmadığı durumlarda teknolojik imkânlar kullanılarak aktif risk yönetimi yapılması. 
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ÇÖZÜM ORTAĞINIZ 


4 
mi AE ii 


Ar-Ge'den tasarıma, üretimden satışa, her biri aynı amaç için çalışan profesyonel ekibimizle, büyük ve küçük ölçekli hemen her işletmenin beklentilerine doğru yanıt veren, hızlı ve kaliteli projelere imza atıyoruz. 


Yılda 1 milyon m2'nin üzerinde anahtar teslim proje üretiyor, üst düzey teknolojiye sahip ekipmanlarımızla dünya mutfaklarına yön veriyoruz. 


— 
(e inoksan inoksanmutfark İN. KSAN w inoksanmutfak inoksanmutfak (in) company/inoksan 
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25 YIL İÇİNDE İŞLERİN 
YÜZDE 47'Sİ KAYBOLACAK! 


Management Centre Türkiye (MCT)'nin merkezinde teknoloji olan, insan kaynakları, yönetim ve pazarlamayı “SNOW BusinessöTech Week” çatısı altında bir arada buluşturdu. SNOW kapsamındaki en önemli etkinliklerden biri olan 23. 
İnsan Kaynakları Zirvesi'nde teknolojinin, robotların ve yapay zekanın iş dünyasını nasıl etkileyeceği tartışıldı. 


2030'ların başında tüm dünyadaki mesleklerin yüzde 21'i ile yüzde 38'i arasında bir oranda çalışanların yerini robotlar ve yapay zekâ alacak. Bu kaçınılmaz değişime iş dünyasının nasıl hazırlanacağı, &NOW kapsamındaki en önemli etkinliklerden biri olan 23'üncü İnsan Kaynakları Zirvesi'nde tartışıldı. 23. 
İnsan Kaynakları Zirvesi, ONB Finansbank ve Kariyer. 
net'in ana sponsorluğunda MCT Yönetim Kurulu Başkanı Alper Utku ve MCT Genel Müdürü Didem Gürcüoğlu Tekay eş-başkanlığında gerçekleştirildi. 


23. İnsan Kaynakları Zirvesi konuşmacılarından MCT CEO'su Tanyer Sönmezer, “Şirketleri zor süreçler bekliyor. Bu dönemi aşmak için çevik liderlere ihtiyaç var. Geleceğin liderlerini ortaya çıkarmak için liderlerin gelişimine şimdiden başlanmalı” dedi. Liderleri mütevazı, uyumlu, vizyoner ve bağlanmış olarak tanımlayan Sönmezer, “Harekete geçmek ve yapmak iz bırakır” açıklamasında bulundu. 


25 yıl içinde işlerin yüzde 47'si kaybolacak! 


23. İnsan Kaynakları Zirvesi'nde konuşma yapan Liberationist, Change Leadership School CEO'su ve Yazar Gustavo Razzetti, “Belirsizlik döneminden geçiyoruz. Önümüzdeki 25 yıl içinde işlerin yüzde 47'si kaybolacak. Adapte olmak bu rekabetteki en önemli 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XT 


i ve Sonrası 


avantaj haline gelecek. Bu kabiliyet bizi bir adım öne taşıyacak” dedi. 


Havayolu şirketlerinin 88 yılda ulaştığı abone sayısına Twitter iki yılda ulaştı! 


Liderlik ve çalışan performansı konusunda önemli çalışmalarıyla bilinen Complete Coherence Kurucusu ve CEO'su Dr. Alan Watkins de tıpkı Razzetti gibi tarihin hızla en heyecan verici dönemine şahitlik ettiğimize dikkat çekti. Watkins, “4D liderlik” sunumunda, “İletişim de çok hızlı bir şekilde değişiyor. Havayolu şirketleri 50 milyon aboneye 68 yılda ulaşırken, Twitter sadece iki yılda bu seviyeye ulaştı. Tempo gelecekte daha da hızlanacak” yorumunu yaptı. Liderlik konusuna da değinen Watkins, “Bazı insanlar ilişkilere, bazıları işe, bir bölümü de kendisine odaklanıyor. Bu üç boyutu birlikte geliştirmeliyiz” dedi. 


Sözleşmeler kişiselleştirilirse verim artar! 


Fütürist Yazar Richard Watson da geleceğin değişikliklere gebe olduğunu vurgulayarak, “Her çalışan aynı sözleşmeyle değerlendirilmemeli. 
Sözleşmeler kişiselleştirilirse verim artacaktır” dedi. Yapay zekâ konusuna da değinen Watson, “İnsanların odağının olduğu işlerde yapay zekaya 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veni NOW») 


Insan Kaynak 
Human Mezmur 


yer yok. Gelecekte de bu meslekleri yapay zekâ tehdit edemeyecek” yorumunu yaptı. Dijitalleşmenin stresi beraberinde getirdiğini söyleyen Watson 

şöyle devam etti: Bu aradaki dengeyi iyi kurmamız gerekecek. Gelecekte siestalar olmasını, çalışanların ödüllendirilmesini bekliyoruz. 


Yöneticiler iş yerinde olmalı! 


Yeni çalışma biçimlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen The Boston Consulting Group Kıdemli Yönetici Ortağı Yves Morieux, “Yöneticiler zamanlarının yüzde 48'ini toplantılara, raporlara ve planlamalara ayırırken, yalnızca yüzde 30'unu kendi ekiplerine ayırıyor. Yöneticiler iş yerinde ve ekiple daha fazla zaman geçirmeli” tespitini yaptı. “Sabır ve istikrar doğru diyaloğu sağlar” diyen Liderlik ve Diyalog Profesörü Megan Reitz, “İnovasyon ve değişim hayat için olmazsa olmaz ama birbirimizle konuşamıyor ve dinleyemiyorsak ilk olarak bunu geliştirmeli ve değiştirmeliyiz" diye konuştu. 


“Askeri kanunlara göre yaşıyoruz” 


Happy Sandpit Kurucusu ve Yazar Colin 1. Browne, “Yeni bir işe başladığınızda sözleşmenizde işe geleceğiniz yazıyor ancak mutlu işe gelmeniz gerektiği yazmıyor" dedi. Dünyadaki eğlenceli ofislerden örnekler veren Browne, “Verilere boğulmadan 

daha ihtiyaçlarımız öznesinde bir çalışma ortamı yaratmalıyız” dedi. Yöneticilerin günlük işlere yoğunlaşmasının çaresizliğe mahküm ettiğini belirten Oxford Üniversitesi'nden Steven D'Souza, “Bugünün dünyasında askeri kanunlara göre yaşıyoruz” diye konuştu. 


#NEXT 


Şimdi ve Sonrası 


“Kariyer.net'i uçtan uca yeniledik” 


“19 yıllık tecrübemizi, gelişmiş altyapımızı ve AR-GE kaynaklarımızı bir dizi yeniliği hayata geçirmek üzere seferber ettik” diyen Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “Tamamen Türk mühendislerinin emeğiyle hayata geçirilen bu yeniliklerin arasında; adaylar için yepyeni özgeçmiş formatları, adayın başarı şansını artırmasını sağlayacak yönlendirmeler, işe giriş sürecinin şeffaflaştıracak birçok unsur var. Yenilenen Kariyer.net'in, aday ve işverenlere sağladığı kolaylıklar ile doğru adayı doğru işle buluşturma ve böylelikle Türkiye'de istihdama katkı sağlama anlamında önemli bir adım olacağına inanıyoruz. İK Zirvesi kapsamında, adaya saygı prensibimizin bir göstergesi olan İnsana Saygı Ödül Töreni'ni de gerçekleştirdik. Adaya saygı gösteren ve istenen kriterleri yerine getirerek ödül almaya hak kazanan tüm işverenleri kutluyorum" dedi. 
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TİCARETTE KÜRESEL KORUMACILIK 
ONLEMLERİ YAKINDAN İZLENMELİ! 


Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes'in hazırladığı ve tüm dünyada yeniden gündeme gelen korumacılık yaklaşımını inceleyen “Ticaret oyunları, ticaret davası ya da ticaret savaşı m1?“ raporu yayımladı 


Allianz Makroekonomik Araştırmalar Küresel Başkanı 

ve Euler Hermes Baş Ekonomisti Ludovic Subran ve araştırma ekibi tarafından düzenlenen rapor, risk altında olabilecek sektörlerin yanı sıra küresel ticaret açısından olası sonuçları ve senaryoları da değerlendiriyor. 


Mart 2018'de ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ithal edilen ürünlere gümrük vergisi uygulamasını başlatarak “korumacılık” yaklaşımını yeniden gündeme getirmesi üzerine geç olmadan bu vergilerin asıl hedefi olan Çin'den de bir misilleme geldi ve bu gelişmeler ticaret savaşlarına dair endişelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Şimdilik sadece ufak çaplı ticari çatışmalar olsa da rapor, korumacılık yaklaşımının yaygınlaşması durumunda en çok risk altında kalabilecek sektörlerin; elektronik, elektrik, makine ve teçhizat ve otomotiv olduğunu ortaya koyuyor. 


Euler Hermes Türkiye CEO'su Özlem Özüner, “Korumacılık önlemlerine rağmen küresel ticaret ılımlı bir hava izleyerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,8 artış gösteriyor. 
2017 yılında ABD tedarikçileri arasında 34'üncü sırada 
yer alan Türkiye'nin ABD pazarından aldığı pay yüzde 0,4 olmakla birlikte şu an için bu korumacılık önlemlerinin Türkiye açısından kritik etkisi olduğunu söylemek 

doğru olmaz. Ancak olası senaryolar doğrultusunda yaşanabilecek ticari çözülmelere dikkat edilmeli. ABD-Çin arasındaki ticari ilişkilere dayalı olarak bölgesel yakınlaşmalar, yeni dinamikler ve bunlara bağlı olarak Türkiye'nin de yakından takip etmesi gereken yeni ticari ilişkileri beraberinde getirebilir.” dedi. 


Rapora göre tüm korumacılık önlemleri birlikte ele alındığında Çin ve ABD'nin ithalata yönelik gümrük 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vergilerinde toplam 0,5 puanlık bir artış ortaya çıkıyor. 
Gerçekleşme ihtimali en yüksek olan bu senaryo, ABD ve Çin için yıllık toplam 30 milyar dolar ihracat kaybı demek. 
Bu da küresel mal ve hizmet ticaretinin yüzde 0,1'inden daha az demek oluyor. Yine aynı senaryoda, ABD'nin; büyüme, enflasyon, ticaret ve şirket iflasları verilerinde belirgin bir değişim yok ancak ticaret açığında yüzde 

0,6 ve bütçe açığında yüzde 1,1 olmak üzere çifte açıkta genişleme var. 


Döviz manipülasyonlarına yönelik finansal riskler yakından izlenmeli! 


“Ticaret oyunları, ticaret davası ya da ticaret savaşı mı?“ raporunda ABD-Çin arasındaki bu senaryoların daha hafif atlatılması halinde küresel ithalat üzerindeki toplam gümrük vergilerinde 2,5 puanlık bir artış ya da ABD'nin Çin'den tüm ithalatı için ek yüzde 15'lik gümrük vergisinin doğması tahmin ediliyor. Daha yoğun bir savaşın olduğu senaryoda ise küresel ithalat üzerindeki gümrük vergilerinde 8,5 puanlık toplam artış ya da ABD'nin Çin'den ithalatı üzerinde toplam 645 gümrük vergisi artışı doğuyor. Her iki senaryonun da, ABD, AB ve Çin için; piyasalar, küresel ticaret, şirket iflasları ve büyüme anlamında yıkıcı etkileri mevcut. 


Korumacılığın finans, regülasyon, veri, döviz, çevre, sağlık, güvenlik ve fikri mülkiyet gibi alanlarda farklı şekillerde de ortaya çıkması daha ağırı sonuçları da beraberinde getirebilir. ABD ve Çin arasında tansiyonun yükselmesi durumunda sermaye kontrolleri ve döviz manipülasyonlarına yönelik finansal riskler yakından takip edilmeli. 
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MAKALE 


N BORSA YATIRIMCISI NE YAPMALI? 


Bu yazının yazıldığı saatlerde Türk Lirasının 
41 ABD Doları karşısındaki değer kaybı 

yılbaşından bu güne 9629 seviyesine ulaştı. 
Bu yükselişin önemli kısmı nisan ayı sonundan itibaren gerçekleşti. Aynı dönemde Brezilya Reali ABD doları karşısında 010.7, Rus Rublesi ve Endonezya Ruppi'si ise 6.95 değer kaybetti. TL'nin negatif ayrıştığı net bir şekilde görülüyor. 


Borsa BIST 100 endeksi ise dolar bazında 29 Ocak tarihinde 3.2 sent seviyesini görmesinin ardından başlattığı soluksuz düşüşünü yine bu yazının yazıldığı saat itibari ile 2.08 sent seviyesine kadar taşımış durumda. Bu düşüş dolar bazında Y635'lik gerilemeye işaret ediyor. Borsa Endeksindeki düşüş ise TL bazında aynı dönemde “016 olmuş durumda. BIST 100 endeksi 
29 Ocak tarihinde 121531 seviyesini görmesinin 
ardından 101598 seviyesine kadar geriledi. Bu arada dolar bazında 2.07 sent seviyesi Endeksin daha önceden güçlü tepki verdiği kritik bir destek. 


Nitekim TCMB'nin faiz artırım adımları ve sonrasında gelen sadeleştirme hamlesinin ardından Dolar kurunda gerileme ve borsa endeksinde yükselişler görmekteyiz. 
Tamda bu 2.07 sent desteğinden üstelik. Dolar kurunun stabil kalacağına yönelik beklentiler piyasalardaki 

risk iştahını da yükseltiyor. Önümüzdeki dönemde risk iştahında artışın devam etmesi beklenebilir. 24 Haziran seçimlerinin ardından piyasalardaki risk iştahının daha fazla artması beklenebilir. 


Bu gerileme olurken borsa şirketlerinde oldukça güçlü bilançolar aldık. Temel olarak karlılıkların yükseldiği sektörler olduğu gibi, gelinen noktada iyi bilançoya sahip şirketler giderek daha ucuzluyor. Mevcut ucuzlama uzun vadeli yatırımcılar için yeni fırsatları beraberinde getirmekte. Elinde nakit olan yatırımcılar iyi bilançoya sahip ve güçlü beklentileri olan şirketlerde alım yapma fırsatını elde edecekler. Çünkü bugüne kadar yaşanan her kriz beraberinde fırsatları da beraber getirdi. Bu seferde farklı olmayacak. Buna karşın elinde hisse senedi ile yakalanan uzun vadeli yatırımcılar 

ise, öncelikle ellerindeki şirketlerin ne kadar iyi olup olmadığını kendilerine sormaları gerek. 


BUSİNESS NEWS 2018 


İntegral Yatırım Menkul Değerler 
Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu 


Eğer zaten güçlü ve beklentisi olan hisselerde iseler, korkmalarına gerek yok. Çünkü piyasada satışlar bitip toparlanmalar gelmeye başladığında en hızlı yükselen şirketler bunlar olacaklar. Buna karşın zayıf bilanço açıklayan ve beklentisi güçlü olmayan hissede iseler, bunları daha iyi olanları ile değiştirmelerinde fayda var. Piyasada toparlanma başladığında daha hazır olmaları için. Aksi takdirde düşüşte yazdıkları zarar yetmiyormuş gibi, piyasadaki toparlanmadan da tam olarak faydalanamayabilirler. Ancak nihayetinde uzun vadeli yatırımcılar için sabırla beklemeleri gereken bir süreç yaşıyoruz. 


Vadeli işlemler piyasasında endeks kontratında ya da varsa kendi hisselerine ait kontratlarda kısa pozisyon alarak kendilerini koruma altına alan yatırımcılar ise bu süreci oldukça rahat geçiriyorlar. Piyasalar iyileşmeye başladığında kısa pozisyonlarını kapatarak kaldıkları yerden devam edecekler ve diğer yatırımcılara göre büyük avantaj elde edecekler. Kısa vadeli düşünen oyuncular için ise zor bir dönem. 
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E-TİCARETTE ÜÇ MÜŞTERİDEN BİRİ 
ÇAĞRI MERKEZİNİ KULLANIYOR! 


Akıllı telefonların hızla yaygınlaşması, perakende sektöründe dijital kanalın ve e-ticaret platformlarının hızlı yükselişini tetikliyor. Çok kanallı müşteri deneyiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden Teleperformance, 13 farklı ülkede gerçekleştirdiği çalışmayla tüketicilerin perakende ve e-ticaret alışkanlıklarını ölçerek, dijital perakendenin 


güncel profilini çıkardı. 


ME eni 


Kültürel farklılıklar ve teknolojik çözümlere olan yakınlık tüketici alışkanlıklarını değiştiriyor olsa 

da yoğun rekabet ortamında müşteri deneyimini zenginleştirmek isteyen şirketlerin ihtiyaçları değişmiyor. Fark yaratmak isteyen şirketlerin kendilerini ve sektörlerini müşterinin gözünden görebilmesi gerekiyor. Dünya genelinde 70'in üzerinde ülkede 265 farklı dil ve lehçede hizmet veren Teleperformance çatısı altında çalışan Müşteri 
Deneyimi Araştırma Merkezi (CX Lab), 13 ülkede 10 
binin üzerinde e-ticaret müşterisi ile yaptığı birebir görüşmeler sonucunda tüketicilerin e-ticarete olan tutumunu raporladı. 


Brand Finance Retail araştırmasına göre dünyanın önde gelen 10 perakende şirketinin W650'sine, en büyük 50 perakende şirketinin ise V026'sına hizmet verdiklerini belirten Teleperformance Türkiye İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Uçbağlar, geride bıraktığımız 2017 yılında müşteri etkileşiminin 664'ünün telefon kanalıyla yapıldığını belirtiyor ve ekliyor: "Bu oran 2019 yılında azalarak, yerini anlık sohbet, e-posta, SMS ve WhatsApp gibi yazılı hizmetlere bırakacak. Şirketlere daha verimli operasyon yapma şansı sunan bu değişime ayak uydurmak için, müşteri hizmetleri departmanlarının yazılı iletişim kanalları özelinde problem çözme, empati kurma, zor müşteriler ile başa çıkma gibi 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eğitimler ile çalışanlarını donatması son derece kritik bir hal alıyor.” 


Tüketiciler markalardan memnun! 


Araştırmaya katılan ülkelerdeki tüketicilerin genel olarak memnun olduklarını söylemek mümkün. 
Memnuniyet oranları 10 üzerinden 8,2 — 8,9 aralığında değişiyor. Tek istisna, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 7,6 olarak karşımıza çıkıyor. 


Memnuniyet tavsiyeye dönüşmüyor! 


Memnuniyet oranları yüksek gibi dursa da duyulan bu memnuniyetin bir tavsiyeye dönüşmesi ise istenilen düzeyde gerçekleşmiyor. 13 ülkenin ortalaması Y47 olarak sonuçlara yansıyor. Tavsiyelerde en bonkör tüketiciler ABD ve Brezilya olarak karşımıza çıkarken, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki her beş tüketiciden yalnızca biri olumlu referans veriyor. 


Müşterileriniz sizi bu sebeplerle terk edebilir! 


Araştırmaya katılanların “11'i düzenli alışveriş yaptıkları siteleri bırakabileceklerini ifade ediyor. 
Bunun en önemli üç sebebi ise rakip sitelerin daha iyi teklifler sunmaları (9025), sunulan ürün ya da hizmetin beklentileri karşılayamaması (9022), ürün 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ve hizmetlerin kalitesinin düşük olması (9621) olarak sıralanıyor. 


Sosyal medyayı ihmal etmeyin! 


Müşteriler aldıkları hizmetin kalitesi konusunda ellerini korkak alıştırmıyor. Sosyal medyada paylaşımda bulunanların 9627'si müşteri hizmetlerinden aldıkları desteğin kalitesi hakkında yorum yapıyor. Bu yorumların 963'ü kişisel sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılırken, markaların sosyal medya sayfalarına yapılan yorumlar ise Y33'lük paya sahip. Bu da markaların sosyal medya yönetimini kendi sayfa ve kanalları ile sınırlandırmamaları gerektiğini ortaya koyuyor. 


Bununla birlikte sosyal medya, müşterilerin markalarla öncelikli iletişim kurma kanalı değil. 688'lik bir kesim farklı kanalları tercih ediyor. Kullanmama sebepleri arasında öne çıkanlar ise şu şekilde sıralanıyor: 

* Sorduğu sorunun başkaları tarafından görülmesini istememe 

* Tatmin edici bir cevap alamayacağına inanma 

* Diğer kanalların daha hızlı olması 

* Markanın kullanıcıları yanıtlayan bir sayfasının/ hesabının olmaması 

* Diğer kanalların daha güvenli olması 


Mobil uygulama öncelikli tercih haline gelebilir! 


Katılımcıların 9644'ü tercih ettikleri e-ticaret sitesinin bir mobil uygulaması bulunmadığını ya da varsa bile haberdar olmadığını, 9638'lik kesim ise aktif olarak mobil uygulama kullandığını belirtiyor. Z kuşağının ekonomik döngü içindeki ağırlığının artmasıyla birlikte, mobil uygulama da öncelikli tercih haline geliyor. Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde her iki müşteriden biri mobil uygulamayı tercih ederken Brezilya ve Meksika “645'e yaklaşan oranla ortalamayı yükseltiyor. 


Kişisel güvenlik ihmal edilmemeli! 


e-ticaret müşterilerinin en çok dikkat ettiği konulardan biri kişisel güvenlik. Katılımcıların 66'si son bir yılda dolandırıcılık ya da bilgi hırsızlığına maruz kaldığını belirtiyor. Kendisi zarar görmese de alışveriş yaptığı sitenin bu tip bir vakayla karşılaşması durumunda o69'luk bir kesim siteyi kullanmayı bırakacağını ifade ediyor. 


Her üç e-ticaret müşterisinden biri çağrı merkezini kullanıyor! 


Araştırmaya katılanların 9664'ü son bir yıl içinde 

ürün ya da hizmet aldıkları e-ticaret sitelerinin müşteri hizmetleri ile bağlantıya geçtiğini ifade ediyor. Bağlantı kurulan yöntemler ise bütünleşik entegre kanal (omni-channel) trendiyle orantılı olarak çeşitlilik gösteriyor. Y52'lik bir kesim e-posta ya da web üzerindeki formları kullanırken, çağrı merkezini arayanların oranı “632 ile hiç de azımsanmayacak bir seviyede yer alıyor. Yazılı anlık sohbet, mobil uygulama ve sosyal medya ise sırasıyla Yo15, 12 ve 8'lik dilimlerle sıralanıyor. Yeni teknolojiler arasında yer alan chatbot'ların kullanım oranı ise 63 seviyesinde bulunuyor. Bu değerler, markaların müşterileriyle iletişim kurmak için her kanalı açık tutması gerektiğinin bir kanıtı olma niteliği de taşıyor. 


Araştırmanın yapıldığı ülkeler ve yaş grupları: Son 12 
ay içinde, 13 farklı ülkeden çevrimiçi alışveriş yapan 
10 binden fazla kullanıcı ile görüşüldü. Avustralya, 
Brezilya, Çin, Kolombiya, Fransa, Almanya, İtalya, Meksika, Hollanda, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD'de gerçekleştirilen araştırmaya katılanların yaş dağılımında 9645 ile 1981— 1999 arası doğan milenyum kuşağı ile 1965 — 1980 arası doğan X 
kuşağı Y634 payla başı çekiyor. Bununla birlikte 2000 
ve sonrasında doğan Z kuşağı ise iş hayatına atılmak üzere olan bir kesim ve Y64'lük paya sahip. 


BUSINESS EKONOMİ 


BİRLİKTEN GÜÇ DOĞACAK, 


TÜRKİYE KAZANACAK! 


Gayrimenkul sektörü, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın çağrısına indirim ve düşük peşinat kampanyasıyla destek verdi. 


Hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle birlikte, kamu bankalarının da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından Türkiye'nin önde gelen kuruluşları GYODER, İNDER ve KONUTDER güç birliği 


yaptı. 


Konut kredi faizlerinin psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına çekilmesiyle Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul kuruluşları GYODER, İNDER ve KONUTDER güç birliği yaparak geniş kapsamlı bir indirim kampanyasıyla karşılık verdi. Kamu, finans sektörü ve gayrimenkul sektörü daha güçlü Türkiye için el ele verdi. Kamu bankalarının yaptığı indirime elini taşın altına koyarak destek veren gayrimenkul devlerinin açıkladığı kampanya hem sektörü hem de ekonomiyi uçuracak. 
Kampanyanın detayları, GYODER Başkanı Doç. Dr. 
Feyzullah Yetgin, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas ve Türkiye'nin önde gelen 41 markalı konut üreticisi firmanın katılımıyla gerçekleştirilen ortak basın toplantısında açıklandı. 


Ev almak isteyene 3'lü avantaj! 
Kampanyayla ev almak isteyen konut alıcısı yüzde 5 
peşinat, 120 ay vadeli kredisini 0.98 faizle ve yüzde 


20 indirimle alabilecek. Daha geniş kitlelerin konut 
alabilmelerini hedefleyen kampanya kapsamında ayrıca 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GYODER 


Z. Altan Elma 


peşinat yüzde 5'e indiriliyor. Peşin alımlarda ve banka kredili olan alımlarda ise yüzde 20 indirim yapılıyor. 
Dolayısıyla peşin fiyatına vadeli satışlar başlıyor. Ayrıca kampanya süresi boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı taahhüt ediliyor. 30 gün sürecek kampanyada son 

gün 15 Haziran 2018 olacak. Türkiye'nin en büyük firmalarının en gözde projeleri kampanya kapsamında olacak. 


“Vatandaşlarımız fırsatları iyi değerlendiriyor” 


GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya konulan tapu harcı ve KDV indirimlerinin ardından, konut kredilerinde Hükümetin çağrısıyla düşürülen faiz oranlarının yaratacağı 

ivmenin sektörümüzü şaha kaldıracağından hiç şüphe duymuyoruz. GYODER olarak, Türkiye ekonomisinin istikrarının devamı ve güçlenmesi için her zaman olduğu gibi, bu dönemde de sorumluluk almaya ve güçlü adımlar atmaya kararlıyız. 


Ev almayı planlayan ancak sınırlı imkanları olan vatandaşlarımız bu tarz fırsatları iyi değerlendiriyor. 
İNDER ve KONUTDER ile birlikte Hükümetimizin bu son desteğine, biz de yeni bir kampanya ile destek verme kararı aldık. Sektör temsilcileri olarak yeni kampanyamızda, yüzde 0.98 cazip faiz oranına ek 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yüzde 20 indirim fırsatı sunarak özellikle orta gelir grubuna ev sahibi olma imkanı sağlayacağız. GYODER'in 
Başkanı olarak, konut almanın tam zamanı olduğunu net 

bir şekilde söyleyebilirim. 
Hükümetimiz tarafından verilen destekle yola çıktığımız bu kampanyanın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. 


“Bu kampanyayla konut alımının genç kitlelere ulaşmasını istedik” 


İNDER Başkanı Nazmi Eğe 
Durbakayım “Türkiye 

ekonomisinin dinamosu inşaat 

sektörü olarak, konuta ihtiyacı olan vatandaşlarımız için oluşan bu fırsat iklimine İNDER olarak biz de katkıda bulunuyoruz. Sektör olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Her zaman ekonomiyi ve insanlarımızı düşünerek hareket ediyoruz. Türkiye'de inşaat maliyetleri son bir yılda yüzde 22 artarken sektör konut fiyatlarına bunu yansıtmadı. Konut fiyatları İstanbul'da yüzde 6 Türkiye'de ise yüzde 10 arttı. Şimdi 
bu zamsız fiyatları peşin ve kredili satışlarda yüzde 20 
indiriyoruz, peşinatı ise yüzde 5'e çekiyoruz. Çok cazip bir kampanya dönemiyle gençler, yeni evlenenler başta olmak üzere daha geniş kitlelerin bu avantajlardan yararlanmasını istiyoruz. Onlarca başka sektöre destek olan konut sektörümüz ekonominin dişlilerine biraz daha güç versin. Daha güçlü olalım. İstediğimiz zaman nasıl bir olabildiğimizi de bu fırsatla göstermiş olalım istedik” şeklinde konuştu. 


“Birlikten hep güç doğdu” 


Üç dernek adına ortak açıklama yapan KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, şunları söyledi; “Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çağrısına gayrimenkul sektörü olarak biz de en güçlü şekilde destek vermek istedik. Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul kuruluşları GYODER, İNDER ve KONUTDER olarak üyelerimizin desteğini alarak 9620 indirim ile birlikte daha geniş kitlelere, özellikle gençlere markalı konut fırsatı sunmak için peşinatı Y05'e çektik. Başta kamu bankaları olmak üzere konut kredi faizlerinin 0.98'e çekilmesi gayrimenkul sektöründe fırsat doğurdu. Kamu, finans ve gayrimenkul sektörü bir araya geldi. Birlikten güç doğacak, Türkiye kazanacak. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Maliye Bakanımız, bankalarımız ve gayrimenkul sektörüne güvenen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. 
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“Gayrimenkul sektörü Türkiye'yi büyütüyor” 


Elmas şunları ekledi; “Türkiye gayrimenkul sektörünün 
3 önemli kuruluşu olarak gövdemizi taşın altına 
koymaktan hiçbir zaman çekinmedik. Geçmiş yıllarda olduğu gibi ekonominin lokomotifi olmaya devam edeceğiz. Son olarak 2017 yılında yüzde 8.9 büyüyen inşaat sektörü 2018'de de üretim ekonomisinin 250'den fazla koluna destek vermeye ve istihdam arttırmaya devam edecek. Tüm dünyada inşaat sektörünün önemi giderek yükselirken Türk inşaat sektörü, Çin'den 

sonra dünyada ikinci olduğumuz tek sektör. Türkiye, en zor zamanlardan gayrimenkul sektörünün itici gücüyle çıkmayı başardı. Geçtiğimiz yıl da hem Maliye Bakanlığımız tapu harcı ve KDV indirimine destek vermişti, hem de kamu bankalarımız konut kredilerine faiz indirimi desteği vermişti. Tüm bu desteklerle 

biz de gayrimenkul sektörü olarak üzerimize düşeni yerine getirmiştik ve 2017 yılını 1.410.000 konutluk tarihi rekorla kapatmıştık. Bu güç birliği ile de yine Türkiye kazanacak ve yeni bir rekorla 2018 yılını tamamlayacağız.” 


“Tarihi bir fırsat yaşanıyor” 


Elmas şöyle devam etti: "Tapu harcı ve KDV indirimiyle başlayan faiz indirimiyle devam eden bu süreç gayrimenkulde bahar havası oluşturdu. Bunun önümüzdeki günlerde iyice canlanmasını ve 2018'i yine satış rekorlarıyla kapatacağımızı öngörüyoruz. 
Yüzde 14 -15 mevduat faizlerinin olduğu bir ortamda konut kredilerinin aşağı çekilmesi, sübvanse edilerek gerçekleşiyor. Yani bu dönemsel. Buna ilave olarak gayrimenkul firmaları geçtiğimiz yıl yaşanan maliyet artışlarını henüz fiyatlara yansıtmadı. Tüm bu avantajların bir araya geldiği tarihi bir fırsat yaşanıyor. 
Vatandaşlarımız bu fırsattan çok iyi yaralanmalı.” 
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ING BANK'IN BÜYÜME PERFORMANSI 2018 
İLK ÇEYREKTE DE DEVAM ETTİ! 


ING Bank Türkiye'nin, 9 Mayıs 2018 tarihinde açıkladığı konsolide finansal sonuçlara göre, yılın ilk üç aylık döneminde konsolide aktif toplamı 63.1 milyar TL oldu. İlk çeyrekte bankanın vergi öncesi kârı ise 357 milyon TL olarak gerçekleşti. 
Ayrıca söz konusu dönemde bankanın öz kaynaklar hacmi 6.6 
milyar TL'ye, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 19.6 seviyesine ulaştı. 

ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, açıklanan finansal verileri değerlendirerek “Bankamız 2018 yılının ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılda olduğu gibi başarılı bir performans sergiledi. 
Vergi öncesi kârımız söz konusu dönemde 357 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi. Abay, krediler toplamının 47.5 milyar TL'ye ulaştığını belirtirken, aynı dönemde geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacminin ise 29.2 milyar TL olduğunu vurguladı. Abay, “ING Bank olarak, müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz bir şekilde hizmet sunmak amacıyla attığımız adımlarla dijital ve mobil kanallarda hızla büyüyoruz. Mart sonu itibarıyla, dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterilerimiz içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 92'ye yükseldi. Bu dönemde tüm kredilerin adet bazında yüzde 85'i, hacim bazında ise yüzde 63'ü şube dışı kanallardan verildi” diye konuştu. 


ŞEKERBANK KOBİ KREDİLERİNDE YÜZDE 32 BÜYÜDÜ! 


Şekerbank T.A.Ş.'nin 31.03.2018 tarihli konsolide olmayan ek CI b C 


mali tabloları açıklandı. Buna göre mart sonu itibarıyla toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 27 artışla 21,2 milyar TL olarak gerçekleşen Şekerbank'ın aktif büyüklüğü 30,4 milyar TL'ye ulaştı. 


Banka'nın ilk çeyrek sonundaki toplam mevduat hacmi, geçen yılın mart dönemine göre yüzde 36 büyümeyle 20,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk üç ayında 27,7 milyon TL net kar elde eden Şekerbank'ın 31.03.2018 itibariyle özkaynakları ise 2,3 milyar TL'yi aştı. 


Bankanın ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin konuşan Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, özellikle üretime yönelik kredilere ağırlık verdiklerini belirterek çiftçi, esnaf 

ve KOBİ'lere geçmişten bu yana verdikleri desteği sürdürdüklerini söyledi. Taze; “Üç nesildir bizimle çalışan, tarım ve KOBİ bankacılığındaki geniş müşteri tabanımızı daha da genişleterek son bir yılda en yüksek büyümeyi yüzde 32 artış ile KOBİ kredilerinde gerçekleştirdik. 
Ülkemizin güçlü ve sürdürülebilir büyümesini destekleyici nitelikle kapsayıcı finansmanda sektörümüze rol model olmaya devam ederek stratejimizde küçük üreticiler ve mikro işletmeleri önceliklendiriyoruz” dedi. 
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TEB'DE KONUT KREDİSİ FAİZİ Wo 0,99! 


Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı konut kredisi kampanyası ile faizlerini yüzde 0,99'a kadar düşürdü. 
Böylece TEB, konut kredilerinde en uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri oldu. 


Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kampanya ile konut kredisi faiz oranını ilk defa ev sahibi olacak müşterileri için 60 aya kadar vadede yüzde 0,99 olarak belirledi. 


TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi şunları söyledi: “TEB 

olarak ekonominin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne hareket kazandıracak ivmeyi, konut kredilerindeki avantajlı kampanyamız ile sağlamayı hedefliyoruz. Bizim için müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre en uygun çözümü üretmek çok önemli. 
Konut kredisi kampanyamızla ilk kez ev sahibi olacak müşterilerimize 60 aya kadar vadede yüzde 0.99 

faiz oranı vererek, en uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk.” 


TEB, kredi kullandırımı ile edindiği yeni müşterilerini, diğer avantajlı ürünlerini de sunabileceği, sektör tecrübesi ve konusunda uzman personeli ile hizmet verdiği şubelerine bekliyor. 


YAPI KREDİ PORTFÖY'E TSPB'DEN ÖDÜL! 


Yapı Kredi Portföy, ödül kazanma geleneğini TSPB 3. Sermaye Piyasaları Ödülleri ile 2018 yılına taşıdı. Şirket, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından üst üste 3. kez ödüllendirilerek, Portföy Yönetimi kategorisinde Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri-2017 ödülünün sahibi oldu. 


Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir Alpay, Yapı Kredi Portföy'ün sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmasında kaliteli insan kaynağının ve sektördeki deneyiminin önemini belirtirken, ödülle ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Sektörünün değerli kurumlarından Yapı Kredi Portföy 

olarak 2017 yılsonu verileri itibariyle kurumsal ve bireysel müşterilerimize yönelik yatırım fonu, emeklilik fonu, serbest fon ve kişiye özel yatırım modellerinden oluşan iş hacmimizle toplam yaklaşık 21 milyar TL büyüklüğünde varlığı yönetiyoruz. 
Kaliteli insan kaynağımız ve uzmanlığımız ile müşterilerimize değer yaratıyoruz, çalışmalarımız neticesinde her sene saygın kurumlarca ödüllere layık görülüyoruz. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin düzenlediği 3. Sermaye Piyasaları Ödülleri'nde geçen senelerde olduğu gibi bu sene de Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nun (ALR) performansı ile üçüncü kez ödül almaktan dolayı mutluyuz. 
Fonun 31.12.2014 - 31.12.2017 tarihleri arasındaki yüzde 138,43 getirisi ile Portföy Yönetimi kategorisinde Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri - 2017 ödülünü kazandık. Her yıl artarak devam eden başarılarımızı sürdüreceğiz.” 
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MI İSTİHDAM PİYASASI CANLILIĞINI KORUYOR! 


Kariyer.net tarafından her ay açıklanan İstihdam Endeksi'nin Nisan 2018 verileri, istihdam piyasasındaki canlılığın, 24 
Haziran seçimleri öncesinde de devam ettiğine işaret etti. Nisan ayında yayınlanan yeni iş ilanı sayısı geçen yıla oranla yüzde 22 artarken, Turizm geçen yılın aynı ayına göre en çok ilan yayınlanan sektör olarak zirvedeki yerini korudu. 


Proses Mühendisliği en çok ihtiyaç duyulan mühendislik dalı, İngilizce Öğretmenliği ise en çok talep edilen öğretmenlik branşı oldu. 


Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu Kariyer. 
net'in her ay düzenli olarak yayınladığı İstihdam Endeksi'nin Nisan 2018 verileri, istihdam piyasasında canlılığın devam ettiğini gösterdi. Nisan ayında yeni 
yayınlanan iş ilanı sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 22 


artış gösterdi ve 19.982 olarak gerçekleşti. 


İstihdam Endeksi Nisan 2018 
sonuçlarını değerlendiren 
Kariyer.net Genel Müdürü Fatih 
Uysal, istihdam piyasasında olumlu tablonun Nisan ayında da devam ettiğini belirtti. Uysal, 
“Nisan ayında, yeni yayınlanan iş ilanı sayısında bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında artış kaydedildi. 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından açıklanan teşviklerin, istihdama olumlu yönde yansımaya başladığını görüyoruz. Örneğin, geçtiğimiz aylarda İmalat ve Bilişim sektörlerinde, mevcut istihdama eklenecek her bir çalışanın tüm sigorta primlerinin ve vergilerinin devlet tarafından karşılanacağına dair bir açıklama yapılmıştı. 
Verilerimize göre, yayınlanan ilan sayısı en fazla olan şehirler olarak İstanbul, Ankara ve 

İzmir sıralanıyor; bu üç şehirde de Tekstil, Bilişim ve Üretim/ 
Endüstriyel Ürünler sektörleri ön plana çıkıyor. Bu gelişmelerden hareketle, istihdam piyasasındaki olumlu havanın 24 Haziran seçimleri öncesinde devam ettiğini söyleyebiliriz” dedi. 


Başvuru yapan adayların eğitim durumuna göre yapılan değerlendirmede, bir yıl önceye göre eğitim durumu üniversite ve doktora seviyesindeki adayların başvurularının arttığı ortaya çıktı. 


Proses mühendisliği yükselişte! 


Geçtiğimiz aya göre başvurulan ilan sayısı en fazla artan ilk 10 mühendislik pozisyonuna bakıldığında ise Proses 


Mühendisi pozisyonunun “621 artış oranıyla ilk sıraya yükseldiği görüldü. Bu pozisyonu 613 artış oranıyla Gıda Mühendisi, yüzde 10'la da Teknik Ofis Mühendisi pozisyonu izledi. 


En çok ihtiyaç İngilizce Öğretmenliği'ne! 


Okulların kapanmasına sayılı günler kala, yeni öğretim yılı için başlayan hazırlıklar Kariyer.net verilerine 

de yansıdı. İlan sayısı en fazla artan 10 öğretmenlik branşına bakıldığına ilk sırada İngilizce Öğretmenliği'nin yer aldığı görüldü. İngilizce Öğretmenliği'ni sırasıyla Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği ile Fizik Öğretmenliği branşları takip etti. 


Nisan ayında başvuru alan ilan sayısı en fazla olan ilk 10 
şehre ilişkin yapılan değerlendirmede, Muğla'nın yüzde 57'lik bir artışla, geçen yıla göre en çok artış yakalayan şehir olduğu ortaya çıktı. Muğla'nın ardından yüzde 43'le Tekirdağ ve yüzde 40'la Antalya geldi. 


Nisan ayında en çok ilan yayınlanan ilk 10 sektör arasında, geçen yıla göre en çok artış yakalayan sektör, 


yüzde 48'le Turizm oldu. Şehirler bazında başvuru alan ilanların, sektörler açısından değerlendirmesine 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bakıldığında ise şu tablo ortaya çıktı: İstanbul'da Tekstil ve Bilişim, İzmir'de Üretim/Endüstriyel Ürünler, Ankara'da Bilişim, Bursa'da Otomotiv, Tekirdağ ve Adana'da ise Sağlık. 


Turizm canlandı Resepsiyonist ihtiyacı arttı! 


Nisan ayında başvuru alan ilan sayısı en fazla olan pozisyonlara bakıldığında, Satış alanında yer alan pozisyonların başı çektiği görüldü. Turizm sektöründe yaşanan hareketlilik ise Resepsiyonist pozisyonuna yansıdı ve Resepsiyonist pozisyonu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 artış yaşadı. 


Kariyer.net'in mavi yaka istihdam piyasasına yeni bir 
soluk getiren mobil uygulaması İşin Olsun, Nisan 2018 
sonu itibarıyla 1,4 milyondan fazla indirildi. Kariyer. 
net'in mavi yaka istihdamına ışık tutmak amacıyla yararlandığı İşin Olsun verilerine göre, Nisan ayında uygulama içerisinden en çok başvuru alan mavi 

yaka pozisyonlar sırasıyla, Sekreter, Garson, Temizlik Görevlisi, Çağrı Merkezi Elemanı ve Kasiyer oldu. 
Telefonla en çok başvuru alan pozisyonlar ise Garson, Sekreter, Şoför/Sürücü Temizlik Görevlisi ve Aşçı olarak sıralandı. 


BUSINESS GÜNDEM 


ENERJİ SİSTEMİNİN GELECEĞİNDE YENİ 


TEKNOLOJİLER ROL OYNAYACAK! 


BP, Teknoloji Görünümü raporunun 2018 baskısını yayımladı. Rapor, politikalarla ilgili bir öngörüde bulunmaksızın 2050 
yılına kadar global enerji sistemi genelinde teknolojik gelişmelerin potansiyel etkilerini değerlendiriyor. 


BP raporda teknolojinin oyunun kurallarını değiştiren bir rol oynayabileceğine inandığı beş alanı inceliyor: Enerji verimliliği, dijital, yenilenebilir enerji, enerji depolama, ve dekarbonize gaz. 


“BP Teknoloji Görünümü 2018" raporundan öne çıkan ana sonuçlar şöyle sıralanıyor; 


* 2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması'nın hedefleri teknik olarak ulaşılabilir olsa da, Görünüm'ün modellemesi, teknolojik gelişmelerin karbon salımının azaltılmasında tek 

başına yeterli olmayacağını gösteriyor. Başta karbon salımına fiyat biçilmesinin yanı sıra tüketicilerin daha düşük karbonlu opsiyonları seçmesi gibi aksiyonların alınmasını öneriyor. 


* Enerji verimliliğindeki iyileştirmeler, her ne kadar ciddi bir yatırım gerektirse de ana enerji kullanımında 9o40 civarında tasarruf yapma imkanı sunuyor. Tasarruf yapılabilecek alanlar arasında; taşıt verimliliği, bina tasarımının iyileştirilmesi ve yemek pişirme ve çamaşır yıkamada enerji kullanımı bulunuyor. 


* Sensörler, büyük veri ve yapay zeka da dahil olmak üzere, dijital teknoloji, en ciddi iyileştirme kaynağıdır. 


* Rüzgar gücü, 2050 yılına kadar en ekonomik elektrik kaynağı haline gelecek gibi görünürken, şebeke ölçekli güneş enerjisi de daha rekabetçi hale geliyor. Bununla birlikte, şebeke talebinin büyük kısmının rüzgar ve güneş enerjisi ile karşılandığı durumlarda, arzın kesintili olmasının yarattığı sıkıntıların üstesinden gelmeye yönelik entegrasyon maliyetleri de bulunuyor. 


* Pillerdeki iyileşme ile birlikte, hafif iş uygulamalarında elektriğe geçişin önderliğinde, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, ulaşım ve ulaştırma şekli ciddi şekilde değişmeye devam edecek. Sıvılaştırılmış doğal gazın, ağır iş kamyonları ve bazı gemiler için rekabetçi bir yakıt haline geleceği öngörülürken biyojet de havacılıkta salımları azaltacak en uygun çözümlerden biri olmayı sürdürüyor. 
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* Teknoloji, uzun vadede petrol ve gaz üretimindeki 
ortalama yaşam döngüsü maliyetlerini yaklaşık 9030 
civarında düşürebilse de öngörülen talebi karşılamak için halen petrol, gaz arama ve çıkarmada yılda yaklaşık 0,6 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç duyuluyor. 


* Karbon fiyatlarının yükselmesi, gaz ile desteklenen ısı pompalarının yanı sıra tamamen elektrikli sistemleri öne çıkarabilecek olsa da ortam ısıtmasında gazla çalışan cihazların başı çekmesi daha muhtemel görünüyor. 


* Karbon tutma, kullanma ve depolama (CCUS), sentetik gaz, biyogaz ve hidrojenin de aralarında bulunduğu dekarbonize gaz, enerji sistemlerinin dengelenmesinde ısıtma ve ağır yük taşıma sektörlerinde geniş potansiyelli uygulamaya sahip. 


“Global enerji sisteminin geleceği çok geniş çeşitlilikteki teknolojiler ile biçimlendirilecektir” diyen BP Başkan Yardımcısı Lamar McKay, “Bu teknolojilerin nasıl bir değişimden geçtiğinin ve bunların gelişimine dayanak oluşturan trendlerin anlaşılması, BP'nin büyüme ve yatırım planları için gerekli bilginin elde edilmesine yardımcı oluyor" diye ekledi. 


BP Group Teknoloji Başkanı David Eyton ise, 

“BP Teknoloji Görünümü 2018'de vurgu yapılan çalışmaların, düşük karbon ekonomisine geçişe ivme kazandırmak için hangi ek tedbir ve aksiyonlara ihtiyaç duyulabileceğini değerlendirmekte politika yapıcılara ve diğer karar vericilere yardımcı olabileceğine inanıyoruz” dedi. 


McKay, sözlerini “BP Teknoloji Görünümü raporunu, yakınlarda yayımlanan Enerji Görünümü ile yan yana okuduğumuzda, düşük karbon ekonomisine geçişin hızlandırılmasında en etkili aracın karbon fiyatlandırması olduğunu son derece net şekilde görebiliyoruz” diyerek sonlandırdı. 
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KADIN BAKIŞ AÇISI GİRİŞİMDE 


FARK YARATIYOR! 


Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi'nde, 9 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen “Kadın Bakış Açısından Girişimcilik” konferansında, Workinton CEO'su Pınar Massena, ortak çalışma kültürü ve girişimcilik 


kapsamında bilgilendirmelerde bulundu. 


Bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş 

ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesini, bu ürünlerin toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesini amaçlayan bir oluşum olan Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi (YTÜ TTO) tarafından 9 Mayıs Çarşamba günü “Kadın Bakış Açısından Girişimcilik” konferansı düzenlendi. Konferansın katılımcıları arasında yer alan Workinton CEO'su 

Pınar Massena, girişimcilik, co-working sektörü, kadın istihdamı, girişimci kadınlar ve Workinton'un kuluçka merkezi Workincubation hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 


Ortak çalışma kültürünü Türkiye'ye getiren ve yaygınlaşmasını sağlayan Workinton, Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'deki şubelerinin yanı sıra ABD'de 

San Diego'da gerçekleştirdiği işbirliğiyle 14 farklı iş merkezinde, 12 bin 500 m2 alanda, 15 bin üye ile 2 binin üzerinde kurumsal firmaya coworking, Sanal Ofis, Hazır Ofis ve Toplantı Odası hizmetleri sunuyor. Girişimcilerin ve girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmesini isteyen Workinton, 14 şubede hizmet veren kuluçka merkezi Workincubationlar ile startup'ları geleceğe ve global rekabete hazırlıyor. 


Workinton'u, “doğal girişimcilik alanları” olarak tanımlayan Workinton CEO'su Pınar Massena, “Profesyonel yaşantımın içeresinde bir es verip girişimci olmak üzere bir atılımda bulundum ve bunun ne kadar zor olduğuyla yüzleştim açıkçası. Dünya artık robotik 

bir döneme giriyor. Bu dünyada birtakım meslekler olmayacak. Memur zihniyetiyle çalışılan işlerden 

ziyade daha yaratıcı olduğumuz işlere yönelmemiz gerekiyor. Birtakım ülkelerde de çok farklı destekler, hibeler, kuluçka merkezleri, teknoparklar, üniversiteler vesilesiyle bazı alanlar girişimcilik fikirlerinin doğmasına, büyümesine, gelişmesine olanak sağlıyor. Girişimcilik zor olsa da buradaki temel unsur azimli olmak, 

dirençli olmak, denemek, olmuyorsa yolu değiştirmek. 
Girişimcilikte başarısızlık diye bir şey söz konusu olmaz. 
Yön değiştirmek olabilir. Yolumuzu nerede başarıya ulaşacaksak oraya doğru çevirebilmemiz gerekiyor” dedi. 
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“Ortadoğu'nun silikon vadisi İstanbul olabilir” 


Yöneltilen bir soru üzerine Workinton'un Ortadoğu'da gerçekleştirdiği iş birliğine de değinen Massena, “Workinton olarak biz de Ortadoğu'ya Katar ile adım attık. 
Gidelim diye düşünmemiştik, talep oradan geldi. Katar'ın başkenti Doha'da ilk şube açılışını gerçekleştireceğiz. 
Ortadoğu'ya girmemizin ardından diğer Ortadoğu ülkelerinden de büyük ilgi görmeye başladık. 
Önümüzdeki dönem hedefimiz; Ortadoğu pazarında büyümek. Sektörümüz, Ortadoğu için çok ilginç ve yeni. 
Türkiye'ye de büyük ilgi duyuyorlar. Ortadoğu'da sermaye gücü çok yüksek kuruluşlar var ve yatırım alanları arıyorlar. Dünya melek yatırımcı ağlarının temel hedefi, bu yatırımcıların sermayesinin kendi ağlarına katılması. 
Doğru projelerle bu yatırımcıları ve Ortadoğu'yu buraya çekerek melek yatırımcılığı geliştirebiliriz. İstanbul'un, Ortadoğu'nun silikon vadisi olması mümkün. Genç nüfusu yüksek olan bir toplumuz. Çok güzel projeler de üretiyoruz” dedi. 


Kadın girişimci sayısının istenen düzeyde olmadığının altını çizen Massena, “Girişim konusunda kadınlar daha geride duruyor. Bunun, toplumun genel yapısıyla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Girişimciliğe baktığımızda kadın girişimcilerin payı yüzde 30 oranında. Bizim ofislerimizde de yüzde 33 civarındaydı. Son dönemde bu oran yüzde 40'a yükseldi. İyi bir gelişim gösteriyor diye düşünüyorum. Kadın bakış açısı girişimde fark yaratıyor. 
Genel olarak baktığımızda kadınlarımızı teknoloji alanında çok göremiyoruz, bu alan dışındaki tüm girişimlerde varlar. Aktif oldukları sektörlerde de müthiş başarılı işler ortaya koyuyorlar. Hayatın hiçbir alanında kadın ve erkek ayrımının yapılmasını doğru bulmuyorum. 
Denge içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bir 

ekip kurulacaksa, kadın ve erkek sayısı dengeli olacak biçimde kurulmalı. Bu tarz ekipler başarıya daha kolay ulaşıyor. Bu bir bütünlük. Bu bütünlüğü yakalayarak her şey daha güzel hale getirilebilir. Kadınların daha çok cesaretlendirilmesi gerekiyor” dedi. 
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BE İŞ DÜNYASINDA BÜYÜME SANCILARI! 


KPMG'nin aralarında Türkiye'nin de olduğu 51 ülkede 1300 iş lideriyle yaptığı 2018 CEO Araştırması, geçen yıl 'Yık ve büyü' diyen CEO'ların büyümedeki ısrarını ortaya koyuyor. 


Araştırma sonuçlarına göre, CEO'lar küresel ekonomide giderek yaygınlaşan korumacı ve popülist anlayışı büyümenin bir numaralı tehdidi olarak görüyor. 
Önümüzdeki üç yıl boyunca stratejik ortaklıkların büyümeyi yöneteceğine inanıyor. 


KPMG'nin CEO Araştırması, iş liderlerinin 2018 ajandasına ışık tuttu. Jeopolitik dalgalanmalara, demografik değişimlere ve siber sorunlara rağmen CEO'lar büyümenin devam edeceğine inanıyor. CEO'ların büyüme konusunda mücadele ettiği engeller şöyle sıralanıyor: 


- Siber suç: CEO'ların yüzde 49'u siber saldırıya uğramanın kaçınılmaz olduğu görüşünde. Bunun bir 'olasılık" değil 'zamanlama' problemi olduğunu belirtiyorlar. Geçen yıl büyümeyi engelleyen riskler sıralamasında 5'inci olan siber güvenlik bu yıl 2'nci sırada. 


- Jeopolitik riskler: Hızla değişen jeopolitik ortam yönetim kurullarını zorluyor. Küresel ekonomide giderek yayılan ülkesellik, büyümenin bir numaralı tehdidi olarak görülüyor. 

- Nesil değişimi: CEO'ların yüzde 38'i Y kuşağının beklentilerini karşılamak için şirketlerini yeniden konumlandırmaları gerektiğini düşünüyor. 

- Değişen müşteri beklentileri: Bu çağın sihirli sözcüğü olan 'kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi" konusunda müşteri beklentilerinin üzerine çıktıklarını söyleyen CEO'ların oranı yalnızca yüzde 23. 


Yapay zeka yeni iş alanları yaratacak! 


Araştırma, CEO'ların dijital dönüşümü daha önce olmadığı kadar sahiplendiğini gösteriyor. Araştırmadan çıkan dijital dönüşümle ilgili bazı başlıklar şöyle: 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- Radikal bir dönüşüme öncülük etmeye hazır olan CEO oranı yüzde 71... 


- Yüzde 59'u müşteri verilerini korumayı kişisel sorumluluğu olarak görüyor. 

- CEO'ların yüzde 62'si yapay zekanın, yok ettiğinden daha fazla iş yaratmasını bekliyor. Yüzde 38'i ise tam aksini savunuyor. 

- CEO'ların yüzde 51'ine göre şirketlerin yönetim kurulları, dijital dönüşümle ilgili yatırımın geri dönüşü konusunda makul olmayan bir beklentiye sahip. 

- CEO'ların yüzde 59'u iş dünyasının en değerli yetkinliğini 'çeviklik' olarak tanımlıyor. 

- CEO'ların yüzde 67'si geçtiğimiz 3 yıl içinde aldıkları stratejik kararlarda verilere dayalı içgörülerden çok kendi sezgilerine güvendiğini söylüyor. 


CEO'nun gündemi inorganik büyüme! 


2018 CEO Araştırması büyüme stratejileri hakkında da 
ipuçları veriyor. Stratejik ortaklıklar CEO'lar için kritik bir gündem maddesi: 


- CEO'ların yüzde 33'ü, önümüzdeki üç yıl boyunca büyümeyi stratejik ortaklıkların yöneteceğini söylüyor. 


- Büyümenin organik yollarla sağlanacağına inananların oranı yüzde 28. Birleşme ve satın alma diyenler ise yüzde 16'da kalıyor. 


- Bununla birlikte CEO'ların yüzde 27'si gelecekteki üç yılda yüksek birleşme ve satın alma iştahına sahip olduğunu, yüzde 51'i ise ılımlı baktığını ifade ediyor. 
- CEO'ların yüzde 70'ine göre coğrafi genişleme için öncelikli hedef gelişmekte olan pazarlar. Çoğunluğun hedefindeki bölge ise Orta ve Güney Amerika. 
CEO'ların yüzde 28'i ise gelişmiş bölgelere öncelik verme kararında. 
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MOBİL CÜZDANLAR TEHDİT ALTINDA! 


Akıllı telefon kullanıcılarının geleneksel ödeme yöntemlerine alternatif olarak kullanabildiği mobil cüzdanlar, NFC ve giyilebilir teknolojilerin yükselişiyle her geçen gün daha popüler hale geliyor. 2017 tarihli Statista araştırmasına göre, ABD'de her üç akıllı telefon kullanıcısından ikisi, mobil ödeme kullanıyor. Mobil cüzdan sahiplerinin oranı ise Y39'a ulaşmış durumda. 
Mobil cüzdanların hızlı yükselişi, bu teknolojinin hacker'lar için de bir cazibe merkezine dönüşmesine neden oluyor. Innovera CEO'su Gökhan Say, mobil cüzdanların karşı karşıya olduğu tehditleri üç başlık altında özetliyor: 


ISACA tarafından yapılan 2015 tarihli bir araştırmada, mobil cüzdanlara ilişkin tehditleri sıralayan 900 siber güvenlik uzmanının en yaygın endişelerinden birini oltalama saldırıları oluşturuyordu. Yaygın kullanılan e-posta ya da web sitelerinin sahte versiyonlarını yayımlayarak, kullanıcıların bilgilerini çalmayı amaçlayan oltalama (phishing) saldırıları yeni bir yöntem olmasa bile, bu tehdidin mobil cüzdanlar ile birlikte yeniden yükselişe geçtiği görülüyor. 


Oltalama saldırılarına karşı mobil cüzdanları korumak için, Innovera'nın PhishMe oltalamaya karşı bilinçlendirme çözümüyle güçlü bir savunma hattı kurmak gerekiyor. Oltalama saldırılarında en güçlü savunma sağduyu ve farkındalık olduğu için, PhishMe 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çalışanların davranışlarını bu yönde geliştiren bir simülatör olarak hizmet veriyor. PhishMe metodolojisi periyodik olarak gerçek hayat oltalama senaryolarını simüle ederek çalışanları bilinçlendirmeyi sağlıyor. Bu senaryolara uygun olarak, şirket çalışanlarının e-posta kutularına gönderdiği doğrudan hedeflenen içerik ile anında güvenlik eğitimi sunuyor. 


Cihazın kendisi ne kadar korunaklı olursa olsun, kullanılan internet bağlantısı güvensiz olduğunda mobil cüzdanları güvende tutmak zorlaşıyor. Kütüphane, havaalanı ya da restoran & kafe gibi toplu kullanım alanlarında sunulan ücretsiz Wi-Fi ağlarına bağlanmak avantajlı gibi görünse de, bu ağlar güvensiz yapıları nedeniyle hacker'ların saldırılarına karşı savunma oluşturamıyor. Bu nedenle herkese açık bir Wi-Fi ağına giriş yapanların VPN ve 

SSL bağlantıları ile güçlü bir mobil güvenlik çözümü kullanarak kendi önlemlerini almaları gerekiyor. 


Siber tehditlerin ötesinde, mobil cihazların tıpkı kredi kartları gibi kayıp ve çalıntı vakalarında uzaktan devre dışı bırakılacak şekilde gerekli ayarlamaların yapılması gerekiyor. Innovera güvencesiyle sunulan Blancco çözüm portföyü, masaüstü bilgisayarlardan mobil cihazlara kadar şirkete ait tüm aygıtların uzaktan kolayca devre dışı bırakılmasını ve tüm içeriğinin güvenle silinmesini mümkün kılıyor. 
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İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN 


SANAYİNİN MOTİVASYONU 


REALİZE EDİLMELİ! 


ydu. Finanse i abir 


İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017”“ araştırmasının sonuçları açıklandı. 
Düzenlenen basın toplantısında İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan “Türkiye'nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre, 2017 
yılında sanayinin zirvesinde 51,1 milyar TL'lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. İSO 500'ün üretimden satışlarının 2016'da yüzde 6,7'sini gerçekleştiren TÜPRAŞ, 2017 yılında ise bu oranı yüzde 7,8'e yükseltti. 
Ford Otomotiv 22,7 milyar TL'lik üretimden satışlarıyla ikinciliği korurken, üçüncü ise 2016 yılına göre üç basamak yükselen 17,8 milyar TL üretimden satışlarıyla Toyota Otomotiv oldu. 


Reel ekonominin mevcut durumunu ve yaşadığı sorunları ortaya çıkarması bakımından önem taşıyan 
araştırmaya göre, İSO 500'ün üretimden satışları 2017 
yılında yüzde 33,2 artışla 490 milyar TL'den 653 milyar TL'ye çıkarak yüksek bir büyüme performansı gösterdi. 
Son üç yıldır İSO 500'ün üretimden satışlarında görülen zayıf büyüme, 2017 yılında yüzde 19'luk oranla yerini reel büyümeye bıraktı. Satışlardaki artışta iç ve dış talepteki büyümenin yanı sıra ihracat gelirlerinde etkili olan döviz kurlarındaki artış rol oynadı. Gerçekleşen büyüme oranı da İSO 500'de son 13 yılın en yüksek büyümesi olarak dikkat çekti. 
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İSO 500'ün ihracatı da yüzde 17 büyüyerek 64,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye ihracat artışının üzerinde bir performans sergileyen İSO 500, 2017 yılında Türkiye ihracatının yüzde 41,1'ini ve sanayi ihracatının da yüzde 42,8'ini gerçekleştirdi. 


Ağırlıklı olarak otomotiv ve demir çelik şirketlerinin 

yer aldığı İSO 500 Büyük'ün ilk 10 şirketinin toplam üretimden satışlar içinden aldığı pay 2016 yılında yüzde 
25 iken, 2017 yılında yüzde 26,7'ye yükseldi. 


İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Araştırmamızın bu sene 50. yılını kutluyoruz. İlk kez 
1968 yılında yapılan, sadece ülkemizin değil dünyada 
da benzerine az rastlanan bir örnek olan İSO 500'ü, bu yıl yarım asrı devirmiş olmanın gururuyla kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bu değerli çalışmamız, sanayimizin geçen yılın son çeyreğinden bu yana içine girdiği yatırım eğilimi ve motivasyonunun bir an önce 

realize edilmesi gerçeğini ortaya koydu. 2017 yılında alınmış olan yatırım teşvik belgelerindeki artıştan da yatırım noktasındaki bu güçlü istek ve arzuyu açıkça görmekteyiz. Bu yatırımlarla ilgili olarak umudumuzu korumakla beraber geciktiğimizi de üzülerek görüyoruz. 
Oysa mevcut konjonktürü çok hızlı bir şekilde yatırımlarla beslememiz gerektiğinin bilincindeyiz. 
2017 yılında ekonomiye büyük bir dinamizm ve 
büyümeye katkı getiren Kredi Garanti Fonu'nun önümüzdeki günlerde revizyona tabii tutularak nitelikli 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sanayi yatırımları için ihtiyacımız olan yeni bir can suyuna dönüşeceğine inanıyoruz” dedi. 


Sanayinin yatırım yapmak, üretmek, istihdam yaratmak noktasındaki motivasyonunun; uygun finansman koşullarla desteklendiğinde ekonominin çok daha güçlü bir büyüme ivmesi içine gireceğini vurgulayan Bahçıvan, şunları söyledi: “İSO olarak öncülük ettiğimiz yeni bir Kalkınma Bankacılığı ve KGF gibi yapısal konular gündeme alındıkça finansal açıdan rahatlayacak olan sanayicilerimizle nitelikli büyümeyi görmeye devam edeceğiz. 2017'deki umut verici büyümenin geleceğe taşınabilmesinde temel belirleyici olan finansal istikrarda bir sorun yaşanmadığı takdirde sanayimizin ülke ekonomisine katkılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz.” 


Faaliyet karları finansman giderine gitti! 

İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları şu şekilde gerçekleşti: 

İSO 500'ün faaliyet karı oranı sınırlı bir iyileşme 

ile yüzde 9,6 olurken, toplam faaliyet karı mutlak büyüklüğü 70,6 milyar TL'ye yükseldi. Karlılıkta temel belirleyici olmayı sürdüren finansman giderleri yüzde 21,3 artışla 29 milyar TL'den 35,2 milyar TL'ye çıktı. 
Finansman giderlerinin net satışlara oranı yüzde 5,2'den yüzde 4,8'e gerilese bile sanayici esas faaliyetinden kazandığının yarısını finansman gideri olarak ödemeye devam etti. Sanayinin mevcut mali yapısı içinde faiz ve kur dalgalanmaları, sanayi sektöründe karlılığı ve sermaye birikimini etkilemeye devam etti. 

Erdal Bahçıvan “Geçen yıl daha uygun mali koşulları yaratma başarısını gösteren sanayiciler, maalesef finansman cenderesinden hala kurtulamadı. Son yıllardaki en iyi senesinde bile sanayicilerimiz, faaliyet karının yarısını finansman gideri olarak kaybetmeye 
devam etmiştir. Sanayicilerimiz, 2017 yılında da 70 
milyar TLlik faaliyet karının yüzde 49,8'ini, yani 35 
milyar TL'sini finansman giderine ayırmak zorunda kaldı" dedi. 


Borçlanmada öz kaynak payı azaldı! 

İSO 500'ün FAVÖK mutlak büyüklüğü yüzde 24,4 artarak 94,7 milyar TL'ye, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı da yüzde 40,7 artışla 53,1 milyar TLye çıktı. 
Borçlanma ile öz kaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısında, öz kaynaklar aleyhine bozulma eğilimi oldu. 
İSO 500 Büyük'te toplam borçların payı 2017 yılında 

1 puan daha artarak yüzde 62,9'a yükselirken, öz 
kaynakların payı ise yüzde 37,1'e geriledi. 


Kısa vadeli borçların toplamdaki payı arttı! 

İSO 500'ün mali borçlarında artış geçen yıla göre biraz daha yavaşlamış olsa da reel olarak büyüme eğilimini sürdürdü ve yüzde 17,1 artışla 243 milyar TL oldu. Kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı da yüzde 37,8'den yüzde 41,9'a yükseldi. Kısa vadeli mali borç oranının dünya ortalaması yüzde 25'ler 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civarında iken, bu tablo sanayi sektörümüzün finansman yapısındaki negatif ayrışmanın sürdüğünü ortaya koydu. 


Devreden KDV 7,2 milyar TL'ye, kar eden kuruluş sayısı da 422'ye çıktı! 

Sanayicinin üzerindeki devreden KDV yükü bir önceki yıla göre yüzde 20 gibi ciddi bir oranda artarak 7,2 milyar TL'ye çıktı. Finansman konusunda sıkıntılı olan 

ve finansal kaynaklara ancak yüksek maliyetlerle ulaşabilen sanayici, önemli bir miktarı sıfır faiz ile devlete borç vermiş oldu. İSO 500'ün duran varlıkları 2017'de yüzde 41,5'e geriledi. 2017 yılında yatırım koşullarındaki göreceli iyileşmeye ve önemli yatırım teşvikleri verilmesine rağmen duran varlık yatırımları yeterli büyümeyi gösteremedi. İSO 500'de kar 

eden kuruluş sayısı 392'den 422'ye yükseldi. Faiz, amortisman, vergi öncesi kar ve zarar eden firma sayıları ise 2017 yılında 488'e çıktı ve ölçülmeye başladığı son beş yıl içindeki en yüksek sayıya ulaştı. 


Yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 39,9 ile son iki yılda olduğu gibi yine orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 1,2 puan azalarak 

yüzde 36,2 oldu. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 19,5'ten yüzde 20,2'ye yükselirken, yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise yüzde 3,6 ile geçen yıla göre hemen hemen aynı kaldı. İSO 500'de AR-GE yapan firma sayısı 239'dan 254'e yükseldi. AR-GE harcamaları yüzde 23,7 artarak 3,5 milyar TL'ye çıktı. 


İstihdam yüzde 1,7 arttı, yabancı sermayeli kuruluş sayısı 115 oldu! 

İSO 500'ün sağladığı istihdam yüzde 1,7 oranında 

arttı. Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 14,1 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon ile karşılaştırıldığında maaş ve ücretlerin reel olarak arttığı görüldü. Yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı 8 adet azalarak 115'e indi. Yabancı sermayeli şirketlerin sayısındaki azalmaya 
karşın, bu firmaların ihracat ağırlığı sevindirici oldu. 115 
firma, İSO 500'ün toplam ihracatının yüzde 48,4'ünü gerçekleştirirken üretimden satışların da yüzde 32'sini oluşturdu. 


İSO Türkiye'nin 500 Büyük Kuruluşu -2017 (İlk 10-Üretimden Satışlara göre) 
1-Tüpraş 

2-Ford Otomotiv 

3-Toyota Otomotiv 

4-Tofaş 

5-Oyak-Renault 

6-Arçelik 

7-İskenderun Demir Çelik 
8-Ereğli Demir Çelik 

9-İçdaş Çelik 

10-Hyundai Assan 
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VERİ SIZINTILARI DİJİTAL DÖNÜŞÜM 


STRATEJİLERİNİ RİSKE ATIYOR! 


Kaspersky Lab tarafından yapılan son araştırma, veri sızıntılarının META (Orta Doğu, Türkiye ve Güney Afrika) bölgesinde kurumsal şirketlere yaklaşık 1 milyon ABD dolarına mal olduğunu ortaya koydu. 


Orta Doğu 


Türkiye ve Güney 
Afrika'da BT 


güvenliğine 


DEYMEZA 


yatırım yapmak için motivasyonlar 


Orta Doğu, Türkiye ve Güney Afrika'da BT güvenliğine 


Kaymak Karper abiden “esiri Doğru: Ortak Dürüm İndyanierni Karum içn ET Gzyedeği Bilçlerini Mrtrmm” kapanı 


© 3018 AD Kang Lab Her haklı salın 


Kaspersky Lab'in yaptığı yeni bir araştırmaya göre, veri koruması şirketlerin önüne yeni zorluklar çıkarmaya devam ediyor. Son 12 ay içindeki en yüksek maliyetli siber güvenlik vakalarının veri korumasıyla ilgili olması da bunu kanıtlıyor. Güvenliği ihmal etmeden dijital dönüşümü gerçekleştirmek isteyen şirketler BT güvenliği harcamalarına öncelik vermeye başladı. 2018'de kurumsal şirketler BT bütçelerinin 627'sini siber güvenliğe ayırıyor. Bu da kurumsal veri güvenliğinin stratejik rolünün değiştiğini gösteriyor. 


2018'de kurumların BT güvenliğine ayırdığı bütçeler, siber güvenliğin etkisinin nasıl değiştiğini de ortaya koyuyor. Özellikle son 12 ay içinde veri sızıntılarının maliyetleri ve verdikleri zararların artmasıyla, şirketler rahatsız edici bir gerçekle yüz yüze kaldı. KOBİ'ler için veri sızıntılarının ortalama maliyeti 2017'de 88.000 
ABD dolarıyken 2018'de 9630 artışla 114.000 ABD dolarına ulaştı. Kurumsal şirketlerde ise ortalama 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maliyet bir önceki yıla göre 663 artarak 965.000 ABD doları oldu. 


Genişleyen bir BT altyapısı gerektiren dijital dönüşüm sürecinde, artan bu maliyetler şirketler için büyük 

bir sorun teşkil ediyor. Hazırlanan raporda, META bölgesinde 2018 boyunca bugüne kadar veri sızıntısı yaşayan KOBİ'ler ortalama 15.000 ABD doları değerinde yeni iş fırsatını kaçırdı. Diğer bir 15.000 ABD dolarını kredi derecelendirme ve sigorta primlerinden kaybeden bu şirketler, sızıntı sonrasında yazılımlarını ve altyapılarını geliştirmek için de 14.000 ABD doları harcamak zorunda kaldı. 


Aynı bölgede faaliyet gösteren kurumsal şirketler de benzer sonuçlarla karşılaştı. Elbette bu şirketlerin sızıntının etkisinden kurtulmak için çok daha fazla para harcaması gerekti. 144.000 ABD dolarını yalnıza yazılım ve altyapıyı geliştirmek için harcayan kurumsal 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şirketler, aynı miktarı kredi derecelendirme ve sigorta primlerinden kaybetti. KOBİ'lerin aksine, kurumsal şirketler ayrıca yaşanan olay sonrasında bozulan marka imajlarını düzeltmek amacıyla halkla ilişkiler çalışmaları için de 113.000 ABD doları harcamak zorunda kaldı. 


Dijital dönüşümü sürdürmek için güvenlik harcamaları artıyor! 


BT güvenliği vakalarının artmasıyla, şirketler de dijital dönüşüm projelerinin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için siber güvenlik harcamalarına öncelik vermeleri gerektiğinin farkına vardı. 2018'de artan BT güvenliği bütçeleri de bunun bir göstergesi. 
Kurumsal şirketler BT bütçelerinin yaklaşık üçte birini (4,8 milyon ABD doları) siber güvenlik stratejilerine ayırmaya başladı. 


BT güvenliğine yapılan bu ek yatırımın ardında yatan temel nedenler arasında BT altyapılarının (şirketler bulut platformlarını daha çok kullandıkça) ve özel 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güvenlik uzmanlıklarının gelişmesine yardımcı olmanın giderek daha karmaşık hale gelmesi bulunuyor. 


Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, şirketlerin BT güvenliğinin etkisini gerçekten hissettiği ve güvenli kalmaya çalışırken karşılaştıkları zorlukların boyutu gözler önüne seriliyor. 


Kaspersky Lab Global Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Maxim Frolov, “İş dünyasındaki dinamik değişimleri desteklemek ve verimi artırmak için şirketler bulut ve mobil çalışma şekillerini benimsiyor. 
Siber güvenlik, BT bütçelerindeki bir satır olmaktan çıkıp, yönetim kurullarında konulan ve her ölçekte şirket için öncelik haline gelen bir konuya dönüştü. 
Şirketlerin BT güvenliği bütçelerini artırması da bunun bir kanıtı. Riskler arttıkça şirketler de yatırımlarının karşılığını güçlü bir şekilde almak istiyor. Geleneksel siber güvenlik risklerinin yanı sıra çoğu şirket şimdilerde yasal baskılarla da uğraşmak durumunda kalıyor” dedi. 
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HI OTONOM ARAÇLAR, SEDAN'I BİTİRECEK! 


Dünya, kendi kurallarıyla gelen otonom araçların ve mobilitenin yaratacağı yeni şehirleri ve yeni hayatı konuşuyor. 
KPMG'nin hazırladığı "Islands of Autonomy' (Otonomi Adaları) başlıklı raporda, hızlı adımlarla yaklaşan otonom araç 


teknolojisinin günlük yaşamı nasıl etkileyeceği anlatılıyor. 


Rapora göre, otonom araçlar Sedan otomobillerin sonunu getirecek. 


KPMG'nin hazırladığı "Islands of Autonomy' (Otonomi Adaları) raporunda, otonom araçların dünyanın farklı bölgelerindeki şehirlerde nasıl ortaya çıkacağı incelendi. 
Rapor, dünyanın her yerinde tek bir otonom aracın kullanılamayacağını öngörüyor. Bu nedenle ABD'de 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Chicago, Atlanta ve Los Angeles örnekleri üzerinden araştırma yapan KPMG, coğrafi bilgi sistemleri, anonimleştirilmiş cep telefonu verileri ve her şehirdeki bireysel seyahat sürelerini analiz etti. 


Araştırmayı değerlendiren KPMG Türkiye Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, “Dünya genelinde mobiliteyle birleşen sürücüsüz araç teknolojisi, ulaşımda yeni ve yıkıcı etki yaratacak. Bu trilyon dolarlık bir pazar. Bu pazarda kazanmak için düşünce tarzını değiştirmek gerekiyor. Araçlar, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak bir hizmet filosuna, verilen hizmet görevlere dayalı bölgesel taleplere bağlı olacak” dedi. 


Mobil dünyayla ilgili bir perspektif ortaya koyan KPMG'nin araştırmasından dikkat çeken başlıklar şöyle: 


- İlk otonom araçlar, şehir merkezlerinde yoğun şekilde kullanılacak. Çünkü onların görevleri veri toplamak ve otonom araçların performansını yükseltmek için duyulan ihtiyaçları tespit etmek olacak. 

- Otonom araçlar bir anda her yerde ortaya çıkmayacak. 
Büyük bir karmaşayı önlemek amacıyla bölge bölge, şehir şehir yaygınlaşacak. Sürücüsüz araçlar ve mobilitenin birlikte test edildiği şehirler otonomi adaları olacak. 

- Otonomi adaları, şehirlerin ve ulaşım sistemlerinin planlanmasından yeni otoyolların nereye ve ne şekilde yapılacağına, ne kadar otopark alanı ayrılacağına kadar birçok konuda veri sağlayacak. 

- Dünyanın her yerinde tek bir otonom araç kullanılmayacak. Mobilite ve sürücüsüz araçlarla tüketicilerin ulaşımda çok fazla seçeneği olacak. Her bölgede bir araç karması oluşacak. Kısa şehir gezileri için bir kapsül, şehir dışı seyahatler ve uzun süreli geziler için bir mobil ofis, eşya nakliyesi için farklı araçlar bu karmanın içinde yer alacak. 

- Otomobil ihtiyacı artık iki çocuk ve bir köpekle yapılan dört kişilik ailenin seyahatinin ötesine geçecek. Bunun yerini her bölgedeki yolculuk başlangıç, bitiş, süre, mesafe, doluluk, görev ve hız kavramları alacak. 

- Bunun sonucu olarak Sedan araçların dönemi yavaş yavaş sona erecek. Otonom araçlar ve mobilite hizmetleri, araç sahibi olma arzusunu azaltacak, bundan en çok etkilenen de aile araçları Sedan'lar olacak. 

- ABD'de bugün 5.4 milyon adet satılan Sedan araç sayısının 2030'da 2.1 milyona düşmesi bekleniyor. 

- Otomobillerin dizayn edeceği yeni dünyada, araçların başlıca dört görevi olacak; iş, alışveriş, eğlence, diğer (okul vs). Her görev için ve her şehir için farklı araçlar yollara çıkacak. 
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Şi MAYIS AYINDA ETKİN BİR TCMB... 


23 Mart günü Dolar/TL kuru, 4.0367 ile 
4 4 rekorunu tazeleyerek psikolojik olarak tabir 

ettiğimiz 4 TL seviyesinin üzerine çıkmış oldu. 

TL cephesinde kırılgan yapının korunuyor olması, kur cephesinde yukarı yönlü hareketi tetiklerken piyasanın gözü kulağı TCMB'den bir adım gelir mi sorusuna odaklandı. Nisan ayı içerisinde yapmış olduğu toplantısında 75 baz puan faiz artırımına giden bankanın kararı sonrasında 4.0338 seviyelerine doğru bir gerileme görsek dahi açıkçası Dolar/TL kurunu son iki aydır 4 TL üzerine iyice yerleşti. 


Mayıs ayında ise kur hareketleri, daha agresif bir hal almaya başladı ve 4 TL'yi geçen sene içerisinde çok nadir konuşurken, biz 2018 yılının yarısında 5 TL'yi konuşur olduk. Kur hareketlerine gerek seçim sürecinde olan bir ülke süreci, çift haneli seviyelerdeki enflasyon, yüksek cari açığın yaratmış olduğu kırılganlık neden olurken, dolarında global piyasalardaki toparlanma ibareleri içerde bizi de rahatsız etti. Merkez, bu görünüm karşısında küçük hamlelerle kendini belli etse de, 5 TL'ye yaklaşan kur seviyelerinde müdahalesi şok faiz artırımı ile oldu. Peki, Merkez bankası mayıs ayı içerisinde ne yaptı sırasıyla inceleyelim: 


*7 Mayıs günü, rezerv opsiyon mekanizması kapsamında 
döviz imkan oranı üst sınırını Y055 seviyesinden 9645 
seviyesine düşürdü. Bu sayede piyasadan 6.4 myr TL likidite piyasadan çekilirken, 22 myr $ döviz imkanı sağlandı. 


*9 Mayıs günü, 2017 yılının ocak ayından bu yana düzenlenen Türk lirası depoları karşılığı döviz depolarının ihale tutarı 1.25 myr $ seviyesinden 1.5 myr $ seviyesine yükseltildi. 


*9 Mayıs günü, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinin ikinci çeyrek dönemi için yayınlanan takvimde döviz satım pozisyon tutarı mevcut 5.3 myr $ tutarından 7.1 myr $ dolarına ulaşabileceği bilgisi paylaşıldı. 


*16 Mayıs günü, bir hamle almaksızın yalnızca sözlü yönlendirme de bulunan TCMB; piyasada gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarını yakından izlediklerini belirterek, gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin dikkate alındığına dair bir yazılı açıklamada bulundu. 


*23 Mayıs günü Dolar/TL kuru 4.9282 ile rekorunu tazeledi. Bu sürecin bir hafta öncesinde ekonomi bürokratlarının toplanması ile kurda düşüşler görmüş 

ve piyasalar TCMB'nin faiz artırımına hazırlanmıştı. 

Fakat merkezin bu konuda sessiz kalmasının ardından 

gün ve gün rekor seviyeler testi devam etti. Aynı günün akşamında ise TCMB olağanüstü bir toplantı ile faizi artırdı. 
Uzun bir süredir bankaları fonladığı geç likidite penceresi oranını (GLP) 9613.5 seviyesinden Y016.5 seviyesine yükseltti. 


*24 Mayıs günü ise daha önce yayınladığı Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinin ikinci çeyrek dönemindeki döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6.15 myr 
$ seviyesinden 8 myr $ seviyesine ulaşabileceğini ve 2018 
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yılı boyunca bu miktarın ulaşabileceği üst sınırın 10 myr $ şeklinde belirlendiği görüldü. 


*25 Mayıs günü, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ilişkin olarak döviz sabitlemesine giden TCMB, Dolar/TL için 4.20, EUR/TL 4.90 ve GBP/TL için 5.60 kurunu belirlenen tarih çerçevesinde sabitledi. 


*28 Mayıs günü ise para politikası operasyonel çerçevesi dâhilinde, 1 haftalık vadeli repo ihale faiz oranın politika faizi olacağını ve bu oranın şuanda kullanılmakta olan GLP oranına eşitleneceğine karar kıldı. Sadeleşme adımını enflasyon raporu sunumunda dile getiren TCMB Başkanı, söylemi 7 Haziran toplantısı öncesinde gerçekleşmiş oldu. 


Merkezin mayıs ayı içerisinde aktif bir şekilde piyasanın içerisinde yer alıyor olması, kurun rekor seviyelerden uzaklaşmasına ve yukarı yönlü hamlelerinin zayıflamasını sağladı. Kur bugün bakıldığında 4.5810 seviyesinde olması ile 4 TL bölgesinden oldukça uzakta. Fakat, bu hamlelerin seçim sürecinde olduğumuz şu günlerde agresif fiyat hareketlerinin oluşmasına imkan vermeyeceğini unutmamak gerek. Bu nedenle yatırımcılar bundan sonra Dolar alalım mı satalım mı sorusuna 

cevap ararken, TCMB'nin piyasanın içerisinde olduğunu düşünerek yanıt verecek. Dolayısıyla kısa vadede 

dolar alımı düşünenler düşüşleri kademeli bir şekilde değerlendirebilir. Faiz artırımı sonrasında da tepki aldığı ve kıramadığı 4.55 bölgesinin şimdilik önemli bir alt nokta olduğunu belirtelim. Bu seviyenin altındaki seyirler alımlar için uygun olabilir. Satış için yukarı yönlü direnç seviyelerindeki seyirlerin değerlendirilebileceğini ve bunun için bir üst nokta vermekten ziyade realizasyon için uygun noktaların maliyetlere göre ayarlanmasının doğru olduğunu düşünüyorum. 


Haziran ayı içerisinde yurt içi piyasalarda, iki kritik gündem olacak. 7 Haziran günü TCMB'nin toplantısı ve 24 Haziran günü yapılacak olan seçimler. Yurt dışı piyasalarda ABD'de Fed'in toplantısı ve veriler ön planda olacak ama ay içerisinde iç piyasadaki gelişmelerin daha yakından takip edilebileceğini unutmamak gerek. 
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© BELİRSİZLİĞE RAĞMEN CFO'LAR KARARLI! 


Türkiye'nin de dahil olduğu, Deloitte'un 20 farklı ülkede yer alan firmaları tarafından toplanan verilerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan çalışma, 1.652 CFO'nun görüşlerini içeriyor. 


İyimserlik ve gelir artış hızı beklentileri yavaşlıyor Avrupalı CFO'ların 9638'i, üç ay öncesine oranla şirketlerinin geleceğine dair daha iyimser; ancak bir önceki CFO araştırmasına oranla yaklaşık 65'lik 


bir düşüş mevcut. Buna karşılık; bir önceki raporda daha az iyimser olanların oranı “611'den 9612'ye çıkıyor. Türkiye özelinde bakıldığında ise finansal beklentiler açısından geleceğe olumlu bakanların oranı 
635 olurken, olumsuz bakanların oranı “029 olarak 
çalışmada yer alıyor. Geriye kalan katılımcıların (9036) ise beklentilerinde çok önemli bir değişme olmadığı ortaya çıkıyor. 


Deloitte Türkiye CFO Programı Lideri Cem Sezgin'e göre sonuçların böylesine birbirine yakın çıkmasının sebebi, son dönemlerde ekonomiden pozitif ve negatif sinyallerin bir arada gelmesi ve bu sinyallerin sektör ve şirket bazında farklı yön ve boyutta etkiler yaratması. 
Sezgin, “Etkileyici büyüme oranı, ihracattaki artış, turizmdeki canlanma (turist sayısında 2017 yılında Y627,9 artış) gibi olumlu göstergeler mevcutken; 

döviz kurlarındaki sürekli dikey seyir, enflasyondaki kıpırdanma, derecelendirme kuruluşlarından gelen not indirimleri, şirketlerin üzerindeki artan borç yükü ve petrol fiyatlarındaki artış gibi olumsuz gelişmeler de söz konusu. Şirketlerin, tüm bu dinamik ve makroekonomik resim içerisinde kendi mikroekonomik dengelerini bulmaya gayret ettiklerini görüyoruz" dedi. 


Belirsizlik seviyelerinde değişim yok 

CFO'ların Y051'i, yüksek oranda finansal ve ekonomik belirsizlik olduğunu vurguluyor. Avro bölgesindeki ülkeler (9649), diğer ülkelere (9057) oranla daha iyimser. Türkiye'deki CFO'ların arasında yüksek belirsizlik olduğunu düşünenlerin oranı ise 61. Bu oran ile Türkiye, 20 ülke arasında Brexit ile ön plana çıkan İngiltere ve ekonomik krizin sancılarını halen atlatamamış Yunanistan'ın hemen arkasında yer alıyor. 


Ortaya çıkan tablo, şirketlerin risk iştahı ile ilgili sonuçları da doğrudan etkiliyor. Daha fazla risk almanın iyi bir fikir olmadığına inanan Türkiye'deki CFO'ların net oranı 9669. Deloitte'un daha önce gerçekleştirdiği anketlerde de Türkiye'deki CFO'lar risk konusundaki temkinli yaklaşımları ile hep ön planda oldular. Sadece İngiliz CFO'lar risk konusunda Türkiye'ye kıyasla daha isteksizler (9672). Türkiye'yi İngiltere'nin ardından, bölgesel istikrarsızlıktan etkilenen İsrail izliyor. 


Tüm ülkelerde ankete katılan CFO'ların 663'ü (Türkiye'de bu oran yaklaşık 9675) önümüzdeki 12 ay içerisinde gelirlerinin artış göstereceğini düşünüyor; ancak 6 ay öncesiyle karşılaştırıldığında bu oranın 


66'lik bir düşüş yaşadığı görülüyor. Bu noktada 

Avro bölgesi (9071), diğer bölgelerden (9052) daha iyimser. Türkiye'de gelir artışı ile ilgili beklentiler ise daha önceki araştırma verilerinden daha olumlu. Cem Sezgin'e göre bu oranın ne kadarının enflasyonist baskıdan kaynaklanacağı ve reel anlamda ne kadar bir ciro büyümesi kaydedileceği önem taşıyor. Karlılık adına ise tersi bir durum söz konusu. Bir önceki ankete göre marjlarda iyileşme bekleyenlerin oranı azalıyor. Özellikle ithal girdi ve ürünlerin kur ve petrol fiyatlarındaki eş zamanlı artış sonucu gittikçe maliyetli hale geleceği aşikâr ve bunun fiyatlara bire bir yansıtılması kolay gözükmüyor. 


Sermaye harcamaları ve işe alımların 

görünümü gelişiyor 

CFO'ların 9646'sı önümüzdeki 12 ay içerisinde sermaye harcamalarında bir artış olacağını öngörüyor. Bu konuda bir önceki araştırma verilerine oranla Y64'lük bir artış gözlemleniyor. Avro bölgesindeki CFO'ların o56'sı sermaye harcamalarının artacağı yönünde yanıt verirken diğer bölgelerde artış planlayanların oranı 631 seviyelerinde. 20 ülke arasında sermaye harcamalarını arttırmayı planlayan CFO'ların oranının en yüksek olduğu ülkeler 9069 ile İrlanda ve Fransa olurken, İngiltere, Yo19 ile bir kez daha en düşük orana sahip ülke olarak araştırmada yer alıyor. Türkiye'de ise sermaye harcamalarını arttırmayı planlayan CFO'ların oranı Yo45 olarak genel ortalamayla paralel seviyede. 
Ayrıca, raporun bu sayısında Türkiye, Danimarka ve İsveç; Avro bölgesi dışında sermaye harcamaları anlamında en belirgin iyileşmeyi gösteren ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. 


Çalışan sayılarına bakıldığında ise önümüzdeki 12 

ay içerisinde yeni işe alım gerçekleştirmeyi düşünen CFO'ların oranı Yo42. İrlanda 9669 ile çalışan sayısının arttırılması konusunda en iyimser ülke olurken, 
Türkiye'de bu oran 9650 seviyesinde. İngiltere, 015 
ile en kötümser ülke olarak anılıyor. Avro bölgesinde yaklaşık her iki CFO'dan birisi (056) istihdamı arttırmayı planlarken diğer bölgelerde üç CFO'dan birisinin (9031) benzer bir planı mevcut. 


Otomotiv sektörü en agresif sektör 

Sektörel ayrımlara bakıldığında ise Avrupa otomotiv sektöründe çalışan CFO'ların hem sermaye harcamalarında artış (9649) hem de istihdam artışı (2050) anlamında kendilerine en çok güvenen CFO'lar oldukları ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra rapora göre, turizm ve seyahat sektöründeki CFO'lar (619) sermaye harcamaları konusunda; tüketici ürünleri sektöründeki 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CFO'lar ise (Yo8) istihdam artışı konusunda daha az iyimserler. 


Ankete katılan 20 ülkeden 11'inde CFO'lar önümüzdeki 
24 aylık dönemde korumacı önlemlerden ziyade organik 
büyüme esas olmak üzere genişlemeye olanak veren bilanço işlemlerini gerçekleştireceklerini belirtiyor. 

Cem Sezgin'e göre ankette Türk şirketleri için belki de en olumlu sinyaller, istihdam ve yatırımlar alanında kendisini gösteriyor. Bir önceki CFO Araştırması'nın sonuçları ile kıyaslandığında Türkiye'deki CFO'lar hem işgücü anlamında büyüme hem yatırım harcamalarında artış öngörüyor. Nitekim 2017 yılındaki 907,4 oranındaki büyüme performansının 2018 için olumlu beklentiler oluşturduğu gözlemleniyor. Büyüme konusundaki irade, CFO'lara ilk üç stratejik öncelikleri sorulduğunda da 

ön plana çıkıyor. Verilen yanıtlara göre şirketlerinin ilk önceliği inorganik büyüme. Organik büyüme hemen 

onu takip ediyor. Üçüncü sırada ise yatırımlara daha geniş kaynak ayrılması geliyor. Sezgin: “Eğer şirketlerin bu öncelikleri değişmez ise, yakın dönemde yurtiçi 

ve yurtdışında birleşme ve satın almalara ilişkin sıkça haberler duyabiliriz” şeklinde görüş belirtiyor. 


Risk iştahında değişim yok 

Bir önceki ankete yakın bir oranla Avrupalı CFO'ların 634'ü bilançoları üzerinde daha fazla risk almak için uygun bir zaman olduğunu düşünüyor. Risk iştahının en düşük olduğu ülke 9014 ile İngiltere iken, en yoğun olduğu ülke 9664 ile Finlandiya. Diğer oranlara benzer şekilde Avro bölgesindeki risk iştahı 641, diğer ülkelerinki ise 624 seviyelerinde. 


Ülkemizde risk sıralamasında tanıdık yanıtlar ön plana çıkıyor: Kurlar, ekonomideki gidişat ve jeopolitik durumlar. Ekonomideki genel gidişatın kendine ikinci sırada yer bulmuş olması, daha önceki anketlere göre dikkat çekici bir durum. Özellikle geride bıraktığımız senede, 2003 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaşılmış olması ve kurlardaki yukarı yönlü seyir, durumu Türkiye'deki CFO'lar için öne çıkan bir gündem maddesi haline getiriyor. 


En önemli sorunlar: siber, korumacılık ve 

çalışan yetkinlikleri 

CFO'ların 9632'si, her ne kadar düşük olasılıklı olarak değerlendirseler de yeni bir Avro bölgesi krizini şirketlerinin finansal beklentilerini en çok etkileyecek olay olarak görüyor. Türkiye'de Avro bölgesinde yaşanacak olası bir krizin, işini etkileyeceklerini düşünenlerin oranı “618'de kalıyor. Bununla birlikte katılımcıların 673'ü korumacılığı, “650'si de büyük çaplı bir siber saldırıyı finansal beklentileri üzerinde muhtemel etkisi olacak olaylar arasında değerlendiriyor. 
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Teknoloji ve dijitalleşme bir yandan hayatı beklenmedik kadar hızla kolaylaştırırken diğer yandan da banka hesaplarından kişisel sağlık verilerine, trafik güvenliğinden şirket sırlarına pek çok şeyi tehdit ediyor. KPMG'nin yaptığı Bireysel Siber Farkındalık Araştırması, hayatın vazgeçilmez bir parçası olan siber dünyanın taşıdığı riskleri ortaya koydu. Rakamlar, siber suçluların en kolay para kazandıkları yöntem olan fidye yazılım saldırısına uğrayan ülkeler arasında Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını gösteriyor. 


KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Sinem Cantürk, araştırmayla ilgili çarpıcı bilgiler aktardı. Cantürk, “Ocak 2018'de yayımlanan Google Tüketici Barometresi'ne göre yeni teknolojilerin risklerden daha fazla fırsat yarattığına inananların 


FİDYE YAZILIM SALDIRISINDA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ! 


Araştırması'na £ 


e, fidye yazılım saldırıları geçen yıl bire ullanıcılar 


oranı yüzde 70. Oysa internet kullanımının getirdiği riskler dijital dünyamızın yanı sıra, günlük hayatımızı da tehdit ederek ciddi kayıplara neden oluyor. Siber suçların dünya genelinde verdiği zararların 2021 yılına kadar 6 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Siber saldırıların yaratacağı risklerin en aza indirilmesi için çalışanların siber farkındalığının yüksek olması hiç bu kadar kritik öneme sahip olmamıştı” dedi. 


Bireylerin siber saldırılardan korunmasında eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Cantürk, “Büyüklük, sektör ve coğrafyadan bağımsız olarak siber suçlar sınır tanımıyor. Kullanıcıların eğitilmesi ve farkındalıklarının artırılması siber riskleri fark etmelerini, engellemelerini ve kendilerini siber saldırılara karşı 
korumalarını sağlayacaktır. Internet kullanımının 9 


yaşına kadar indiğini göz önünde bulundurursak, okul müfredatlarına siber güvenlikle ilgili dersler konulması tedbir için katkı sağlayabilir. Dünyanın gündemindeki bu önlemi biz de tartışmalıyız” diye konuştu. 


Cantürk, araştırmadan çıkan başlıkları şöyle özetledi: 


- Hootsuite Dijital Raporu 2018 verilerine göre Ocak 
2018 itibariyle Türkiye'de internet penetrasyonu 
yüzde 67 ile dünya ortalaması olan yüzde 53'ün üzerinde. İnternet kullanımı son 10 yılda inanılmaz bir hızla arttı ve her gün milyonlarca insan akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar aracılığıyla güvenli varsaydığı bu alanı kullanıyor. 


- Ocak 2017-Ocak 2018 arasında internet kullanıcılarının sayısında yüzde 13 artış var. Bunda elbette bağlantı hızlarındaki artış da etkili oluyor. 
GSMA Intelligence 04 2017 ve Google Tüketici Barometresi'ne göre ülke nüfusuna oranla Türkiye'de mobil bağlanabilirlik yüzde 90 ve dünya ortalaması da yüzde 112. 


Günün üçte biri internette geçiyor! 


- 16-64 yaş internet kullanıcıları arasında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de ortalama günlük internet kullanım süresi 7 saat 9 dakika. Bunun 3 saat 
24 dakikası ise mobil internet kullanımı (Global Web 
Index, 02803 2017). Yani günümüzün yaklaşık üçte birini internette geçiriyoruz. Bu kullanıma paralel olarak siber suç oranları da giderek artıyor. 


Hacklenmeyi anlama süresi 299 gün! 


- İstatistiklere göre saldırganlar başarılı bir siber saldırı sonucu girdikleri hedef sistemde 299 gün aralıksız erişimi sürdürüyor. Yani kurumlar ele geçirildiklerini ortalama 299 gün sonra fark edebiliyor ya da engelleyebiliyor. 


- Banka hesapları, e-posta adresleri ve online işlem yapılan her mecrada kullanılan parolalar siber suçlular açısından birer fırsat. Son yıllarda kamu kuruluşlarının sunucularının parolaları, bireysel kullanıcıların mobil bankacılık parolaları hatta oyun konsolu parolalarının bile hackerlar tarafından kırılmasıyla küresel krizler çıkıyor. 


- İstatistiklere göre internet kullanıcılarına yönelik 


saldırıların yüzde 91'i oltalama (phishing) e-postaları üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunların başında 


BUSİNESS NEWS 2018 


BUSINESS ANALİZ 


hem bireysel kullanıcılara hem de şirketlere zarar veren fidye yazılımları geliyor. Siber suçluların para kazanmak için en çok tercih ettiği fidye yazılımları ile gerçekleştirilen saldırılarda suçlular ağ ve/veya ilgili cihaz üzerinde buldukları hassas dosyaları şifreleyerek para karşılığı parolayı çözmeyi talep ediyor. 


Fidye yazılımın hedefi Türkiye! 


- Trend Micro'nun 2017 Güvenlik Raporu'na göre, 2016'dan 2017'ye kadar yeni nesil fidye yazılımlarında yüzde 32'lik bir artış oldu. 2016 yılında fidye yazılım saldırısına maruz kalan ülkeler arasında Avrupa'da ilk sırada olan Türkiye, 2017'de de bölgesel birinciliği diğer ülkelere bırakmadı. Avrupa ülkelerinin toplam fidye yazılım saldırısına uğrama yüzdesi küresel rakamın yüzde 23,65'ini oluşturuyor. Türkiye yüzde 15,85'lik oranla, Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada. 
Dünyada ise altıncı sırada. 


- Fidye yazılım saldırılarının yüzde 94'ü e-posta üzerinden gerçekleşti ve tüm dünyada 5 milyar dolara yakın maddi kayıp yaşandı. 


Tek çare veriyi yedekleme! 


- Fidye yazılımlarla düzenlenen saldırılara karşı alınabilecek en etkili önlem yedekleme. Saldırıdan sonra dosyaları serbest bırakmak için talep edilen ödemeyi gerçekleştirmekten başka alınabilecek iyi bir çözüm ne yazık ki yok. Ne kadar güvenlik önlemi alınırsa alınsın, bir saldırganın ağa sızarak dosyaları 
şifrelemesini engellemek hiçbir zaman yüzde 100 
mümkün değildir. Ancak değerli verilerin yedeklerinin alınması halinde, dosyalar şifrelense bile en son yedekten geri dönüşü sağlanabiliyor. 
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Bİ TÜRKİYE 139 DEVLET ARASINDA 48. SIRADA! 


Küresel Bilgi Teknoloji raporuna göre, Türkiye 139 devlet arasında 48. sırada. Sıralama, ülkelerin bilişim teknolojilerinin sağladığı olanakları değerlendirme kapasitelerine göre yapılıyor. 


Dünya Ekonomi Forumu tarafından yayımlanan The Global Information Techonology Report'da yer alan 
Network Readinees Index verilerine göre, Türkiye 139 
devlet arasında 48. sırada yer alıyor. Değerlendirme, ülkelerin bilişim teknolojilerinin sağladığı olanakları değerlendirme kapasitelerine göre yapılıyor. 


E-GÜVEN Akademi tarafından düzenlenen E-Dönüşüm Sertifika Programı'nın açılış konuşmasında Küresel Bilgi Teknoloji raporuna değinen E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Mevcut durum maalesef Türkiye'yi ileri taşımak için yeterli değil. Ülke olarak daha üst sıralarda yer almamız gerekiyor. Bilişim teknolojilerini iş süreçlerimize entegre etmek, katma değer oluşturmak, yenilikçiliğe açık olmak ve üretmek zorundayız. E-Dönüşüm Sertifika Programı'nın bu konudaki bilinç düzeyini artırarak diğer ülkelerle aramızdaki farkı kapatmak için faydalı bir platform olduğunu düşünüyoruz.” dedi. 


İçinde bulunduğumuz dijital çağın şirketleri, kurumları 


ve bireyleri hızla dönüştürdüğüne dikkat çeken Orhun, şu değerlendirmede bulundu: “Dönüşümle birlikte iş 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hayatı, çalışan profili de değişiyor. Şirketlerin aradıkları yetenekleri bulmakta zorlandıkları yeni bir döneme girdik. Değişen, daha rekabetçi hâle gelen iş ortamında kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz E-Dönüşüm Sertifika Programı ile e-dönüşüm alanında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. 2015'ten bu yana farklı üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz bu programla ülkemizin nitelikli insan gücüne katkı sağlıyoruz. 
Konuları ve eğitmenlerimizi titizlikle seçiyor, her 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yıl küresel eğilimleri de içeren konuları kapsayacak şekilde programımızı güncelliyoruz. Blockchain, dijital dönüşüm çağının iş ve sosyal hayatımız üzerindeki etkileri ile dijital reklamcılık konularını bu yaklaşım kapsamda programa aldık.” 


Kâr amacı gütmeyen, e-dönüşüm uygulamaları hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan E-Dönüşüm Sertifika Programı'na; kamu ve özel şirket çalışanları, profesyoneller ve öğrenciler katıldı. Bu 

yıl üçüncüsü düzenlenen programda katılımcılara e-dönüşüme ilişkin güncel bilgiler aktarıldı. Program kapsamında; e-imza, mobil imza, e-tebligat, KEP, e-fatura, e-defter ve e-arşiv konuları işlendi. Ayrıca Blockchain, siber güvenlik, bulut bilişim, dijital dönüşümün iş ve sosyal hayata etkileri ile dijital reklamcılık yaklaşımları da tartışıldı. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi. 


E-GÜVEN E-Dönüşüm Sertifika Programı'nın eğitmen kadrosu sektörün önde gelen isimlerinden ve konunun uzmanlarından seçiliyor. Bu yılki eğitmen kadrosu şu isimlerden oluştu: E- GÜVEN Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gönç, E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, Metamorfoz Genel Müdürü Ayşegül Topoğlu, Lostar Genel Müdürü Murat Lostar, Digital Planet Satış Yöneticisi Ersel Erkülekçi, E-GÜVEN Teknoloji-Proje Geliştirme Müdürü Muhammet Kalaycılar, Dijital Dönüşüm Danışmanı Murat Erdör, Diverseffect Ajans Başkanı Coşkun Yeşilbaş ve Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri Çağdaş Ergin. 
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KÜRESEL YAPAY ZEKÂ LİDERLERİ ABD VE ÇİN'E 


YENİ RAKİPLER GELİYOR! 


Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin 126 üst düzey yapay zekâ profesyoneli ile gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre; ABD ve Çin'in yapay zekâda liderliği devam etse de dünya genelinde yeni oyuncular 


piyasaya çıkıyor. 


ABD, inovasyonda güçlü bir birikime sahip olmasına rağmen, yapay zekâda yeni oyuncularla karşı karşıya kalıyor. Dünyanın lider denetim ve danışmanlık şirketlerinden EY'nin 126 üst düzey yapay zekâ profesyoneli ile yaptığı araştırmada, ABD Y040'lık oranla yapay zekâ entegrasyonunda liderliği alırken, Çin Y032 ile ikinci sırada kendine yer buldu. Dataya erişimin giderek kolaylaşması ve devletlerin dünya çapında inovasyona aktif bir şekilde yatırım yapması, ABD ve Çin'i bu yarışta baskı altına almaya başladı. 


EY Orta ve Güneydoğu Avrupa BT Danışmanlık Hizmetleri Lideri Alper Karaçar, konu hakkında şunları söyledi: 

“ABD ve Çin yapay zekâ teknolojisinde liderliği devam ettirirken, diğer ülkelerin kayda değer yükselişini görüyoruz. İsrail ve Japonya'da yüksek büyüme gösteren start-up'ların olması ve İngiltere'de bu alanda gelişmiş akademik topluluk, bu ülkelere avantaj sağlıyor. Ancak yapay zekâda başarının sırrı, kaliteli veriye erişim ve hükümetlerin bu alanı önceliklendirmesinde yatıyor. Bu alanda öne geçen ülkeler, veriye erişim için avantaja ve ellerindeki verinin kendilerine sağladığı geleceği görme imkânına sahip oluyor.” 
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Yapay zekâ kurumları değiştirecek! 

Araştırma sonuçlarına göre; önümüzdeki yıl blockchain gibi teknolojilerin kullanım alanı artarken, dönüştürücü teknolojilerde liderlik yapay zekâda olacak. Kıdemli yapay zekâ profesyonellerinin 639'u makine öğrenmesinin bu yıl en çok gelişen yenilikçi teknoloji olacağını öngörüyor. Yöneticiler, yeni teknolojileri kendi değer zincirlerine daha başarılı bir şekilde entegre etmek için teknoloji uzmanlarıyla giderek daha fazla işbirliği yapıyor. Havayolları ve otelcilik gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler müşteri deneyimini iyileştirmek için gelişmiş müşteri verisi ve yapay zekâyı kullanıyor. 


2018, yapay zekânın yükselişe geçtiği yıl olabilir! 
Karaçar'a göre; 2018, yapay zekânın daha yaygın olarak benimsendiği bir yıl olabilir. Şirketlerin yapay zekayı kendi operasyonlarına entegre etmenin yollarını araması, robotik süreç otomasyonu yazılımları için fırsat yaratıyor. Robotik süreç otomasyonun sağladığı verimliliğin yapay zekâ ile bir araya gelmesi, bu yazılımın, şirket için önemli bir değer yaratım mekanizmasına dönüşmesinin önünü açabilir. Anket sonuçlarına göre; yapay zekânın daha yaygın olarak benimsenmesi ile birlikte diğer yeni teknolojilerin yaratacağı kaldıraç gücü da daha yüksek olacak. 
Örneğin; chatbot'lar kurumsal ağların yerini alarak kurum içinde bilgiye ulaşımı daha etkin hale getirebilir. 


Yönetimde çeşitlilik şirketleri geleceğe taşıyor! 
Ankette, yapay zekânın benimsenmesi önündeki en önemli engeller olarak yetenek eksikliği (9057) ve karar alma süreçlerine dâhil olamama (9643) gösteriliyor. 
Başarılı CEO ve yöneticilerin gelecekte de yeteneklerin ilgisini çekmek ve yenilikçi kalmak için mevcut yönetim anlayışlarını uzun vadeli adımlar atarak değiştirmesi gerekiyor. EY Yönetim Merkezi'ne göre; yatırımcıların 9682'si çeşitliliğin yönetim önceliği olması gerektiğine inanıyor. Farklı perspektifleri sorun tanımlama ve problem çözme süreçlerine dâhil etmenin şirket için önemli bir değer olduğuna inanılıyor. Karaçar'a göre 

ise yaş, cinsiyet, milliyet ve yetenek çeşitliliğine sahip olmayan kurumlar, teknoloji çağında başarısız olacak çünkü inovasyon teknolojiye yatırım yapmak kadar insana yatırım yapmayı da içeriyor. 
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ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU SAĞLIK 


HİZMETLERİNDE KALİTEYİ YÜKSELTECEK! 


Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin 'Sağlık Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar' raporuna göre; robotik süreç otomasyonu (RSO), sağlık hizmetlerinde maliyetlerin düşürülmesine ve hata payının azaltılmasına destek olurken aynı zamanda idari çalışanlar ve klinik çalışanları üzerindeki rutin görevleri alarak hasta odaklı çalışmalara daha fazla vakit 


ayrılmasını sağlıyor 


Dünyanın lider denetim ve danışmanlık şirketlerinden EY, insan ömrünün uzaması ile birlikte sağlık hizmetleri sektöründe yaşanan dönüşümü mercek altına aldığı “Sağlık Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar” raporunun robotik süreç otomasyonu (RSO) kullanımına ilişkin sonuçlarını açıkladı. Rapora göre; robotik süreç otomasyonunun sağlık sektöründe kullanımı henüz 

çok yeni olsa da sektörde hem iş yapış biçimleri hem 

de işgücü bakımından çok köklü bir değişim yaratma potansiyeli taşıyor. RSO, sağlık hizmetlerinde maliyetlerin düşürülmesine ve hata payının azaltılmasına destek olurken aynı zamanda idari çalışanlar ve klinik çalışanları üzerindeki rutin görevleri alarak hasta odaklı çalışmalara daha fazla vakit ayrılmasını sağlıyor. 


Raporda RSO'nun fiziki bir robot veya yapay zekâ yazılımı olmadığı belirtilirken, RSO'nun insan etkileşimini taklit ettiği ve varolan aplikasyonlar üzerine kurulduğu ifade ediliyor. Bir uygulamadan diğerine geçiş sağlamak 

üzere programlanan RSO yazılımı, mevcut uygulamalar üzerine kurulan karmaşık bir yazılım olarak birden fazla ve değişken adımlar ve etkileşimler gerektiren tekrarlı 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işlemleri gerçekleştirmek üzere programlanıyor. Örneğin; gelir döngüsü sürecinde bir hastanın bir prosedür için finansal olarak hazırlanmasında sigorta şirketleri ile iletişim ve verilerin güncellenmesi gibi farklı sistemler içinde kontrol edilmesi gereken birden fazla süreç bulunur. Bir robot bu adımları birer birer gerçekleştirerek kural temelli saptamalar yapabilir. Örneğin; prosedür kodunun hastanın sigorta poliçesiyle uyumlu olup olmadığını tespit edebilir. 


“RSO'nun sağlık sektörü için barındırdığı potansiyel dünya genelinde büyük bir ilgi görüyor” diyen EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri İş Geliştirme ve Sağlık Sektörü Lideri Mehmet Gülez, “RSO pazarı kayda değer bir büyüme kaydediyor. Küresel RSO pazarı 2017 yılında 
664 büyüme göstererek 200 milyon dolara ulaştı. 

2018 yılında ise pilot projelerin başarılı olmasıyla 
birlikte pazarın 9670 ile 9690 arasında genişleme kaydedeceğini öngörüyoruz. Küresel çapta bakıldığında Birleşik Krallık ve Asya'nın RSO kullanımında öne çıktığını gözlemliyoruz” dedi. 
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TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2017 


RAPORU YAYINLANDI! 


Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayınlanan Türkiye Sermaye Piyasası Raporu'nun 2017 sayısı çıktı 


Rapora göre 2017 yılında en yüksek getiriyi BIST-100 endeksi sağlarken, emeklilik fonlarındaki büyüme devam etti. 


Ekonomi 2017'de “07 büyüdü! 


* Türkiye ekonomisi 2017 yılında 967,4 oranında büyüme kaydetti. 


* Yıllık enflasyon ise 9012'ye yükseldi. 
* İşsizlik yıl ortalamasında 9011'de kaldı. 


2017'de ABD doları bazında 638'lik kazançla 9. sırada yer alan Borsa İstanbul, uluslararası karşılaştırmalara göre likit bir yapıya sahip! 

* Dünya Borsalar Federasyonu üyeleri arasında Borsa İstanbul, 2017'de ABD doları bazında 9638'lik kazançla 

9. sırada yer aldı. 2016 yılında dolar bazında 9010 değer kaybı ile sondan 15. sırada yer almıştı. 


* Borsa İstanbul, pay senedi hacminin piyasa değerine bölünmesiyle hesaplanan devir hızı sıralamasında 4. sırada yer alıyor. 


* Borsa İstanbul, pay senedi işlem hacmi sıralamasında dünya borsaları arasında 22. sırada yer aldı. 


* 2017 yılında Borsa İstanbul, kote olan şirketlerin toplam piyasa değeri sıralamasında Dünya Borsalar Federasyonunun 62 borsadan derlediği verilere göre 32. 
sırada yer aldı. 


* Dünya ortalaması “6112 olan piyasa değerinin milli gelire oranı Türkiye'de 627 olarak gerçekleşti. 


* Borsalarda işlem gören borçlanma aracı işlemlerinde 


dünyada 13. sırada yer alan Borsa İstanbul, vadeli işlem hacminde ise 25. sırada yer aldı. 


* Menkul kıymet yatırım fonları büyüklüğünde 48 ülke arasında Türkiye 34. sırada yer aldı. 

BİST-100 endeksi 9648 değer kazandı, işlem hacmi 9645 
arttı! 

* BİST-100 endeksi 648 artarken, Borsa İstanbul'da işlem 
gören pay senetlerinin piyasa değeri 9043 artışla 2017 
sonunda 880 milyar TL oldu. 

* Pay senedi piyasasında işlem hacmi 9645 artarak 1,5 trilyon TL olarak gerçekleşti. 

* 2017 yılında halka arz ve sermaye artırımları ile şirketlere 5,1 milyar TL kaynak aktarıldı. 

* Son yıllarda hızlı büyüyen özel sektör tahvillerinde 2017 
yılında yeni ihraçlar 645 artışla 130 milyar TL'ye çıktı. 

* TCMB'nin ortalama fonlama faizini arttırması, döviz kurunda yıl boyunca yüksek kalan oynaklık ve jeopolitik gelişmelerle yıla 9611 seviyesinde başlayan gösterge faizi, 
2017 yılı sonunda “013 civarına çıktı. 


* 2017 yılında vadeli işlem hacmi “643 artarak 829 
milyar TL oldu. Döviz vadeli kontratlarının hacmi kurdaki 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hareketlilik ile toplamdaki payını 9023'ten 9631'e çıkardı. 


* Opsiyon işlemleri ise önceki yıla göre 9042 artarak 39 
milyar TL oldu. 


Yurtiçi tasarruflar mevduatlar ile büyüdü! 


* Toplam yurtiçi tasarruflar, 2017 sonunda önceki yıla göre Yo20 artarak 2,8 trilyon TL oldu. Bu tutarın “683'ü yurtiçi yerleşiklere ait. 


* Yurtiçi yerleşiklerin tasarrufların yaklaşık üçteki ikisine oluşturan mevduat 2017 yılında 9016 artışla 1,6 trilyon TL'ye ulaştı. Yurtiçi yatırımcılarda sermaye piyasası ürünlerinin tasarruflarındaki payı “032. 


* Yurtdışı yatırımcıların tahvil/bono yatırımları TL cinsinden 9624 büyürken, pay senedi yatırımları 9648 arttı. 


* Hanehalkı tasarrufları ise Eylül 2017 sonu itibariyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre 9615 artarak 1 trilyon TL'ye ulaştı. Artışta yabancı para cinsinden mevduatlardaki büyüme etkili oldu. 


Yerli bireyler pay senetlerinin 9019'una sahip! 


* Yerli bireyler pay senetlerinin 9619'una sahip. Bu tutarın yarısından fazlası pay senedi portföyü 1 milyon TL'nin üzerinde olan 6.182 yatırımcıya ait. 


* 10 yabancı şirket ve 10 yabancı fon, Borsa İstanbul'daki halka açık pay senetlerinin 9017'sine sahip. 


* Yabancı yatırımcıların halka açık pay senetlerindeki payı 
2 puanlık artışla 9065'e çıktı. 


* Yatırımcıların toplam pay senedi portföyü, endeksteki yükselişle beraber 9044 artarak, 355 milyar TL oldu. 


*2017 yılında yabancı yatırımcıların pay senetlerini ortalama elde tutma süresi 212 günden 201 güne 
düşerken, yerli yatırımcılarda bu süre 7 gün düşerek 35 
gün oldu. 


* Devlet iç borçlanma senetlerinde yurtdışı yatırımcıların ağırlığı 2015'ten itibaren 9020 civarında seyretmekte. 


* Özel sektör borçlanma araçlarının piyasa değeri 9036 
artışla 67 milyar TL olurken, yerli bireylerin özel sektör tahvili yatırımları 9054 büyüyerek 17 milyar TL'yi buldu. 


Yatırım fonlarına 3 milyon, emeklilik fonlarına 7 milyon kişi yatırım yapıyor! 

* 2017 yılında yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı 3 
milyona çıkarken, portföy büyüklüğü 625 artarak 56 
milyar TL seviyesine yaklaştı. 


* Bireysel emeklilik fonu yatırımcılarının sayısı Ye5 
büyümeyle 7 milyona yaklaşırken, portföy büyüklüğü 9028 
artışla devlet katkısı dahil 78 milyar TL oldu. 


* 2017 itibarıyla emeklilik sisteminde devreye giren otomatik katılım yatırımcı sayısı ise yıl sonunda 3,4 milyon kişi olurken, bu yatırımcıların portföy değeri devlet katkısıyla beraber 3,5 milyar TL oldu. 
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FELAKET YAŞIYOR! 


BUSINESS ANALİZ 


TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERİN YÜZDE 95'İ DİJİTAL 


Clonera Bilişim Hizmetleri'nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 95“i dijital felaketlerle mücadele 
ediyor. Son bir yıl içinde siber saldırıya uğrayan şirketlerin oranı yüzde 11 


Clonera Bilişim Hizmetleri, şirketlerin dijital felaketlerle karşılaşma oranlarını ortaya koyan bir araştırma yaptırdı. 
Araştırma sonuçları son derece çarpıcı; Türkiye'deki şirketlerin yüzde 95'i dijital felaket yaşıyor. Son bir yıl içinde bilgi teknolojileri sistemlerini durduracak nitelikte dijital felaket yaşayan şirketlerin oranı yüzde 35 oldu. 


Her üç şirketten ikisi felaket sonrası datalarına ulaşsa da uygulamalarına ulaşamıyor ve iş kesintisine uğruyor. 
Doğal afetlerin neden olduğu dijital felaketlerin oranı yüzde 3'te kalırken, siber saldırıya uğrayan şirketlerin oranı ise yüzde 11 oldu. 


Güç kesintisi nedeniyle bile veri kaybı yaşanıyor! 
Şirketlerin dijital felaket yaşama sebepleri arasında ilk 


sırayı yüzde 30 ile güç kesintisi alıyor. Bunu yüzde 21 ile donanım ve yazılım sorunu, yüzde 18 ile sistem hatası, 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yüzde 11 ile siber saldırı, yüzde 

6 ile kullanıcı hatası, yüzde 6 ile 
veri bozulması, yüzde 4 ile diğer sebepler izliyor. Son bir yıl içinde şirketlerin yalnızca yüzde 3'ünün işi doğal afetler nedeniyle kesintiye uğradı. 


Maliyeti yüksek bulanların oranı yüzde 63! 


Araştırma, ortalama 50 sunucuya sahip 430 şirketin BT yöneticileriyle yapıldı. Şirketlerin yüzde 63'ü dijital felaketlerden kurtarma çözümlerinin maliyetini yüksek bulduğu için gerekli önlemleri almıyor. 


Var olan sisteminin herhangi bir felaket durumunda kendisini koruyacağına güvenenlerin 

oranı yüzde 48 olurken, emin olmayanların oranı yüzde 42, güvenmeyenlerin oranı ise yüzde 
11 oldu. Dijital felaket kurtarma 
senaryosu olmayan şirketlerin oranı ise yüzde 47. 


Siber saldırının maliyeti 2,7 milyon dolar! 


Clonera Bilişim Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Evren Ballı, dijital felaket kurtarma yatırım maliyetinden kaçan şirketlerin; zaman, ciro, itibar, motivasyon ve müşteri kaybedebildiğine dikkat çekti. 


Dijital saldırılarla aylık 179 dolar karşılığında mücadele etmenin mümkün olduğunu söyleyen Ballı, Türkiye'de firmaların ancak başlarına felaket geldiğinde durumun önemini anladıklarını belirtti. Ballı, küçük çapta bir şirkette siber saldırının maliyetinin 25 bin doları bulurken, orta boy işletmelerde bu rakamın 880 bin doları, büyük firmalarda ise 2.7 milyon doları geçtiğini açıkladı. Ballı, dijital felaket sonrası yaşanan kayıp ile yatırım maliyeti kıyaslandığında Türkiye'de firmaların risklerini yönetmelerinin ne kadar önemli olduğunun ortaya konduğunu ifade etti. 
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TARİHTEN ALINACAK EN ÖNEMLİ DERS 
EKONOMİDE GER! KALMIŞLIKTIR! 


“Osmanlı Devleti ise fiilen 1913'den bu yana savaştaydı" diyen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Balkan Savaşları ile başlayan ve 1923'e kadar devam eden yaklaşık 10 senelik bu dönemde çok büyük acılar ve sıkıntılılar yaşandı. Savaşın mağluplarından olan Osmanlı Devleti'nin işgal edildiği, paylaşılmak üzere Paris Barış Konferansı'nda masaya yatırıldığı yıl olan 
1919 belki de tarihimizin en ağır facialarının yaşandığı 
senedir. Buna mukabil 1920 ümitlerin yeniden yeşermeye başladığı sene olmuştur. 1920 zaferin ve 


yeni devletin dayanağı olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış yılıdır” şeklinde konuştu. 


Savaşa giden uzun yolun, tarihi dinamikleri anlamak ve ders çıkarmak bakımından bilhassa önemli olduğunun altını çizen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Fransa İmparatoru Napolyon, Avrupa'yı dize getirip Moskova'ya yürürken Almanya diye bir güç yoktu. Fakat 1871'den sonra Almanya, muazzam sanayi dinamizmiyle Fransa'yı mağlup edecek, Alman orduları Paris'e girecektir. Bu 


olay 43 sene sonra patlayacak 1. Dünya Savaşı'na giden olaylar zincirinin ilk halkasıdır” diye konuştu. 


“1850'lerde Rusya'ya karşı Osmanlı ile ittifak yapan Fransa ve İngiltere, 1890'lardan itibaren yavaş yavaş Almanya'ya karşı Rusya ile ittifaka yönelecek, Osmanlı ise yalnız ve müttefiksiz kalacaktır. Üstelik bir yandan da yeni başlayan uluslaşma çağı da çokuluslu Osmanlı'yı içinden çökertmektedir. Dolayısıyla tarihten alınacak önemli derslerden biri yalnız ve müttefiksiz kalmanın sonuçlarıdır” diyen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama bundan da acı ders ekonomide geri kalmışlıktır. Savaşa giden bu yarım asırlık dönem içinde Avrupa sanayisi kömürden petrole geçen bir dinamizmi yaşarken 1914 yılında Osmanlı'da bırakın sanayiyi, ekonomide veya ticarette kayda değer bir dinamizm bile yoktu. Avrupa'nın büyük devletleri arasında en küçük ekonomi ve en düşük üretim düzeyi Osmanlı"daydı.” 


Avrupa emperyalizminin çatışma alanını sanayinin genişlettiğini söyleyen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Savaş Avrupa'da kalmayacak, Atlantik'i, Akdeniz'i ve Osmanlı coğrafyasını içine alacaktır. 
Çanakkale çıkarması, Mısır, Suriye ve Anadolu, daha savaştan önce savaş planlarının içindedir. Osmanlı Genelkurmayı'nda 
İstihbarat Şube Müdürü olan Binbaşı Kazım 
Karabekir, Eylül 1914'te 
Enver Paşa'ya sunduğu raporda şöyle yazmaktadır: 
"Biz harbe girmesek de yangının ateşleri bizim topraklarımıza düşecektir.” 
1915, cephelerde en çok şehit verdiğimiz yıldır. 
135 bin vatan evladı daha 
o sene şehit düşmüştür. 
1915'te Sarıkamış faciası ve şanlı Çanakkale müdafaası vardır. 

Rusların Doğu'da taarruza kalktıkları, Mısır'da Kanal harekâtının da yapıldığı yıldır. 1915-1918 arasında cephelerde çarpışırken verdiğimiz şehit sayısı yaklaşık 245 bindir” dedi. 


TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Osmanlı için savaş Sevr 
Antlaşması'nı 1920'de 


imzalamasıyla resmen bitmiş ama Türk milletinin istiklal harbi devam etmiştir. Sevr, Türk Milleti'ne bağımsız 

ve egemen bir devlet olarak yaşama hakkı tanımayan, ancak bir sömürge toplumuna reva görülebilecek şartları taşıyan bir antlaşmaydı. Savaştan yenilgiyle çıkan ülkelerden başkenti tek işgale uğrayanın İstanbul olması da Osmanlı yönetiminin düştüğü aciz konumu göstermektedir. Ankara'daki Büyük Millet Meclisi Sevr Antlaşması'nı sert bir bildiriyle kınamış, Sevr'i imzalayan Osmanlı hükümeti vatan haini ilan edilmiştir. Sevr ile yıkılan Türk Milleti, İstiklal harbiyle bağımsızlığını yeniden kazandı, Lozan Antlaşması'yla da Sevr'i çöpe atıp egemen devlet statüsünü tescil ettirdi. 
Lozan bağımsız varlığımızın uluslararası hukuk belgesi olduğu için ayrıca önemlidir” dedi ve ekledi: “Saygın tarihçiler, Lozan'ın bir paket olduğunu, bir konuda taviz verilmişse başka bir konuda taviz alındığını vurgular. 
"Lozan Antlaşması ile 1. Dünya Savaşı'nın mağlup devletlerinden birisi, kendisine dayatılmış son derece olumsuz bir antlaşmayı (Sevr) değiştirmeye muvaffak olmuştur' derler.” 


Lozan'da kayda değer şekilde ne toprak kazancı 

ne de toprak kaybı olduğuna vurgu yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Lozan'da kaybettik denilen topraklarsa, Lozan'dan yıllar önce fiilen zaten 


kaybedilmişti. Mesela Ege adaları ve Batı Trakya Balkan savaşında, Irak ve Suriye 1. Dünya Savaşı'nda çoktan elden çıkmıştı. Savaştan önce yaklaşık 5 milyon kilometre olan Osmanlı Devleti Sevr Antlaşması'yla 
400 bin kilometrekareye düşmüştü. Lozan'a giderken 
İstanbul bile işgal altındaydı, Lozan'da kurtarılmıştır” diye konuştu. 


TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Musul- 

Kerkük konusunda da Türk delegasyonu daha fazlasını yapamazdı. Zira hem buralar fiilen İngiliz hâkimiyetindeydi, hem de Ortadoğu'nun petrol alanlarına hâkim olma arzusu dünya savaşının başta gelen sebeplerinden olup, savaşın galiplerinin burayı bırakmaya niyeti yoktu. Musul'un dışarıda kalması o zamanki Meclis'te büyük tartışmalar çıkarmıştır. Ama Başvekil Rauf Orbay'ın, “İrade buyurunuz, ferman buyurunuz, harp ederiz" demesi karşısında tek kişi bile “Harp edelim” diyememiştir. Zira iki büyük harpten yorgun, bitkin ve son derece yıpranmış olarak çıkan ülkenin sanayisi ve ekonomisi neredeyse yok gibiydi. 
Yeni bir savaş riski göze alınmazdı” dedi. 


“Son 10 senede dehşetengiz travmalar, acılar, kıyımlar sonucu elindeki toprakların çoğunu yitiren bir çokuluslu imparatorluktan bağımsız bir ulus-devlet çıkarmak ilk ve esas hedefti ve Lozan'da başarılmıştır” 


diyen TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Başkomutan 
Mustafa Kemal, Meclis konuşmasında “Efendiler! 
Anadolu'da yeniden milli bir devletin kurulması milletimizin rüşt kavrayışını gösteren takdire değer bir uyanış eseri idi. Bugün hakkıyla iftihar edebileceğimiz bütün başarıların sırrı yeni Türkiye Devleti'nin yapısındadır" demiştir. 


Felaketlerin içinden Milli 
Kurtuluş mucizesinin başarılmış olması en önemli gerçektir. O günlerin zor şartlarında başta Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere Milli 
Mücadele'de canlarını ortaya koyarak bize 

bu vatanı kazandıran, varlığımızı borçlu olduğumuz ecdadımızı rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.” 


beypiliç 


ağzınıza sağlık 
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ 


BURSA YENİDEN 


'YEŞİL BURSA' OLACAK! 


Bursa'da kimseyi mağdur etmek istemediklerini fakat kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ederken şehri gözden çıkaramayacaklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, artık kentsel dönüşümün Bursa'da 


ada bazlı olacağını, gerek kentsel dönüşüm, gerek ulaşım ve çevre için yaptıkları yatırımlarla nihai olarak Bursa'nın yeniden 'Yeşil Bursa' kimliğini kazanmasını hedeflediklerini vurguladı. 


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 

daha önce yaklaşık 14 yıl süren İnegöl Belediye Başkanlığı görevinde gösterdiği başarılı performansı yeni görevinde de göstermeye azmetmiş, çalışkan bir belediye başkanı. Göreve başladığı ilk gün “Bursa, özel ve müstesna bir şehir. Bu şehre hizmet etmek, büyük onur... İnşallah göreceksiniz, bu süreçte canla başla 


heyecanla gece gündüz demeden büyük bir gayretle Bursa'yı ileri noktaya taşımak için elimizden geleni göstereceğiz. Çok çalışmaya, çok gayret etmeye ve çok hesap kitap yapmaya ihtiyacımız var.” şeklinde konuşarak yeni görevindeki performansının ipuçlarını veren Alinur Aktaş ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini ve nasıl bir Bursa hayal ettiğini konuştuk. 
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Kentsel dönüşümde yaşanan sorunların çözümü 


yönünde nasıl bir politika izliyorsunuz? 

Kentsel dönüşümün sağlıklı şekilde yürütülmesi 

için çalışmalarımız sürüyor. 0.50 emsal artışı uygulamasından yararlanıp dönüşüme başlayan 

ve ruhsat alan 48 yapının tartışmalı durumu netlik kazandı. Kentsel yenileme nedeniyle yıkılan ve yasa boşlukları nedeniyle sıkıntılı anlar yaşayan yapıların 'müteahhitle anlaştıkları gibi" dönüşmelerine imkan sağlayan karar, Büyükşehir Belediye Meclisimizin Mart ayı oturumunda oybirliğiyle alındı. Bursa'da kimseyi mağdur etmek istemiyoruz fakat kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ederken şehri gözden çıkaramayız. Dönüşümde çözüm adım adım gelecek. 
Bundan sonra, eskiden olduğu gibi 0.50 emsalle site, bina bazlı dönüşümler yapılamayacak. Ada bazlı konsept dönüşümlerin önünü açacağız. Nitekim, site bazlı dönüşüm için izin isteyen 56 projeyi direkt reddettik. Artık bu yöndeki isteklerin bize gelmemesi gerekiyor. 
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Bursa'nın ulaşım sorununun çözülmesi için yürüttüğünüz projeler nelerdir? 

Kent içi trafik sorununun çözümüne yönelik olarak hazırladığımız ulaşım acil eylem planı kapsamında 
29 kavşakta başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla 
sürüyor. Bugüne kadar Küçük Sanayi Gül, Mudanya, Orhaneli ve Acemler kavşaklarında şerit genişletme çalışmaları yapıldı. Terminal Demirtaş Kavşağı'nda trafık düzenlemesi, Beşevler, Tuna, Emek, Otosansit ve Esentepe kavşakları ile Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı'nda akıllı kavşak uygulaması yapıldı. Ata Bulvarı ile Fethiye Sarı Cadde Kavşağı'nda da trafik teknik düzenlemelerle rahatlatıldı. Çalı Yolu Hafize Hatun Camii kavşağında akıllı trafik uygulaması, Geçit Kavşağı ve devamında yol düzenleme ve şerit genişletme çalışmalarında bulunduk. İstanbul Yolu güzergahında yolu her iki yönde 3 şeride çıkardık. Ata Bulvarı Işıktepe Kırmızı Cadde Kavşağı'nda ilave şerit ve dönüş kolları ile birlikte akıllı kavşak uygulaması, stadyum bağlantı yolları ve Mudanya Kavşağı viyadük 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imalatlarının yapılması ile tek yön uygulaması, Panayır Kavşağı-Yeniceabat-Yunuseli-Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı güzergahındaki yolun yapılması, Çelebi Mehmet Bulvarı-Hüdavendigar Bulvarı-Yıldırım Beyazıt Bulvarı kesiminde kamulaştırma 

ve yol bağlantılarının yapılması, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içinden Bursa Çevre Yolu'na direkt bağlantı yolu ve kavşak yapılması, Erdoğan Caddesi güzergahında kamulaştırmaların tamamlanarak Esenevler Köprülü Kavşağı ve Otosansit bağlantısının sağlanması, Mudanya Yolu Flament-Akpınar Köprülü Kavşağı'nda ilave dönüş kolu yapılması, İzmir yönünden Yakın Çevre Yolu'na geçişini sağlayacak Acemler viyadüğünün yapılması hizmetlerini gerçekleştirdik. Yerinde çözümlemeler getiriyoruz, standart bir uygulama yapmıyoruz. Bütün alternatifleri önce simülasyonla çalışıyoruz. Maksimum verimlilikle hangisini hayata geçirirsek Bursa'mız için daha avantajlı olur, onun hesabını yapıyoruz. Yapılan düzenlemelerle trafik yoğunluğunda yüzde 35-40'lara varan bir azalma hedefliyoruz. İnşallah 2019 ve 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sonrasında yapılacak daha büyük yatırımlarla, metro güzergahları ve çok katlı yollarla beraber inanıyorum ki Bursa'da trafik daha da iyi seviyelere gelecek. 


Çevre yatırımlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Bursa'nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent 

olması noktasında önemli gayretler içindeyiz. Arıtma tesisleri, dere ıslah çalışmaları, kente yeni yeşil alan kazandırma çalışmaları, park alanları oluşturma, cadde ve sokakların estetik kaygılarla yeniden düzenlenmesi, meydan düzenlemeleri, atık yönetimi gibi birçok alanda çevresel yatırımlar yapıyoruz. Eskiden kirlenmiş olan hava, su ve toprağı düzeltmenin 

yanı sıra mevcut kirletici tesisleri çalıştırmayacak 

ve yenilerini kurdurmayacak şekilde düzenleme 
yapıyoruz. Son 5 yıl içinde Bursa'nın gelecek 50 

yılını kurtaracak çevre yatırımları gerçekleştiriliyor. 
Nilüfer dahil olmak üzere derelerin temizlenmesi için çok büyük yatırım gerçekleştiriyoruz. Tüm bunları yaparken tek amacımız, Bursa'nın yeniden 'Yeşil Bursa" kimliğini kazanmasıdır. 
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Bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda da önemli atılımlar yapıyoruz. 
Günlük ortalama 2.850 ton evsel atığın depolandığı ve doluluk oranın yüzde 52 seviyesinde olduğu Hamitler Katı Atık Depolama Sahası'ndan çıkan metan gazından elektrik üretme projesinin ardından Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi de faaliyete başladı. Arıtma tesislerinde ortaya çıkan çamurun yakılmasıyla yıllık 2,5 megavatlık elektrik enerjisi üretiyoruz. 


Ayrıca BUSKİ su depolarına yapılan hidroelektrik santraller ve uygun bölgelere konulan güneş panelleri ile elektrik üretimine başlarken, daha temiz enerji kullanarak çevre hassasiyetimizi de ortaya koyuyoruz. 


Tarihi dokunun korunması için neler yapıyorsunuz? 
Tarihi ve kültürel miras yatırımları Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin en önemli çalışma alanlarından biri... 
Osmanlı'yı kuran ve ona 
130 yıl başkentlik yapan 
Bursa'nın tarih başkenti kimliğini öne çıkarmanın yanında 8.500 yıllık geçmişi bulunan arkeolojik 


bölgelerden, 2.300 yıllık Bitinya surlarına kadar her alanda yoğun bir restorasyon faaliyeti sürüyor. 
Bursa'yı tam anlamıyla bir açık hava müzesine dönüşme kararlığımız devam ediyor. 


Uydu şehirler oluşturulmasının Bursa için 

önemi nedir? 

Bursa, nüfusu bu yıl 35 bin kişi arttı, bu 10 bin ilave konut anlamına geliyor. Bunun yanında binaların 

da insanlar gibi bir ömrü var. Yenilenmesi gereken binaları da düşündüğümüzde her yıl minimum 20-25 
bin konuta ihtiyaç var. Şehri büyütmeden, 5 katı 15 
kata çıkarıp, yoğunluğu artırarak yapılan dönüşüm 


balona benzer. Nasıl bir balonu şişirirsiniz normal formunu alır. Biraz daha şişirirsiniz, gerilir. Daha da şişirirseniz sonunda patlar. Şehri büyütmeden artan yoğunluğun, alt yapısını, ulaşımını, sosyal donatı alanı ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaksınız. Bunun için 


şehri uydu kentlerle büyütelim istiyoruz. Tabi şehri bir yere taşımak söz konusu değil. Bir taraftan şehri büyütürken, diğer taraftan da merkezdeki dönüşümü sağlıklı şekilde yürütmek istiyoruz. 


Mali sıkışıklığı nasıl aşmayı düşünüyorsunuz? 
Öncelikle şunu söylemeliyim; borçsuz belediye olmaz. İş yapan belediyenin borcu olur. Mesele borçların sürdürülebilir olması. Türkiye'nin 4. büyük belediyesinin borçlarının olması normaldir, yeter 

ki genel durumunuzu etkilemesin... Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi borçları var. Ancak bu yatırım yapmamıza engel değil. Borçları minimize edip, sürdürülebilir hale getirme yolunda bir takım çalışmalarımız var. Şu an için, çok da aciliyet taşımayan, bazı projeleri durdurduk. Bütçe gerçeklikleri doğrultusunda bazı projelerde revizyona gittik. Yine sosyal tesisler konusunda da önemli 

bir adım attık ve zarar eden tesislerin hepsinin işletmesini kiralama yoluyla devrediyoruz. Aynı zamanda uyguladığımız tasarruf politikasıyla bu süreci aşacağımızı düşünüyorum. 


Sosyal ve kültürel alanda ne tür projeler yürütüyorsunuz? 

Bizim vatandaşın acısında, tatlısında beraber olmamız lazım. İsterseniz sokakları altınla döşeyin, eğer gönülleri imar edemezseniz muvaffak 

olmak mümkün değil. Bunun yolu da doğal olarak sosyal projelerden geçiyor. Gencinden yaşlısına, engellisinden ev hanımına kadar toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak projelere büyük önem veriyoruz. BUSMEK, BUMEP, BENMEP gibi projelerle sürekli halkımızın yanında oluyoruz. Sergi, konser, konferans gibi kültürel etkinliklerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. 


Sportif projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından stadyum başta olmak üzere amatör spor kulüplerine futbol sahaları, eğitim kurumlarına spor salonları, yüzme havuzları, branşlara özel tesislerle birlikte son 9 yılda Bursa'ya 120'nin üzerinde spor tesisi kazandırıldı. 
Tesisleşmenin yanında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün futbol dışındaki branşlara verdiği destekle ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza attık. Amacımız, sporu daha geniş kitlelere yaymaktır. 
Bir taraftan yaz ve kış spor okulları, diğer yandan 

da Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile daha fazla gencimizi sporla buluşturacağız. 
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2018'DE CİRO HEDEFİMİZ; 
250 MİLYON DOLARI 


Akü sektöründe 40 yılı aşkın deneyimi ve üretim teknolojisi yanında tek yerli ve milli akü üreticisi 

olma özelliğiyle fark yaratan Yiğit Akü yenilikçiliği ile büyümeye, küresel arenadaki yerini güçlendirmeye devam ediyor. Yiğit Akü'nün projelerini ve hedeflerini Yiğit Akü Genel Müdürü Erinç Çetin Miser ile konuştuk. 


Şu anda Yiğit Akü, Türkiye'deki büyük ölçekli yerli ve milli akü üreticisi. Dünyada 90'nın üzerindeki ülkede Türkiye'nin bayrağını dalgalandırıyor. Bu özellikle altını çizmek istediğimiz bir nokta. Şirketimiz Türkiye'de en büyük akü ihracatçısı oldu açık arayla. 
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2017 sonu itibariyle Türkiye'nin en büyük ihracatçısı 
Yiğit Akü. 90'ın üzerinde ülkeye ihracatımız söz 

konusu. Yaklaşık 200 müşteriye ulaştık. Bu seneki hedefimiz 250 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmak. 
Bunun yüzde 65-70'i ihracat pazarı olacak. İhracatımıza paralel olarak artan talebi kapasite artırımı yaparak gerçekleştiriyoruz. Bu sene yaklaşık 10 milyon Avroluk bir yatırım yaptık. Fabrika kapasitesini şu anda 7 milyon adetin üzerine çıkarıyoruz. Yeni bir fabrika daha açtık. 

O fabrika da mevcut enjeksiyon fabrikamızı büyütüp modermleştirirken aynı zamanda Li-lon alternatif ve yeni enerji çözümleri için altyapımızı oraya aktardık. Lityum iyon pil ve elektrikli araçla ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde AR-GE tarafında devam ederken, bir yandan 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da bu işin butik tarafına bakıyoruz. Butik tarafından kastımız; lityum iyon enerji kaynağı gerektiren her türlü araç veya ekipmana yönelik üretim yapmak. 


Savunma sanayi var bunun içerisinde, bunun içerisinde İHA'lar var, bazı elektrikle çalışan donanımlar var. Onun için projelerimizi daha çok oraya fokusladık. Yani seri ve standart hale getireceğimiz değil de butik şekilde çalışabileceğimiz projelerimiz üzerine yoğunlaştık. 
Yakın zamanda askeri bir proje tamamlandı. Onun dışında insansız araçla ilgili bir projemiz üzerine çalışıyoruz. Biraz daha yönümüzü değiştirdik, elektrikli araçlarla kendimizi kısıtlamıyoruz. Aynı zamanda Endüstriyel akü kısmında hem kapasitemizi hem satış hacmimizi artırdık. Öte yandan baz istasyonlarının akülerini yapmaya başladık. Daha önce yerli ürünlerle ilgili yetersizlikler ve kısıtlamalar vardı, bunları geliştirerek yerlileştirdik. Tüm bunlarla birlikte büyümeye devam ediyoruz. 


Toplam akü satışına baktığınız zaman aslında biz artık 


şampiyonlar ligindeyiz. Bizim için global pazar var artık. 


Yerel pazarla doyacak firma değiliz. Küresel bir oyuncu olduğumuzun bilincindeyiz. Artık rakiplerimiz bizi tanıyor, artık şampiyonlar liginde Yiğit Akü parmakla gösteriliyor. 


gıt A tarak Datarya ayagında nete apıyorsunuz: Aslına bakarsanız biz yerli otomobil gündemde yokken 2009'da çalışmalara başladık. Biz enerji depolamayı kendi sektörümüz olarak belirlediğimiz için bu alandaki potansiyeli görmüştük. İllaki elektrikli araç olacak hedefiyle çıkmadık. Biz bu işin know-how ve kimyasını çalışarak belli bir seviyeye getirdik. Bu konuyla ilgili 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altyapımızı, projelerimizi hayata geçirdik. Bu konuda nerede olduğumuzu önce sınadık ve destek Ar-Ge çalışmasından sonra kendi prototip 5 MW'lık tesisimizi kurduk. Bunlar elektrikli aracın E'si daha konuşulmazken olan şeyler. 


Bizim yapmış olduğumuz aküler belli uluslararası standartlarda. Herkes aynı dili konuşur. Dolayısıyla bunu global olarak dağıtabilirsiniz. Ama bu tip projeler butik projelerdir. Mesela Tesla'nın yaptığı bir araç için markette oluşan bir pil yoktur. Çünkü bu iki tane kutup başı olan batarya değildir. Dolayısıyla bu işin standardı oluşmadı henüz. Hala niş bir ürün, henüz daha PR çalışmaları yapılıyor; biz buradayız demeye çalışıyor herkes. Benim şahsi düşüncem bunun hibrit modellerle geliştirilmesi. Dünyada iyi firmalar bunun altyapısını, donanımını iyi yapmışlar. En azından elimizin altında 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bataryası olan bir araç var şu anda. Bizim de bu konuda hızlı bir şekilde karar verip, hızlı bir şekilde adım atmamız gerekiyor. 


Akıllı aküde neler yapıyorsunuz? 

Akıllı akü bizim prestij markamız ve ürünümüz. Yapmak istediğimiz pazarlama çalışmalarını tamamladık. 

Şu anda bir ilgi ve talep var, bu talebe yönelik üretmeye devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada 

fiyat ve performansta olacak en üst seviyeye geldik. 
Pazardaki hedefimiz Yiğit Akü olarak inovatif tarafımızı göstermekti. Yiğit Akü sadece akü değil, akünün üzerine katma değer ekleyebiliyor, olmayanında ise en iyi fiyat performans oranını sağlayabiliyor. 


Peki, jel akü konusunda yaptığınız çalışmanın kapsamı nedir? 

Jel teknolojisi aslında işin uygulamaya yönelik üretim şekillerinden birini ifade ediyor. Ama burada fark 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yaratan bizim üretim teknolojimiz ve know-how'ımız işin içerisine giriyor. Dolayısıyla teknoloji olarak yeni bir teknoloji değil. Ama pazar olarak ve kalite olarak standartların üzerine çıkarttığımız bir teknoloji. 


Biraz da rekabete değinelim... Mesela, merdiven altı üretimler hala söz konusu mu? 

Hala söz konusu... Biz buna tabi negatif yönde değil, pozitif yönde bakıyoruz. Yani sonuçta bir değer ortaya çıkartıyorlarsa, etik şartlarda yarışıyorlarsa bir sıkıntı yok... Eskiden merdiven altı üretim yapan firmalar şu anda bizim bayilerimiz oldular. Bu da bizim için iyi bir şey. Çünkü aküyü bilen, aküyü tanıyan insanların pazara bizim bünyemizde girmesi bizim de gücümüzü artırıyor. 


Teşviklere de değinecek olursak, 

neler söylemek istersiniz? 

Organize sanayi bölgeleri içerisinde, 500'ün üzerinde insan çalıştıran, her şeyi kitabına uygun yapan firmalar 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için teşvik, ürünün maliyetini azaltıcı konularda 

devlet desteği demektir. Bunlardan en önemlileri su, doğalgaz, elektrik girdileridir. Yatırımcının, ihracatçının uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi için en azından bu temel girdilerde maliyetini artırmamamız gerekiyor. Örnek veriyorum; su Türkiye'de 10 lira iken 
17 lira oldu bir sene içerisinde, yüzde 70 zam geldi. 
Elektriğe aynı şekilde son 1 ay içerisinde yüzde 30 zam geldi. Şimdi bu girdilere dayanmakta güçlük çekiyoruz. 
Bir de serbest ticaret anlaşmalarına Türkiye olarak önem vermemiz gerekiyor. Uluslararası ilişkilerimizin işimize olan etkisini 90 ülkeye ihracat yaptığımız için çok yakından görüyoruz. 


Devlet dışarıda ne kadar sanayicinin yanında? 

Bunu hissedebiliyor musunuz? 

Zaten uluslararası ticaret kurallarına bağlı bir ülkeyiz. 
Dolayısıyla bizim yaptığımız ticaret devletlerin arasındaki anlaşmalarla netleştirilmiş. Kimsenin bizim elimizden tutup biz müşteri getirmesini beklemiyoruz. 
Öyle bir dünyamız yok. Ama dünya genelinde ülkeler arası ilişkilerde anlık değişen politik kararlar olabiliyor. 
O kararlar bizi etkiliyor. 


Peki, Türkiye 2023 ihracat hedeflerine hala ulaşabilir durumda mı? 

Fazlasıyla ulaşabileceğini düşünüyoruz. Eğer dediğim gibi maliyetler kısmında sadece bölgesel teşvikler verilmezse, teşviklerle sektörün önü açılırsa... 
Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı sektörler bellidir. 
Otomotiv sektörü bunlardan bir tanesi... Dolayısıyla, “Bu rekabette maliyet avantajımızı nasıl koruyabiliriz? 
Temel girdilerimiz nelerdir? Bunları nasıl daha verimli hale getirebiliriz 2” gibi soruların üzerinde durmak 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Nitelikli insan gücü iş dünyasında önemli sorunlardan bir tanesi... Siz bu konuyu nasıl çözüyorsunuz? 
Yetişmiş eleman her şeyin başında geliyor. Yani istediğiniz kadar yatırım yapın, ekipmanınız en 

iyisi olsun, eğer onu kullanacak insanınız ve bilinçli personeliniz yoksa bunun hiçbir anlamı yok. Aslında hiçbir zaman yetişmiş bir eleman alamazsınız, siz yetiştirirsiniz. Mesele üniversitede akü bölümü diye bir bölüm yoktur. Herkes bunu fabrikaya gider öğrenir. 
Şimdi benim yetişmiş insan gücü beklentim yok. Sadece bizim eğitim sistemimizde araştırmayı-geliştirmeyi bilen ve sebat edecek insanların yetiştirilmesi ve bu insanların da endüstrilere kazandırılması gerekiyor. 


İstihdam derken, kaç kişiden bahsedebiliriz 

Yiğit Akü özelinde? 

Direkt çalışan olarak 750 kişilik bir istihdama sahibiz. 
İki sene önce 500 kişi civarındaydı bu sayı. Tüm paydaşlarımızı işin içerisine kattığımızı düşünürsek tedarik zincirimiz dahil bu sayı tahminimizce 4.000 
kişiye ulaşıyor. 


Son olarak Endüstri 4.0 üzerine konuşalım... 

Belli bir süre sonra herkes üretim sistemlerini sanal ortamlarda izleyebilecek, analiz edebilecek ve proaktif olarak sorunların çözümü için veritabanına bağlı altyapıya sahip olması gerekiyor. Biz bir şeyi ölçebilirsek üzerinde çatı oluşturabiliyoruz. Fabrikaların ölçmeyi 

iyi analiz etmeleri gerekiyor. Altyapılarını buna göre kurmaları gerekiyor. Endüstri 4.0'ın temeli bu iken bizlerde bunun öneminin oldukça farkında olarak sistemlerimizi güncellemekteyiz. 


BUSINESS RÖPORTAJ 


İNOKSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEHBİ VARLIK 


SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE 


ZORLANIYORUZ! 


Yaptıkları Ar-Ge yatırımlarının ve iyileştirmelerin yanı sıra özellikle turizmdeki iyileşme ve 2016- 2017'de bekletilen yatırım, tadilat ve yenilemelerin 2018'de 


siparişe döndüğünü belirten İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, tüm siparişlere cevap vermekte zorlandıklarını vurguladı. 


Sürekli Ar-Ge odaklı üretim anlayışını benimseyen İnoksan, endüstriyel mutfak sektöründeki liderliğini koruyor. Ar-Ge çalışmalarını 2018'de daha da güçlendirdiklerini ifade eden İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık ile İnoksan”ın yeniliklerini ve hedeflerini konuştuk. 


İnoksan, öncelikle 2017'yi nasıl kapattı hem ciro anlamında hem ürün yelpazesi anlamında hem yeni pazarlar noktasında? 

2016'daki ekonomik sıkıntıyı toparlamak için 2017'de herkes heyecanla gayret etti, turizmde bir kımıldama, iyileşme oldu. İnoksan olarak bu sıkıntıyı özellikle 

dış pazarlara yönelerek gidermeye çalıştık. Bu arada 
2018 yılının iyi geçeceği haberlerde hep paylaşıldı. 
Dolayısıyla 2018'de Ar-Ge kısmını çok güçlendirdik. 
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Ar-Ge merkezimizi kurduk 2017'de. Yeniliklerle, iyileştirmelerle pazarda daha etkin olmak adına yaptık bunu. Ekibimizde değişimler yaptık, tasarım programını değiştirdik, uluslararası tasarım programına geçtik. 
Turguality programında daha da hızlanmaya çalışıyoruz 
ve bütün bunların sonucunda 2017 yılında yüzde 20 
civarında büyüme gerçekleştirdik. 2018'e girdiğimizden bu yana ciddi bir yoğunluk yaşadık. Tarihimizde yaşamadığımız kadar bol siparişle karşılaşıyoruz. 
Sektörde 1 ay doluluk mükemmel bir durumdu. Biz 

3 aydoluluklarla geçiyoruz şu ara. Bu gelişmede 

bizim muhakkak katkımız, başarımız var ama özelikle turizmdeki iyileşme ve 2016-17'de bekletilen yatırım, tadilat, yenileme gibi işlerin 2018'de hayata geçirilmesi siparişe döndü. 
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Sizin sektörünüzde amiral gemisi turizm mi o zaman? 
Ağırlıklı turizm sektörü. Yiyecek, içecek, kafe, bar, restoran eğlence sektörü gibi... Dolayısıyla bununla gidiyoruz. Şu anda Temmuz ayına kadar ancak siparişlere cevap veriyoruz. Bu tabii, bir taraftan sevindirici ama bir taraftan da yıllardır süre gelen zincir müşterilerimizin işlerinde büyük bir sıkıntı yarattı. Biz çok üzüyoruz onları, işlerini yapamaz hale geldik. Bir taraftan sevinirken, diğer taraftan onların işlerini yapamamaktan bir mahcubiyet yaşıyoruz. Bir de yazılımın getirdiği aksaklıklar da yaşadık. Ama sonuçta çok güzel bir yıl gidiyor. Nisan, Mayıs, Haziran ayları tesisler açılıyor. Onların acelecilikleriyle dolu dolu gidiyoruz. Sonrasında nasıl gider onu göreceğiz. Ama benim tahminim aynı tempoda gideriz. 


Turizm sürdürülebilirliğe ulaştı mı sizce? Herhangi bir siyasi gelişmenin bundan sonra turizme olumsuz yansıması olur mu sizce? 

Bence darbe dışında hiçbir şey turizmi etkilemez. Ufak tefek zikzaklar olabilir ama darbe girişimi başka bir şeydi, bıçak gibi kesti turizmi. İnanılmaz derecede çok olumsuz etkisi oldu. 


Peki, dış pazarlarda büyüme oranlarınız nedir şu an? 
Bizim ciromuz büyüyor, tabii, dış pazarlardaki ciromuz da büyüyor. Özellikle Afrika kıtasında çok etkili olmaya başladık. Orada referanslarımız arttıkça, markamız benimsendikçe arka arkaya iş almaya başladık. Tabii, Avrupa, Amerika, Rusya ve Ortadoğu'da da iş yapıyoruz. 
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Ama Afrika başka bir hızla gidiyor. Orayla daha önce hiç ilgilenmemiştik. Avrupa krizinden sonra oraya yöneldik. 
Krizlerden az etkilenmenin yolu herkes için geçerli; 

dış ticarete çok önem vermek lazım. Dış ticaret için de uluslararası kaliteye ulaşmak şart. Bu ister istemez sizi üst gruba çekiyor. İç pazarda iyi olup hazırlanmanız ve ondan sonra dış pazara çıkmanız lazım. 


Bu noktada şirketlerin ticari kimliklerinde itibar endeksleri de son zamanlarda etkili olmaya başladı. Bu anlamda nasıl bir kimlikle hareket etmeli Türkiye? 
Güven anlamında ilişkiler her zaman zedelenebilir. 
Riskler sanayici işadamına da yansıyor. Biz krizlerde çok büyük bağlantılarda imza noktasına geldiğimiz müşterilerimizi getiremez olduk. Onca uğraşılarımızın ve çabalarımızın sonucunu alamadık. Birçok firma 

bunu yaşadı ve gerçekten büyük kayıp oldu. Ülke 

olarak hala tazeleyemiyoruz o güveni. Ama firma bazında baktığımda çok gururlanıyorum. Çünkü 

kriz dönemlerinde bile bazı firmaların itibarları hiç değişmedi. Güvenilir, kaliteli hizmet veren firmaların her şartta işleri yürüyor. İşte ülke de böyle olmalı. Hangi şartlarda olursa olsun ticaretin yaşamasına müsaade eden bir yapı oluşturulması lazım. Hükümetin iş dünyasıyla temasının, iletişiminin daha iyi olması lazım. 


Peki, toparlanabilir mi bu durum? 

Tabii, zamanla toparlanabilir. Ne kadar erken başlarsak o kadar erken düzeltiriz. Ama siyasi yapı ve komşularla ilişkiler önemli. Biz 500 milyar ihracat diyorsak 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komşularla ilişkileri bozamayız. O yüzden siyaseti iş dünyasıyla barışık hale getirmemiz lazım. 


Cumhurbaşkanımız milli duruş vurgusu yapıyor. 
Ekonomik bağımlılığı en aza indirmek için de Endüstri 4.0'da bir çıkış yolu olarak görülüyor. Bu konuya temasınız nedir? 

Bu konu Türkiye'nin gündemine çok çabuk girdi ve gündeminden çıktı. Çıkmaması lazım, çünkü dünya bunu konuşuyorsa geri kalamayız. Bütün işletmelerin, hükümetin gündeminden eksik olmamalı. Rekabet edeceksek aynı teknolojiyle rekabet etmemiz ve 

bizim Endüstri 4.0 seviyelerine yükselmemiz lazım. 
Sanayinin devamlı gündeminden eksilmemeli bu konu. 
Bursa bu konuda bir adım attı, güzel bir şey yaptı. 
TEKNOSAB'ı (Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi), Türkiye'nin ileri teknoloji sanayi bölgesini oluşturdu. 
İnşallah bu proje aynı mantıkla doldurulur ve bu örnek diğer şehirlerde de çoğalır. Gerçekten bizim artık ileri teknoloji, yüksek katma değer üreten bir anlayışa sahip olmamız lazım. Dünyadaki gelişmeleri anında uygulayan, anında refleks gösteren bir ülke haline gelmemiz lazım. 


Endüstriyel mutfak sanayisinin katma değerli ekonomi içerisindeki payı nedir? 

Ne kadar payı olduğunu bilemesem de 1 milyar dolar ihracat yapan, bütününde 13 milyar TL pazar büyüklüğü olan bir sektör var. Türkiye bu konuda gerçekten çok hızlı bir gelişme gösterdi. Benzer gelişmeler farklı sektörlerde olsa da biz merdiven altı üretimden yola 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çıkmış bir sektör olarak Türkiye civarında tutunurken bugün dünyada 120 ülkeye ihracat yapan sektör olduk. 
Ve İtalya'dan sonra mutfak sektöründe ikinci büyük ülke haline geldik. Avrasya Fuarını düzenliyoruz; Avrupa'nın en büyük ikinci fuarı. Bu noktaya çok kısa sürelerde geldik. Diğer sektörler de bu milli duyguyu dernekler vasıtasıyla hükümetin anlayışına entegre etmek lazım. 
Bütün kurumları, üreten sanayiciyi, iş dünyasını motive etmek lazım. 


Tasarım gücümüz nedir peki endüstriyel mutfakta? 
Eskiden tasarımcı diye bir kavram yoktu. Pratik ustalıkla işin ihtiyaçlarını karşılama mantığıyla tasarımlar oldu. 
Şimdi artık okullarda genç tasarımcılar, yetenekli çocuklar yetişiyor. Tasarım merkezleri kurmaya bile başladık, bırak tasarımcı almayı. Tasarım merkezi 

olan işletmeler oluştu. Devlet bu konuda da doğru güzel bir şey yaptı; Ar-Ge merkezleri kurdurdu. Bu konuda gerçekten doğru ve güzel işler yapılıyor. Ar-Ge merkezlerinin sayısı 100'leri geçti, tasarım merkezleri de 50-60 tane olmuştur. Bu örnekler çoğaldıkça daha da iyi olacak. 


Peki, yetişmiş insan gücü hakkında hala ciddi bir problem var mı sektörde? 

Çok ciddi sorun var. Çok yakın bir zamanda bütün organize sanayi bölge başkanları toplandılar, sorunu masaya yatırdılar. Çünkü mavi yakalı çalışan bulmak çok zorlaştı. AVM'lerde, dükkanlarda, sosyal işlerde, restoran, kafe, barlarda vb. işlerde çalışmayı çok sever oldu gençlerimiz. Mavi yaka konusu büyük bir problem. 
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Gelenler çok kısa sürede vazgeçiyorlar, mesleklerini sevmiyorlar. Eskiden sanat altın bilezik denirdi, şimdi öyle bakılmıyor. O kadar büyük yatırımlar, tesisler, makineler kuruluyor ki çalıştıracak kimse yok, kalifiye çalışan sayısı çok düşmeye başladı. Çocuklarımızın bakış açısını değiştirmemiz lazım, onların psikolojisini iyileştirmemiz lazım. Onları gururlandırmamız ve gerçekten çok değerli iş yaptıklarına inandırmamız lazım. Ama okuldan çıkarken de onları hazır etmek lazım. Ben gittiğim yerlerdeki konuşmalarımda hep bunu anlatıyorum, hepiniz mimar olmak zorunda değilsiniz. 


Türkiye'de maalesef hala bu eğitim modeli var... 

Çok üniversite olunca herkes oraya gitmek istiyor. Dolu dolu çocuk yetiştiremiyoruz ama mezun ediyoruz. Şimdi 
4 yıllık mezunların mavi yakalı çalıştığını duyuyorum. 
Geleceği düşünürsek ileri teknoloji makineleri çalıştıracak genç arkadaşlarımızın heveslendirilmesi, motive edilmesi lazım. 


İnoksan”ın 2018'de ürün gamına kattığı yeni ürünler neler? 

Tüm ürünlerimizi iyileştirdik. Yeni fırınlarımız katma değeri en yüksek ürünlerimiz. Dünya çapında bir markanın alternatifi olmak istiyoruz. Türkiye'de en iyisiyiz ama dünyada da alternatif olmak gibi bir hedefimiz var. O yüzden fırın odaklı bir Ar-Ge ekibi kurduk. Çok değerli Ar-Ge'ci, tasarımcı arkadaşlarımız var. Makine yatırımlarına önem verdik, yeni makinelerimiz var. 


Endüstri 4.0'a geçti mi tesisiniz? 

Yeni üretim makineleri hep bu noktada. Artık bundan sonra gelen makinelerin bu anlayışta olması lazım. 
Tam olarak 4.0'a geçmedik ama yeni geçen makineleri hep o mantıkla alıyoruz. Kapasiteyi çok yükseltiyoruz; vardiya sistemine geçtik. Hatta burası artık doldu, yeni tesisi açmak üzere arayışımız var, TEKNOSAB'a (Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi) müracaatımız var. 
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2018 eğer bir terslik olmazsa gerçekten bizim de gelmiş 
geçmiş en iyi yılımız olacak. 


Şu anda çalışan sayısı ne kadar tesislerinizde? 

435 çalışanımız vardı, yeni işe alımlarımızla 450 kişi 
olmuştur. Eskiden ciroyu yükseltmeyi çok iş yapmayı seviyordum. Ama çok iş yapma fikri kaliteyi bozuyor. 
Gerçekten çok emek verilerek yapılan bir iş. Emeğe değer veren, saygı duran firmalarla çalışmak istiyoruz. 
Laf olsun diye iş yapmak istemiyoruz. 


Uzakdoğu size ne ifade ediyor? 

Ama hedefimiz Uzakdoğu değil ama orada iş yapıyoruz, Hindistan'da, Pakistan'da, Vietnam'da, Singapur'da 

iş yaptık. Çin'de bile iş yapıyoruz ama hedef haline getirmedik. Biz ağırlıklı olarak Rusya, İran çizgisinde iş yapıyoruz. Ama Türkiye Avrupa'nın gerçekten üretim merkezi oldu. Bine yakın yabancı ortaklı şirket var Bursa'da. Bursa'yı yatırımlarını tamamlayıp tedarik merkezine dönüştürdüler. Bizim için Avrupa Birliği'ne girmek gibi bir şey bu. Avrupalı firma ile ortak olmak kaliteyi Avrupa standartlarına taşıyor, pazardan pay almak kolaylaşıyor. 


Ticari evlilik durumu nedir İnoksan olarak? 

Hep hayalimiz. Üç defa direkten döndük. Biz istiyoruz, bizi de istiyorlar ama zaman ve zemin uymuyor. Her yıl bize 3-5 firma gelir. Bu bizi onurlandırıyor. Ama 

biz bu güzel geçen yılı bitirip, rakamları görüp öyle pazara çıkmak istiyoruz. Dünya pazarlarında yer almak, teknolojiden faydalanmak için bir Avrupa, bir Amerika şirketiyle, markasıyla işbirliği yapmak istiyoruz. 


Toparlayacak olursak son sözlerinizi de almak isteriz... 
Özetle; Türkiye olarak çok iyi eğitilmiş ikinci neslimiz var, çok tecrübeli birinci neslimiz var. Bu iki neslin işbirliğini sağlayabilirsek, bir de üstüne siyasi destek, koordinasyon sağlarsak eminim çok daha güzel günler bekliyor Türkiye'yi. Gelecekten umutluyuz. 
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DECOVİTA SERAMİK KURUCU ORTAĞI ERCAN UYAN 


DECOVİTA SERAMİK'İN 
FABRİKA YATIRIMI İKİ YILDA 
50 MİLYON EURO'YU BULDU! 


Decovita Seramik, iki yıl önce 40 milyon Euro yatırımla kurduğu, yıllık 4 milyon 
metrekare kapasiteli fabrikasını yüzde 150 büyüterek üretim kapasitesini yıllık 10 
milyon metrekareye yükseltti. 15 Mayıs itibarıyla fabrikadaki yeni fırınların faal 


duruma geçtiğini söyleyen Decovita Seramik Kurucu Ortağı Ercan Uyan, “2016 yılında fabrikamızı açarken, iki yıl sonrası için kapasitemizi artıracağımızın sözünü vermiştik. 
Çalışma şevkimiz, ülkemize, ekonomimize ve Türk insanına duyduğumuz sonsuz güvenle bugün bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. 


2004 yılında kurulan Decovita Seramik, dünyanın önde Decovita Seramik, 2016 yılında Bilecik'teki Bozüyük 


gelen seramik şirketlerinin temsilciliğini yürütmüş Organize Sanayi Bölgesi'nde 40 milyon Euro'ya kurduğu ve Decovita markasıyla OEM üretimi yaptırmıştır. fabrikasının üretim kapasitesini yüzde 150 oranında 
2016 yılında son teknolojiyle donatılan fabrikası ile artırdı. Yeni fırınların 15 Mayıs itibarıyla faal duruma 
üreten ve ihracat yapan bir firma konumuna geçen geçtiğini açıklayan Decovita Seramik Kurucu Ortağı Decovita, dünyanın dört bir noktasından çıkarılan Ercan Uyan, “İki yıl önce fabrika açılışında, kendimize taşların orijinal desenini, sırlı porselen seramik ve ülkemize bazı sözler vermiştik. Dünyanın önde gelen kalitesiyle buluşturmaktadır. İlhamını doğadan alan seramik üreticileri arasında yer alan ülkemize yaraşır inovatif tasarımları, ürün çeşitliliği, baskı - renk kalitesi, o seramikler üretecek, yeni yatırımlarla hem üretimi hem sabit ölçü güvencesi ve kalitesiyle ön plana çıkan de istihdamı artıracak ve yurt dışı pazarına açılacaktık. 
Decovita, 81 ile yayılan bayi ağı ile lüks segmentteki Çalışma şevkimiz, ülkemize, ekonomimize ve Türk seramiklerini ulaşılabilir fiyatlara sunmakta. insanına duyduğumuz sonsuz güvenle bugün tüm 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sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 


50'den fazla ülkeye ulaşıldı, hedef 80 ülke! 

Ek yatırımla birlikte yıllık dört milyon metrekare 

olan seramik üretimlerini 10 milyon metrekareye çıkaracaklarını söyleyen Uyan, “Son teknoloji ve tam otomasyonlu sistemle kurduğumuz fabrikamızda 

410 çalışanımızla birlikte 24 saat üretim yapıyoruz. 
Buna rağmen iki yıllık süreçte en büyük sıkıntımız gerek yurt içinden gerek yurt dışından hızla artan talebe karşılık verememek oldu. Şu anda yurt içindeki bayileşme hedeflerini tamamlamış, yurt dışında ise Avrupa, Afrika, Amerika ve Ortadoğu'daki 50'den fazla ülkeye ürünlerimizi ihraç etme başarısını yakalamış durumdayız. Hedefimiz bu sayıyı yıl sonuna kadar 80'e çıkarmak. İhracat alanında ülkemize değer katmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 
Stratejimizi yüzde 30 iç pazar, yüzde 70 ihracat olarak şekillendiriyoruz. Özellikle Avrupa pazarını çok önemsiyoruz. Bu nedenle bu yıl Avrupa'da ofis açarak hem bu kıtada hem de ABD ve Güney Amerika'da daha da etkili olmayı planlıyoruz” diye konuştu. 


“Bu oranda kapasite artışı, önemli bir hamle” Dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik durgunluğa rağmen iki yılda yüzde 150 kapasite artışını Decovita'nın ülkesine duyduğu güvene bağlayan Uyan, “Durmak, gerilemenin başlangıcıdır. Ülkemize olan borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Ancak bu tür geniş ve sürekli istihdam oluşturan, ülkenin ihracat hedeflerine ciddi katkılar sunan yatırımlarla ülke ekonomisine katkı vermeyi kendimize bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz" dedi. 


Dünyanın en siyah ve en beyaz seramiğini 

Decovita üretti! 

* Decovita Seramik üretimini, Bilecik'teki Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde, 162 bin metrekare arsa 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üzerinde konumlanan 45 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştiriyor. 


* Decovita Seramik'in AR - GE ve ÜR - GE departmanlarında, dünyanın en büyük seramik üreticileri olan Çin, Hindistan, İtalya gibi ülkelerden ve Türkiye'den toplamda 40 kişi çalışıyor. Bu departmanlara gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda, dünyanın en siyah ve en beyaz seramiği şu anda Decovita Seramik tarafından Bozüyük'teki fabrikada üretiliyor. 


* Dünyada yaygın olarak kullanılan, yüzey sertliği artırılabilir sugar effect yüzeyli seramik karolar ise Türkiye'de ilk ve tek olarak Decovita Seramik tarafından üretiliyor. 


* Decovita Seramik ürünlerinde; gerçek mermerden veya ahşaptan ayırt edilemeyen tasarımlar, doğal oyulmuş seramikler, metalik yüzeyler, dış mekanlara özel 2 santimetre kalınlığında karolar, multi-surface (Çoklu yüzey) teknolojisi ile mat ve parlak yüzeyleri aynı karoda birleştiren seriler ve 60x60'tan 90x180 cm'ye uzanan 11 farklı ebat ön plana çıkıyor. 
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İGSAŞ GENEL MÜDÜRÜ TURAN TOK 


İGSAŞ, TOPRAK VE SU ANALİZİ İLE 
ÇİFTÇİNİN VERİMİNİ YÜZDE 40 ARTIRDI! 


Türkiye'de tarımın daha verimli yapılabilmesi için mutlaka toprak ve su analizi yapılması gerektiğini söyleyen İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok, "Çok verimli sonuçlar aldığımız 


"Tarladan Sofraya' projemizi yaygınlaştırarak çiftçilerimizin bilinçlenmesine katkı sunacağız” dedi. 


Türkiye tarım sektörüne kurulduğu 1975 yılından bu yana destek veren İGSAŞ, Türkiye'de tarımın hak ettiği yeri alması, geçmişte olduğu gibi 'kendi kendine yeten' hatta dünya ihracatında lider ülke olabilmesi için doğru tarım yöntemlerini uygulanması için çalışmalarını sürdürüyor. 


Her ne kadar kentleşme oranı artsa da Türkiye'de hala nüfusun üçte biri tarım kaynaklarından geçiniyor, çalışan her 4 kişiden 1'i de tarımla ilgileniyor. Tarımsal 
üretimden elde edilen gelir ise son verilere göre 62 
milyar dolar. Tarım sektörü 21 milyar dolarla ihracatın yüzde 13.5'ini oluşturuyor. 


Ancak ekili alandaki düşüş, bunun sonucunda tarımsal nüfustaki gerileme, tarım topraklarına yönelik erozyon tehdidi, bu alanda acil önlemlerin alınması gerektiğini gösteriyor. Türkiye'nin 1990 yılında 29 milyon hektar 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olan tarıma elverişli alanı 2017'de 24 milyon hektara gerilerken, yine aynı yıl 19 milyon olan ekili alanların büyüklüğü 16 milyon hektara geriledi. Dünyada kaybettiğimiz toplam tarım alanından daha küçük yüzölçümüne sahip 87 ülke var. Tarım topraklarımızın yüzde 59'u ise ağır erozyon tehdidi altında. 


Verimli tarım arazilerinin konut, karayolu yapımı, sanayi ve turizm amaçlı kullanımının en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten İGSAŞ Genel Müdürü Turan 

Tok, birinci sınıf sulamaya uygun tarım arazilerinin imara açılmasının engellenmesi gerektiğini belirterek “Bu verimli arazilerin üzerine sanayi tesisi ve konut yapılmaması gerekiyor. Ayrıca yine birçok arazi, turizm, madencilik ve ulaştırma için heba ediliyor. Ülkemizin yararı için bu konuda önlemler alınması gerekiyor” diyor. 
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Tarımda yaşanan bir diğer sorunun da yeni teknolojiler, üretim sistemleri, pazarlama sistemleri, teşvikler ve mevzuat konusundaki bilgi ve bilinç eksiklik olduğuna dikkat çeken Turan Tok, genç nüfusun tarımsal 

üretime özendirilmesine ve teşvik edilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. 


“HATALAR NEDENİYLE KONYA VE 
IĞDIR OVALARI ÇORAKLAŞTI” 


Bir başka önemli sorun da Türkiye'de büyük tarımsal altyapı projelerinin devreye girmesiyle sulu tarıma açılan büyük arazilerin, bilgi ve bilinç yetersizliğinden kaynaklanan aşırı sulamayla tuzlanarak verimsiz hale gelişi... Buna örnek olarak Konya ve Iğdır ovalarını gösteren Turan Tok, "Bugün yanlış sulama ve bilinçsiz gübreleme nedeniyle Konya ve Iğdır ovaları çoraklaştı. 
Bu sorunun çözümü için ilgili özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve yayın kuruluşları ile beraber yaygın bir çiftçi eğitimi hedeflenerek, arazide uygulamalı ve kontrollü eğitim verilmeli. Tarım danışmanlığı sistemi teşvik edilmeli, TRT-Tarım kanalı yeniden kurularak üniversite-bakanlık-üretici iş birliği geliştirilmeli. 
Gençleri tarım ekonomisine çekmek ve geçinemedikleri için şehirlere göçünü önlemek amacıyla, maddi destek, hibe ve teşvik sağlanmalı” şeklinde konuştu. 


“PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ DE ARTIRILMALI” 


Tok'un dikkat çektiği bir diğer konu ise Türkiye'deki arazilerin ve işletmelerin küçük ölçekli ve çok 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parçalı olması. Bu alanda kamunun son yıllarda bazı önlemler aldığını anımsatan Tok, “Ancak bugüne kadar yaklaşık 4 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanabildi. Hem dünyadaki hem de ülkemizdeki örnekler arazi toplulaştırmasının tarımsal yapının iyileştirilmesindeki ve verimliliği artırıcı tedbirlerin alınmasındaki önemli rolünü gösteriyor" dedi. 

Türkiye tarımında 32,5 milyon parsel ve 3,2 milyon 
işletme bulunuyor; ortalama işletme büyüklüğü ise 61 
dekar, işletmelerdeki ortalama parsel sayısı yaklaşık 
10 düzeyinde. Bu da parsel büyüklüğünün ortalama 6 
dekar düzeyinde olduğunu gösteriyor. Türkiye'den çok daha küçük yüzölçümüne sahip ancak tarımsal verimin daha yüksek olduğu İngiltere'de parsel büyüklüğü 538, Fransa'da 521, Almanya'da 457 ve İspanya'da 240 dekar düzeyinde. Bu rakam gerçek bir tarım devi olan ABD'de ise bin 818 dekarı geçiyor. 

Tarımsal arazilerin çok parçalı ve dağınık yapısı üretim maliyetlerini artırdığına, modern ve makineli tekniklerin uygulanmasını ve ulaşım ağının inşasını zorlaştırdığına vurgu yapan Tok, bu yapının çiftçinin kazancını düşürdüğü gibi tüketici fiyatlarını olumsuz etkileyerek enflasyon üzerinde olumsuz etki yaptığını söyledi. 


“TARLADAN SOFRAYA” PROJESİ MALİYETİ YÜZDE 30, VERİMİ YÜZDE 40 ARTIRDI! 


Tarım sektöründe yaşanan sorunların önemli bir kısmının devlet politikası ile çözüleceğini ancak sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da örnek projelerle bu sürece katkı 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göre yüzde 30 daha az su, yüzde 30 daha az enerji ve işçilik, yüzde 30 daha az gübre kullanım karşılığında kalitede verimlilikte ve tonajda minimum yüzde 40'tan daha fazla verim aldık. Bu yıl da yeniden başlatacağımız bu projede topraklarımızda eksik olan organik maddelerin (aslında olması gereken organik madde minimum yüzde 3, oysa bizim topraklarımızda bu oran yüzde 1) ve organomineral gübrelerin kullanımının eğitimlerine ağırlık vermeyi planlıyoruz. 


sunması gerektiğini belirten İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok, 3 yıldır alanında uzman olan akademisyen ve ziraat mühendisleri ve üniversitelerle sürdürülen “Tarladan Sofraya” projesiyle çok olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. 


Kaliteli, verimli ve sürdürülebilir tarımın ilk 

adımının toprak analizi olduğunu belirten Tok, “Yaptığımız tespitlerde çoğu çiftçimizin toprak analizi yaptırmadığını gördük. Oysa en az 16 parametrede bu analiz yapılmalı. Bu nedenle projemizin temelini toprak 
analizi üzerine kurduk. 2017 yılında 13 ayrı bölgede, 50 
bin hektar arazide, 50 önder çiftçi ile 7 stratejik üründe, 
5 bin adet toprak analizi yaptık” dedi. 


“Toprağın yapısının röntgenini çekiyoruz. Analiz sonuçlarına göre çiftçimizin ekeceği ürüne göre üniversitedeki hocalarımızdan, şirketimiz bünyesinde çalışan ziraat mühendislerimizin de dahil olduğu 

bir heyet ile sezon boyunca tüm gübreleme, sulama reçetesini yazıyoruz” diyen Tok, projeyle ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: Kullanılacak gübrelerin, damlama sulama sisteminin bedellerini biz karşılayarak çiftçinin tam katılımını sağlıyoruz. Toprak numunesi alımından hasata kadar gübrelemeyi uyguluyoruz. Her aşamada gerek uygulama yaptığımız önder çiftçiye gerekse civar çiftçilere danışman hocalarımız ve personellerimizce gerekli eğitimleri uygulamalı olarak veriyoruz. 


Son 3 yıldır yaptığımız bu projelerde sonuç hiç 


değişmedi, yaptığımız toprak analizleri sonucu uyguladığımız akıllı gübreleme sistemi uygulamalarına 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TÜRKİYE DOMATES İHRACATINDA 


SON DURUM 


Türkiye tarımsal potansiyeli yüksek ülkelerden biri olup, yüzlerce tek yıllık ve çok 


yılık ürünün yetiştirildiği ender ülkelerden 

birisidir. Sahip olunan farklı coğrafi ve ekolojik koşullar nedeniyle farklı iklim ve toprak isteği olan yüzlerce ürünün üretilmesi mümkün olmaktadır. 
Domates üretimi ise ülkemiz tarımında yetiştiriciliği en çok yapılan ürünlerin başında gelmektedir. Domates meyvesi yenen bir sebze olarak dünya genelinde en çok tüketilen gıda ürünlerinden birisidir. 


Türkiye'de domates, üretim, tüketim ve ekonomideki değeri bakımından sebzeler içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Domates, yetiştirme yapılan bölgelerde üretici için önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Domates içerdiği likopen maddesi kansere karşı koruyucu bir antioksidan olup, içerdiği e ve cvitamini oranı ile sağlıklı beslenmenin önemli bir ürünü olmasıyla tüketimi de hızla artmaktadır. 
Domates aynı zamanda insan beslenmesinde önemli ve vazgeçilmez tarım ürünlerinden biri olmasıyla beraber kullanım - işlenme avantajının da yakalandığı bir üründür. Domatesin taze tüketimi yanında gıda sanayinde dondurulmuş, salça, sos, ketçap, turşu, domates suyu, domates püresi, soyulmuş domates, dilimlenmiş domates, küp seklinde doğranmış domates, kurutulmuş domates, domates konservesi gibi çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olması önemini artırmaktadır. 


Türkiye'nin son yıllarda toplam domates üretim 

miktarı 21 milyon tonu aşmaktadır. Türkiye bu 

üretimle dünya sıralamasında dördüncü sırada yer alırken dünyadaki toplam domates üretimin yaklaşık o7'sini karşılamaktadır. Türkiye sebze üretiminin ise yaklaşık V640'ını domates ile karşılamaktadır. Türkiye yaş sebzede özellikle domateste en büyük dış ticaret pazarını Rusya ile oluşturmuştur. Türkiye 2006 yılında Türkiye domates ihracatının miktar olarak 30'u Rusya'ya yapılırken 2015 yılında bu oran 665,81'e çıkmıştır. Türkiye'nin Rusya'ya olan domates ihracatı 
2014 yılında 295 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Yakın bir zamana kadar domates ihracatının “665 lik gibi büyük bir kısmı bu ülkeye gerçekleştirilmekteydi. 
Son bir yılda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ihracat durmuş ve bu o 65 lik kısım iç pazarın satış grafiklerini olumsuz etkilemiştir. Yaşanan bu durum Rusya pazarının yeniden çözümlenmesi ile beraber bizlerin farklı ve alternatif bölgelerde satış politikalarımızın olmadığını göstermiştir. 


Domates ihracatındaki büyük Pazar olan Rusya ile 
2015 yılında yaşanan siyasi kriz nedeniyle 2016 yılının 
ilk aylarında domates başta olmak üzere önemli yaş sebze meyve ürünlerinin ticaretine kısıtlama getirmiş 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Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gaye Neslihan Budaklı 


,ihracat payımız geçici süre daralmıştır. İki ülke arasında yapılan müzakereler neticesinde 2018 yılında Rusya ihracatımız iki ülkenin bakanlıkları tarafından belirlenen üreticilere kademeli olarak domates ihracatını açılmıştır. 
Süreç için yeni düzenleme getirilmiş kontrollü geçiş 

için her iki ülkede sıkı denetimler başlamıştır. Rusya Federasyonuna domates ihracatımız, Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina servisi tarafından ülkemizdeki domates alanları ve paketleme tesislerinde yapılan denetimler sonrasında uygun bulunan ve onay verilen firmalar tarafından domates ihracatı başlamıştır. 
Rusya federasyonu ile karşılıklı tarımsal ürünler ticaretimizin değerlendirilmesi amacıyla 26 Nisan 

2018 tarihinde Moskova'da Rusya Federasyonu tarım 
bakanlığı yetkilileri ile yapılan toplantıda, domates ihracatında firma kısıtlamasına son verilmiştir. Aranan kalite ve uygunlukta izlenebilir, arılı sistem üretim yapan tüm üreticilerimizin ürünleri pazarda yerini almaya başlamıştır. 


Rusya ile birlikte Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkeleri Türkiye'nin önemli pazarını oluşturmaktadır. Rusya pazarı kadar ihracat yapılmasa da fiyat bazında incelendiğinde körfez ülkelerinde domatesin değerlendirilmesinin de çok kazançlı olduğu 

rakamlarla ortadadır. Son yıllarda körfez ülkeleri ile Türkiye arasında ticari ve siyasi gelişmeler oldukça iyi durumdadır. Türkiye ve KİK ülkelerinin (Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman) mevcut ilişkileri olumlu sinyaller vermektedir. 
Uçak kargo imkânlarının ekonomik seviyeye ulaşması ile kalitesiyle kendini kanıtlamış olan Türk domatesi tüm dünya ülkelerine ihracata edilecek standart ve kapasitedir. Türkiye'nin küresel piyasadaki rekabet gücünün arttırılması için katma değeri daha yüksek ürünlerin ihracattaki payının arttırılması, lojistik ve pazarlama zincirlerinin etkin hale getirilmesi önem arz etmektedir. Sektörün rekabet gücünün arttırılması için ihracata dayalı devlet teşvik politikalarının etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. 
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SÜ RDÜ RÜ LEBİ LİR KALKINMAYA KATKI 
SAGLAMAK IÇIN ÇALIŞIYORUZ! 


Türkiye tekstil sektörünün en köklü temsilcilerinden biri olan Zorluteks, faaliyet gösterdiği pazarlarda, çevre ve sürdürülebilirlik esasını hedef alarak çalışmaya devam ediyor. Bir yandan yüksek kaliteli ürünler üretirken diğer yandan doğayla dost, sürdürülebilirlik ilkelerinden taviz vermeyen bir üretim anlayışıyla hareket eden Zorluteks, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını tüm paydaşlarıyla düzenli aralıklarla paylaşıyor. 


Zorluteks'in çevre yaklaşımıyla ilgili açıklamada bulunan Zorlukteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, büyüme hedefleri doğrultusunda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarken, doğal kaynakların etkin kullanımı için çevre yönetim sistemi ile atıkların azaltımı ve 

geri kazanımı, kimyasal yönetim sistemi ile doğaya dost ürünlerin kullanımı, enerji yönetim sistemi ile 

de daha tasarruflu sistemlere geçiş yapıldığını ifade 


76 


etti. Çiçek, “Sektörde 65 yıla dayanan tecrübemizle dünyanın her tarafında iş yapabilme becerisine sahibiz. 
Ekonomik sürdürülebilirliğin, toplum için değer yaratan projelerle ve çevresel uygulamalar ile sağlanabileceğine inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda Zorluteks olarak tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için çalışıyoruz” dedi. 


Dokumadan, boya, baskı ve konfeksiyona kadar üretimin tüm aşamalarını kendi bünyesinde gerçekleştiren ve bunu kendi kanallarıyla tüketiciye sunan dünyanın alanında önde gelen entegre tesisi olduklarını belirten Çiçek, sürdürülebilir ekonomi anlayışı ile üretim yaptıklarına dikkat çekti. Diğer taraftan karbon emisyonunu hesaplayarak emisyon miktarını nötrleyebilecek sayıda ağaçtan çok daha 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fazlasını 'Ülkem İçin Hatıra Ormanı” projeleriyle doğaya kazandırdıklarını söyleyen Çiçek, 2010 yılından bu yana yaklaşık 150 bin ağacı büyütmüş olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını kaydetti. 


Ayrıca müşterilerine sertifikalı organik ürünler sunduklarını ve özellikle nevresim takımlarının bitkisel elyaflardan üretildiğini belirten Çiçek, “Kolay ütülenebilen ve leke tutmayan ürünlerimizle kullanıcıların enerji tasarrufu sağlamasına destek oluyoruz. Sertifikalı organik ürünlerimizle doğayı koruyor, Kendini Temizleyen Stor ve Kumaş Perde, Negatif iyonlarla pozitif bir uyku sağlayan TAÇ lon Therapy gibi birçok inovatif ürün geliştiriyoruz” dedi. 


Daha verimli sistemlere geçen Zorluteks fabrikası, düşük enerjili yüksek devirli dokuma, brode makinalarına ve az kimyasal kullanan, düşük enerjili ve az su tüketen dijital baskı makinalarına yatırım yapıyor. Çiçek, konuyla ilgili, “Dijital baskı makinalarımız sayesinde yıllık 15.000 

km üretim yapılabiliyoruz. Bir başka ifadeyle Türkiye'yi baştanbaşa 10 kez kat edebilecek bir üretim rakamına ulaşabiliyoruz. Bu yatırım sayesinde su kullanımında günde 200 ton tasarruf ediyoruz. Dijital teknolojiye yapılan yatırımlar ile yaklaşık olarak günlük 1000 kişilik hane halkının tüketeceği kadar enerji ve su tasarrufu sağladığımızı söyleyebiliriz” dedi. 


Kurdukları geri kazanım tesisleri sayesinde su, 

katı atık, atık boyalar ve dijital baskı makineleri ile tasarruf sağladıklarını ifade eden Çiçek, geri dönüşüm uygulamaları ile doğayı korumak için çalıştıklarına dikkat çekti. 
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Cemil Çiçek, “Kurduğumuz geri kazanım sistemleri sayesinde, suyu birden fazla proseste kullanarak, örneğin, 1 kg pamuklu kumaş üretiminde dünya ortalaması 120 lt su iken, Zorluteks olarak 1 kg 

pamuklu kumaşı 80 It ortalama su ile üretiyoruz. Katı atıklarımızın yüzde 90'nını geri dönüşüm süreçleri 

ile yeniden değerlendiriyoruz. Farklı renklerdeki atık boyaları bir araya getirerek her yıl ortalama 11 ton siyah boya geri kazanımı sağlıyoruz. Kapitone makinelerinin kenarından çıkan elyafları geri dönüşüme gönderiyoruz. 
Bu şekilde geçtiğimiz yıl 23 ton atık elyafı yastık dolum işleminde yeniden kullandık. Ayrıca Doğa Dostu Çanta projemiz kapsamında ürettiğimiz 63 bin adet bez çanta ile naylon torba kullanımını azalttık ve bu konudaki farkındalığı artırmaya yardımcı olduk. Diğer taraftan Atık Yağ Toplama projesiyle 2016'dan bu yana 2.5 ton atık yağ topladık. Bu projemiz sayesinde çevre kirliliğinin önüne geçerken aynı zamanda konulan atık yağ toplama hedefinin gerçekleştirilmesi ile engelli bir yakını olan çalışanımıza Akülü Sandalye ettik” dedi. 
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ANALİTİK KÜLTÜR HER TÜRLÜ STRATEJİYİ 


KAHVALTI NİYETİNE YER! 


Şirketlerin iş geliştirme yaparken dayandıkları 

en sağlam temelin müşteri ihtiyaçları olduğu düşünüldüğünde, gelişmiş bir analitiğe sahip olmak kaçınılmaz bir hale geliyor. Dünya analitik lideri SAS, analitik yetkinlikte henüz uç noktalara ulaşılamadığını vurguluyor. SAS Orta Doğu, Türkiye ve Doğu Avrupa 

İş Çözümleri Direktörü Yiğit Karabağ, SAS'ın bu değerlendirmesini şöyle aktarıyor: “Analitik, şirketlere iletişim merkezlerinde hangi aralıklarda kaç kişi çalıştırması gerektiğinden tutun da müşterinin bir iletişim merkezini neden arayacağına, hangi operatörle konuşmasının satışı destekleyeceğine kadar pek çok bilgi aktarıyor. Bu bilgilerin elde edilmesi müşteri yönetim süreçlerinde başarıyı da beraberinde getiriyor. 
Ancak, müşteri bizi arayacak mı, neden arayacak, ararsa ona cevap verecek vaktim var mı ya da ne kadar sürede ona cevap verebilirim? gibi soruları yanıtlamak istediğimizde; ileriye yönelik tahmin yürütebilen 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analitik zeka noktasında almamız gereken uzun bir yolun olduğunu görüyoruz.” 


Analitik yetkinlikte iki önemli noktanın dikkat çektiğini vurgulayan Karabağ, “Bu 

iki noktadan birincisi; ne olacağını önceden tahmin eden sistemlerin kurulmasını ve verinin birden fazla noktadan toparlanarak analiz edilmesini sağlamak. Müşteri verileri tek bir kanaldan gelmiyor dolayısıyla müşterinin kullandığı tüm kanallardaki veriler toplu olarak değerlendirilmeli. 
İkincisi ise; bu tahminler ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra en uygun aksiyonun ne olması gerektiği ile 

ilgili olarak yapay zekanın devreye girmesi. Bu aşamada devreye giren yapay zeka, hangi operatörün müşterinin sorununu çözerek sonrasında satış gerçekleştireceğini belirleyebiliyor.” 


Geliştirilen her ürün, her çözüm kullanıcıları anlayarak ve analiz ederek geliştiriliyor fakat çoğu zaman müşterilerin dile getirdikleri, aslında gerçekte ne istedikleri ile örtüşmeyebiliyor. Dünya analitik lideri SAS'ın yaptığı araştırmalar neticesinde, çağrı merkezi operatörlerinin tuttuğu kayıtlarla yapısal olmayan konuşmaların kaydını tutabilen makine öğrenimi sonuçları arasında “625 oranında bir fark bulunduğu raporlanıyor. Bu nedenle öngörü yetenekleri ve yapısal okuması gelişmiş analitik yazılımların müşteri deneyim süreçlerinde kullanılması tüm şirketler için zorunlu oluyor. İyi geliştirilmiş ve yapay zeka destekli bir analitik yazılım, çağrı merkezlerine gelen aramaları yatay olarak keserek alt metin okuması yapabiliyor. 

Bu sayede gerçekleştirilen bir aramada neyin önemli neyin önemsiz olduğu kolayca ve en doğru şekilde belirlenebiliyor. 
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Mİ HER İŞLETMENİN BİR DİJİTAL İKİZİ OLMALI! 


Endüstri 4.0 dönüşümü ile birlikte gelen teknolojik gelişmeler sayesinde üretim, sanayi ve birçok sektörde iş yapış şekilleri ve operasyonlar otomatize edilmeye, dijitalleşmeye başladı. Artık her işletmenin bir dijital ikizini yaratma zamanı geldi. 


loT ve Takip Teknolojileri geliştiren Türkiye'nin en 

hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden Trio Mobil'in CEO'su Nevzat Ataklı, loT'nin gelecekte tüm sektörlerin olmazsa olmazı haline geleceğini aktardı. “Endüstri 4.0 dönüşümü ile birlikte gelen teknolojik gelişmeler sayesinde üretim, sanayi ve birçok sektörde iş 

yapış şekilleri ve operasyonlar otomatize edilmeye, dijitalleşmeye başladı” diyen Ataklı, artık her işletmenin bir dijital ikizini yaratma zamanı geldiğini söyledi. 
Fabrikaların, üretim tesislerinin, sanayi ve perakende dahil tüm sektörlerde verilerin loT teknolojileri kullanılarak dijital ortama taşınması süreçlerin otomatize edilmesini, kalitenin ve verimliliğin 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artırılmasını sağlayacağını aktaran Nevzat Ataklı şu bilgileri paylaştı: “Bir mağazayı düşündüğünüzde, bunun stoklarını, günlük ziyaretçi sayısını, müşterinin mağaza içi hareketlerini, müşteri memnuniyet oranını, çalışanların müşterilere ne sürede destek verdiğin dijital ortamda gerçek zamanlı izleyemeyen bir mağazanın yakın dönemde rekabet şansı kalmayacak. 
Aynı durum üretim tesisleri, oteller, hastaneler gibi tüm tesisler için geçerli. Trio Mobil dijital ikiz oluşturmak için gerekli tüm donanım, sensör ve yazılımları yerli imkanlarla geliştirip üreterek Türk firmalarının rekabet gücüne katkı sağlıyor.” 
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TÜRK HALKI YETERİNCE SÜT İÇMİYOR! 


Tüm dünyada Dünya Süt Günü kutlanırken, ülkemizde kişi başına süt tüketimi dünya ve Avrupa ülkelerinin 


çok gerisinde kalıyor. Oysa süt, çocukluktan yaşlılık dönemine kadar hayatımızın her döneminde, saç ve tırnak 


gelişiminden kalp ve kemik sağlığına kadar her alanda yaşamsal önem taşıyor 


Sütün insan sağlığı için önemi ve süt tüketimi ile ilgili kamuoyunda bilinç ve farkındalığın artması amacıyla her yıl 21 Mayıs'ta kutlanan Dünya Süt Günü ile, 

sütün yaşamımızdaki yeri tüm dünyada bir kez daha vurgulanıyor. Ülkemizde ise süt içme oranlarının Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük olduğu, Türk halkının Avrupa ülkelerinin neredeyse dörtte biri kadar süt içtiği biliniyor. Euromonitor 2017 verileri de süt tüketimi konusunda Türkiye'de hala büyük sıkıntılar olduğunu ortaya koyuyor. Bu verilere göre dünyada süt tüketiminin en yüksek olduğu ülkeler Kuzey Avrupa ülkeleri. Estonya, İrlanda, Finlandiya, İngiltere ve 
İzlanda'da kişi başına içme sütü tüketimi yıllık 100 
litrenin üzerinde iken, Türkiye'de yıllık kişi başı süt tüketimi 26 litre düzeyinde kalıyor. 


Süt üretiminde dünyanın ilk 10 üreticisi içinde yer 

alan Türkiye'de toplam süt üretimi son 20 yılda iki katına çıkarak 20 milyon 700 bin tona ulaştıysa 

da, bu miktarın sadece 9 milyon 213 bin tonu, yani yarısından azı sanayiye gidiyor. Oysa gıda güvenliği açısından ambalajlı süt ve süt ürünlerinin üretiminin de tüketiminin de artması gerekiyor. 


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, açık sütlerin soğutuculu tanklarda bile olsa testlere tabi tutulmadığı için antibiyotik kalıntısı, kimyasal kalıntı, yüksek miktarda somatik hücre gibi zararlı maddeler içerebildiği uyarısında bulunuyor. 
İnanç, “Ambalajlı süt işletmelerine kabul edilen sütler kontrollü olarak toplanır ve soğuk zincir bozulmadan 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fabrikaya getirilir. Süt, fabrikaya kabul edilmeden önce kalite testlerinden geçirilir ve yüksek kaliteli çiğ sütler fabrikaya kabul edilir. Sadece ısıl işlemden geçen sütler el değmeden ambalajlanır. Süt alımından son ürüne kadar üretimin her aşamasında sürekli olarak analiz edilen ambalajlı sütler, kaynağı belli olmayan ve denetlenmeyen sokak sütünden daha doğal ve sağlıklıdır" diye konuşuyor. 


Neden süt tüketelim? 

Öte yandan sütü günlük beslenmenizin bir parçası haline getirmeniz için nedenler saymakla bitmiyor. İşte bunlardan birkaçı: 


1. Son derece önemli bir protein kaynağıdır: Beslenme 
düzenimizde önemli protein kaynağıdır. 1 litre süt 32 
gram protein içerir. Sütte bulunan proteinler; hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynar, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlar, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı olur. 


2. Bağışıklık sistemini güçlendirir: İçerdiği 40'tan fazla besin öğesiyle süt, özellikle mevsim değişimi sonucu bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla sıkça görülen solunum yolu enfeksiyonları, grip ve soğuk algınlığı gibi pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruyucudur. 


3. Kemik gelişimini sağlar, osteoropozu engeller: Süt, kemiklerin güçlenmesi ve kemik sağlığının korunması için gerekli olan kalsiyum deposudur. İçerdiği kalsiyum sayesinde, günde 2 bardak süt tüketmek, osteoropozu engellemeye yardımcı olur. 


4. Kalp hastalıklarından korur: Süt ve süt ürünleri, 

kan yağlarının ve kan basıncının düşürülmesinde 

etkili olan protein, kalsiyum, fosfor gibi pek çok besin öğesine sahiptir. Günlük düzenli kullanıldığında koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve hipertansiyonu dengeleyici rol oynar. 


5. Gebelikte mineral kaybını önler: Gebelik boyunca annelerin vücudunda azalan mineraller, günde 2 bardak süt ile karşılanabilir. 


6. Dişleri korur: Yüksek miktarda kalsiyum ve fosfor içeren süt, asitli ve şekerli yiyeceklerin yarattığı mikroorganizmalarla savaşarak dişlerimizde oluşabilecek çürükleri engeller. 


7. Cildi güzelleştirir: Sütte bulunan vitamin ve 


mineraller, akne ve cilt inflamasyonu riskini azaltarak cilt sağlığını korur. 
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BUSINESS AKTÜEL 


ÜLKELERE ÖZGÜ ADAB-I MUAŞERET KURALLARI! 


Madem misafir olup ülke ülke gezmek istiyoruz, o halde ev sahiplerinin geleneklerini öğrenmenin şimdi tam zamanı... Her kültür kendi dinamiklerini oluşturur, toplumlarda hâkim olan ana akım dini inançların emirleri çoğunlukla halkın dimağında sarsılmaz yerini alır! İşte şaşkınlık yaratan o liste: 


Tabakta biraz yemek kalsın, Çin'de adet böyle, aç olan ekmeğe dadansın! 

Çin'de bir ailenin evine misafir oldunuz, bir tepeleme pirinci nasıl yiyeceğinizi kara kara düşünürken, gayret edip nihayet bitirdiniz. Misafir olduğunuz evin yemeğini beğenmemiş görünüp saygısızlık etmemek için midenizi neredeyse çatlattınız ama yanlış alarm! Çin'de tümüyle tersi bir algı yarattınız! Çin'de yemeğini çok beğenen artık kıyamadığından mıdır, yeterince yedim doydum ispatından mı bilinmez, önünde bir lokma olsun yemek bırakmak adettendir. Aksi halde boş olan tabağınızın dolmasını arzuladığınız, yemekten tatmin olmayıp farklı bir yiyecek istediğiniz anlaşılabilir. Üzerinize yönelen bakışlar sizi biraz mahcup biraz da tedirgin edebilir. 


Ne enseye tokat ne keltoşa şaplak, 

Tayland ciddiyet ister! 

Esasen budizmi kabul eden her millette biraz bulunur! 
İnanışa göre kutsal kabul edilen kafa bölgesine sulu şakalar yapmak ne tercih ne de kabul edilebilir. 
Tayland, Malezya gibi Budizm inanışının yaygın olduğu coğrafyalarda askerlik arkadaşım deyip kafa sevemez, 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açık ense görünce günlerden de cumaysa, şakayla karışık bir tokat yapıştıramazsınız! Aslına bakarsanız öfkelendirmekten ziyade onur kırıcı bir davranış olarak karşılanabilecek, kafayı hedef alan her hareketten kaçınmakta, mesafeyi olabildiğince korumakta fayda var! 


Kuzey Avrupa'da gereksiz konuşmayın! 

Yaşamda hepimizin özen göstermesi gereken, ağzımızdan çıkacak sözlere mukayyet olmamızı öğütleyen bir gelenek aslında sıradaki! Hepimiz gün içinde önümüze gelen her konuda fikir yürütmeye, vazifemiz olmayan işlere sıkça ve itinayla burunlarımızı sokmaya, bir dokunana bin ah işittirmeye fazlasıyla bayılıyor, çok konuşmayı da genelde marifet sayıyoruz! 
Ama bakınız Kuzey Avrupa'ya; “gereksiz muhabbet etmek kabalıktır” demiş, zarafet için sessizlik ilan etmiş! 
Ne de güzel etmiş. Sırf bu yüzden Kuzey Avrupa'ya gidip harika bir alışkanlık kazanılabilir. İnsanlar kendilerine sorulandan fazlasını söylememek, dillerini kontrol etmek konusunda böylece ehlileşebilir. Harika bir ahlak kuralıymış, biz çok sevdik! 
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TOURISM 


Şİ ALTERNATİF TATİL ROTALARI! 


Lider tur operatörü Prontotour, yurt dışı ve yurt içi turlarında odabaşı “65 indirime ilave olarak Axess, Maximum ve Bonus kredi kartlarına özel artı 905 indirim sağlayarak çifte fırsat sunuyor. Ramazan Bayramı'nı ister yurt dışı ister yurt içi turlarıyla tatil fırsatına dönüştürmek isteyenlere Prontotour'dan muhteşem öneriler: 


İtalyan Klasiği 

Dünyanın turizmde en gözde ülkelerinden olan İtalya, bayram tatilinin klasik tercihleri arasında yer alıyor. 
Roma, Milano, Venedik, Floransa, Napoli, Bologna gibi şehirlerin yer aldığı turların yanı sıra dünyaca ünlü turkuaz sularıyla Amalfi sahilleri ve muhteşem doğasıyla 


Puglia bölgesi gidilebilecek sıra dışı yerleri oluşturuyor. 
Enfes lezzetleri ve mimarisiyle Sicilya bölgesi farklı bir İtalya turu isteyenlere hitap ediyor. 


Sıra Dışı Bir Alternatif: Portekiz-Endülüs Prontotour'un Portekiz-Endülüs turu, bayram tatilinde alternatif bir seyahate çıkmak isteyenleri bekliyor. 
Kadim kültürü ve benzersiz mimarisiyle Endülüs'ün ünlü şehirleri Sevilla, Granada ve Cordoba'da Arap egemenliğinin etkilerini yaşayıp, Portekiz'de Lizbon ve Porto şehirlerinde bambaşka bir kültüre merhaba deme fırsatı seyahatseverleri bekliyor. Bunun yanı sıra İspanya'nın eşsiz kültürünü keşfetmek isteyenler için klasik İspanya turları da bulunuyor. 
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TOURISM 


Yakın Olsun Diyenlere: Balkanlar 

Yakın rotalarda bayram tatili isteyenler için ise çok seçenekli Balkan turları alternatif oluyor. Tarihi, doğası, eğlenceli gece hayatıyla Budva, Arnavutluk, Belgrad ve Dubrovnik turları gezginlere unutulmaz bir bayram tatili sunuyor. Ayrıca Prontotour'un otobüslü bayram turları seçeneği de bulunuyor. 


Eğlence, Sanat ve Romantizm: Benelüks-Paris 

Avrupa kültürünü yakından tanımaya olanak veren Benelüks-Paris turları, tek turla birden fazla ülkeyi görme fırsatı sunuyor. Eğlence, sanat ve romantizmi bir arada yaşamak isteyenler için ideal olan bu paket ile bayram tatili unutulmaz bir anıya dönüşüyor. 


İster Uzak Rotalar İster Kısa Şehir Kaçamakları 

Bayram tatilinde uzak rotaları tercih eden seyahat tutkunları, artık her mevsim gidilen Vietnam, Uzakdoğu, Küba turlarıyla bambaşka coğrafyaları ve kültürleri tanıma şansı buluyor. Kısa tatil yapmak isteyenler 

için ise Prontotour'un Paris, Nice, Roma, Barcelona, 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Saraybosna, Dubrovnik, Budva, Belgrad gibi “Şehir Kaçamakları” turları alternatif oluyor. 


Baltık Ülkelerinde Beyaz Geceler 

Sıra dışı bir seyahat deneyimi vaat eden İskandinav ülkeleri, son dönemin gözde rotaları arasında yer alıyor. Avrupa mimarisinin ihtişamlı yapıları ve Viking kültürünü keşfetmek isteyenler, Prontotour Baltık turlarını tercih edebiliyor. Ayrıca mevsim itibariyle bayram tatilinde ünlü Beyaz Geceler'i deneyimleme fırsatı da gezginleri bekliyor. 


Yurt İçinde “Kültür Turları” 

Bayram tatilini yurt içi seyahatiyle değerlendirmek isteyenler Prontotour Kültür Turlarını tercih edebiliyor. 
Muhteşem doğası ve gurme lezzetleriyle Karadeniz, benzersiz coğrafi yapısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya ve son dönemlerin en popüler rotası Eskişehir seyahat tutkunlarına yurtiçinde alternatif oluyor. Ayrıca deniz, kum, güneş tatili tercih edenler için Prontotour'un Ege, Akdeniz ve Kıbrıs otel paketleri keyifli bir bayram tatili seçeneği sunuyor. 


Uzun yıllardır sektörde bulunan ve başarılı birçok projeye imza atmış Kent, BC, Soykaya ve Avrupa Yapı'nın güçlerini birleştirmesiyle kurulan Kent Proje, Kocaeli'nde ilk olacak birçok özelliğe sahip Yahya 


Kaptan Terrace Evler Projesi'nin 1. etabını satışa sundu. 


Kent Proje'nin Yuvam Akarca Mevkii'nden satın aldığı arsa üzerine 300 milyon TL'lik yatırımla başlattığı Yahya Kaptan Terrace Evler Projesi'nde 35 dönümlük alanda 600 konutun yanı sıra kapalı ve açık havuz, sauna, Türk hamamı, spor salonu, basketbol, voleybol 


ve mini futbol sahaları, etkinlik alanları ile kapalı otopark bulunacak. Ayrıca proje alanı içerisinde Yahya Kaptan Terrace Evler sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği büyük bir market, kreş ile ulaşım 

ve güvenlik endişesi yaşamadan çocuklarını gönderebilecekleri ilkokul ve lisesinin olduğu bir özel okul da yer alacak. 


Kocaeli'ndeki en değerli bölgelerin başında gelen Yahya Kaptan'ın hemen yanı başında yer alan Yuvam Akarca Mevkii'nde gerçekleştirilmesi sebebiyle ismini 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bulunduğu bölgeden alan projeyi önemli kılan bir diğer özellik ise Kocaeli'nde Leed Sertifası'na sahip 

ilk proje olması... Uluslararası yeşil bina sertifikası anlamına gelen Leed Sertifikası sayesinde projedeki 

el yıkama suyu bir yerde depolanıp arıtıldıktan sonra geri dönüşümü sağlanarak çevre sulama ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Ayrıca konutların çatılarına kurulacak güneş enerjisi panelleri sayesinde yaklaşık 70-80 kilowatt elektrik üretimi sağlanarak, bütün sosyal tesis ve çevre aydınlatmaları karşılanacak. 


4 mimar ile 1.5 yıllık çalışma sonrasında başlanan 
projede; 1t1,2*1,3*11ve 4*1 dairelerin yanı sıra 
villa tipi evler de bulunacak. Bu evler 70 ila 400 
metrekare arasında farklı alternatiflerde olup küçük, 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orta, büyük ev arayışında olan ailelerin taleplerini karşılıyor olacak. Bütün daireler ve villalarda akıllı ev sistemlerinin yanı sıra yerden ısıtma, özel tasarım mutfak dolapları ile ankestre setler yer alacak. 


Bir tarafı deniz, üç tarafı doğa manzarasına sahip olan projenin otogara ve TEM bağlantısına mesafesi 1.5 
kilometre olmakla birlikte toplu taşıma araçlarının sürekli geçtiği bir konumda bulunuyor. Ayrıca ildeki tüm AVM'lere ise 1 ila 3 kilometre mesafede yer alıyor. Satış ofisi ve örnek dairesi gezilebilen projede birinci sınıf malzeme ve en bilinen markaların ürünleri kullanılıyor. Kalitenin her daim en ön planda olduğu, satış sözleşmesine kullanılan malzemelerin yazılmasıyla da garanti altına alınıyor. 


AUTOMOTİVE 


CITROEN C5 AIRCROSS! 


Citroân, C3 Aircross ile başlattığı SUV hareketini C5 Aircross ile devam ettiriyor. Citroön, tasarım için pratiklikten taviz vermek istemeyen müşterilerin beklentilerini gözeterek C5 Aircross'u tasarladı. 
Global otomobil satışlarının dörtte birini oluşturan ve her geçen gün büyüyen SUV segmentinin en güçlü oyuncularından birisi olmaya aday olan C5 Aircross, göz alıcı tasarımının yanında yüksek konforuyla da rekabette bir adım öne çıkıyor. 


Citroân'in yeni SUV'u C5 Aircross benzersiz, enerjik ve kendinden emin tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 
C5 Aircross; 4,50 metrelik uzunluğu, otomobile güçlü bir hava katan Airbump©'ları, 230 mm'lik yerden yüksekliği ve dikkat çekici tavan çıtalarıyla SUV segmentinde farkını ortaya koyuyor. C5 Aircross, 


kişiselleştirilebilir full dijital gösterge paneli, insanı saran yüksek konforlu koltukları, yola hâkim olma hissi veren yüksek oturma pozisyonu, merkezi orta konsolu ve kullanılan yumuşak malzemeleri sayesinde içine girer girmez güvenlik ve kalite hissi veriyor. 


Diğer Citro&n modellerinde olduğu gibi C5 Aircross'ta da çeşitli kişiselleştirme özellikleri mevcut. C5 Aircross'ta yedi farklı gövde rengi, iki tonlu tavan çıtası, ön tampon, ön kapıların alt kısmında yer 

alan Airbump©, üç adet Renk Paketi sayesinde benzersiz bir C5 Aircross tasarlamak mümkün. C5 Aircross'un içine geçtiğinizde ise otomobilin dışıyla uyumlu renk ve malzemeler kullanan 5 farklı kabin kombinasyonuyla kişiselleştirme yapmak mümkün. 
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YENİ AUDI A6 SEDAN! 


AUTOMOTİVE 


Audi, Yeni A6 ile başarılı sedan modelinin sekizinci neslinde, segmentine sayısız yenilik getiriyor. 
Dijitalleşme, rahatlık ve sportiflik yönünden, incelikle tasarlanan Audi A6, lüks sınıf otomobiller arasında çok yönlü bir yetenek. Tümüyle dijital ve dokunmatik MMI sistemi, araç içi bilgi ve eğlence sistemleri için kolay bir kullanım sunuyor. Sistematik olarak dijitalleştirilen iç mekan, segmentinde çığır açacak nitelikte. 
Süspansiyon, pürüzsüz bir sürüşün konfor ve dengesini, sportif bir karakter ile bir araya getiriyor. Tüm motor seçeneklerinde rahatlık ve verimliliği gözeten yarı hibrit sistem yer alıyor. 


Audi'nin dokunmatik Multi Medya Arayüzü (MMI) sisteminin yeni Audi A6'da yer alan versiyonu, akıllı telefona benzer ekranı ve işletim sistemiyle sezgisel kullanım imkanı sunuyor. Önceki modelde bulunan birçok düğme ve kontrolün yerini iki geniş ekran aldı. 
A6 bu güncelleme sayesinde uçtan uca dijitalleşmeyi “business class” ile tanıştırıyor. MMI sistemi, sesli kumanda sayesinde kendisine yöneltilen soru ve komutları araç içi bilgisayarda kayıtlı verileri kullanarak ya da MMI navigasyon plus desteğiyle, buluttan edindiği bilgiler sayesinde işliyor. 
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TECHNOLOGY 


EKRANLI N400! 


yaşatıyor. 
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CASPER'DAN HARİKALAR YARATAN KATLANABİLİR 


Türkiye'nin teknoloji markası Casper, en yeni 
modeli N400 ile 2in1 serisine yenilik katıyor. 360 
derece katlanabilir ekran teknolojisi, aktif kalem ve güçlü bataryası ile teknoloji tutkunlarına farklı bir deneyim vaat ediyor. 


Türkiye'nin teknoloji markası Casper 2in1 serisinin en yeni modeli N400 modeli ile kategorisine yenilik katıyor. Üstün özellikleriyle teknoloji tutkunlarının yaşamını kolaylaştıran Casper N400 ile iş, okul ve günlük hayatta kullanıcıların en büyük yardımcısı oluyor. 


İnce tasarım ve aktif kalemi ile kullanım kolaylığı sağlarken 360 derece dönen ekranı sayesinde farklı 


kullanım alanları ile fonksiyonel bir çizgide ilerliyor. Tablet keyfi ve notebook performansını bir arada yaşamak isteyenler için tasarlanan N400, mobil işlerde çalışanlar için de kullanım kolaylığı sağlıyor. 


360 derece katlanabilir ekranı ve active pen teknolojisiyle Casper N400, klavyeden bağımsız olarak çalışarak 
özgün fikirleri bilgisayar ekranında şekillendiriyor. 11.6“ HD IPS ekran kalitesi ile daha net görüntü sağlarken 
178 dereceye kadar ki açılarda aynı kalitede görüntü özelliği sayesinde de kullanıcılara kaliteli bir deneyim 


Arttırılabilir 1,92GHz'lik güçlü işlemci performansı ile birlikte yenilikçi bir adım atan Casper, 32 GB dahili hafızasıyla geniş depolama kapasitesi ortaya koyuyor. 4 GB RAM ile 60 uygulama gücü ve İntel Atom 78350 1.44 GHz Ouad Core (4 çekirdek) işlemci ile hızlı kullanım sağlıyor. 


CASPER'DAN ÖNDE ÇİFT KAMERALI CEP TELEFONU! 


Türkiye'nin teknoloji markası Casper yeni akıllı telefonu VIA A2 ile şık ve sağlam bir gövdeyi üç kamera ile birleştiriyor. Önde çift kamerası bulunan Casper VA A2, metal ve sağlam bir gövde ile şıklık ile teknolojiyi bir araya getirirken, 5.7 inçlik 1440x720 piksellik HD* IPS ekran ile kullanım zevkini üst bir noktaya taşıyor. 
Güçlü işlemcisi ve donanım özellikleriyle performans konusunda sorunsuz bir deneyim imkanı sunuyor. 


Şıklığı ve sağlamlığı bir arada bulunduran Casper VIA A2, 8.3 mm inceliğinde eşsiz renk ve metal tasarımıyla göz dolduruyor. En son trendleri bir arada toplayan Casper VA A2,20*t8 MP dual ön ve 16 MP arka kamerası ile en renkli anlara şahitlik ediyor. 5 parça lens ve 9 farklı kamera 
modu ile stüdyoları cebe taşıyan VIA A2 cep telefonu, 8 
Çekirdek işlemcisi ile aralıksız performans sağlıyor. 


HD* IPS ekran teknolojisine sahip 2.5d kavisli ekranı sayesinde kullanım rahatlığı sağlayan Casper, yüzde 

76 ekran gövde oranı ve rahat ve 1440*720p ekran 
çözünürlüğüyle kolay kullanım sağlarken 5.7” HD* 

Full LCD ekranı ile fotoğraf ve videoları en iyi şekilde görüntülüyor. Selfie tutkunlarını da unutmayan Casper, VIA A2 modelinde selfie ışığı, 120 derece ile geniş selfie özelliği ve F2.0 diyafram aralığı sayesinde en güzel anlara tanıklık ediyor. 
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TECHNOLOGY 


CASPER VIA M4! 


Türkiye'nin teknoloji markası Casper'ın akıllı telefon ailesine 

yeni katılan VIA M4, şık tasarımı gelişmiş özellikleriyle bir araya getiriyor. 3D cam gövde tasarımına sahip olan yeni model, 5.5 inçlik Extreme Vision ekranı, 4 çekirdekli işlemcisi ve Android işletim sisteminin en yeni sürümü Oreo ile sınırları zorlayan bir akıllı telefon. 


Casper VİA M4'ün arka yüzü 24 farklı katmanın bir araya gelmesinden oluşuyor ve 3D cam tasarımı ile mükemmel bir kullanım zevki sunuyor. Ele iyi oturan bu tasarım telefonun kullanım zevkini de artırıyor. 5.5 inç Extreme Vision ekranı bulunan 
akıllı telefon, HD* 1440 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. Yüzde 76 
ekran oranı ile daha küçük bir boyutta büyük bir ekran zevki sunan Casper VİA M4, hem oyun hem de video izlerken beklentilerin ötesinde bir deneyimi beraberinde getiriyor. 


Altın ve Gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan akıllı telefonda gri renk seçeneğinde 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama imkanı varken, altın sarısı renk seçeneğinde ise 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. 4 çekirdekli 1.3 GHZ işlemciyle en zor görevlerinden bile üstesinden rahatlıkla gelebilen Casper VIA M4, oyun performansı ile de göz dolduruyor. 


SAMSUNG 2018 YENİ TV SERİLERİNİ DUYURDU! 


Samsung, amiral gemisi OLED TV modellerindeki özelliklerin yanı sıra genişleyen, Premium UHD, UHD ve Ultra Büyük Ekran TV serilerindeki güncellemeleri paylaştı. 
Samsung ayrıca, inanılmaz görüntü kalitesi, akıllı uygulamaları ve televizyonların evin dekoruyla zahmetsizce uyum sağlayan eşsiz tasarım özellikleriyle ilgili birçok yeniliği de açıkladı. 


Yeni TV serisinin evin tasarımıyla bütünleşmesini sağlayan Ortam Modu (Ambient Modu), kullanıcıların televizyonu izlemediği anlarda bile değer sunmak için geliştirildi. 
Trafik, hava durumu ve haberler de dahil olmak üzere ekranda çok sayıda bilgiyi sunabilen Ortam Modu, televizyonu evin bilgi merkezine dönüştürerek kullanım alanını genişletiyor. 
Ortam Modu ayrıca, TV'nin monte edildiği duvardaki rengi veya deseni algılıyor ve dekorla uyumlu, transparan görünümlü ve şık bir ekran sunuyor. 


Yeni Samsung 2018 OLED TV serisinin sahip olduğu görünmez incelikte bağlantı kablosu (Invisible One Connection) güç ve AV data aktarımlarını tek bir bağlantıda buluşturuyor. 15 metreye kadar uzunlukta sunulabilen bu kablo televizyonu, veri ve güç kaynaklarının hemen yanında konumlandırmaktan kurtarıyor. 
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BUSINESS FASHION 


VAKKO KADIN'DAN YEPYENİ DİNAMİK 
BİR KOLEKSİYON! 


Birçok farklı konsepti bir araya getiren koleksiyon, “Deconstruction ve Reconstruction” yap/boz 

dinamik duruşu ile öne çıkan kadınları “Team Spirit” temasında; gömlek kollarından çıkan triko patchler, teması ile aktif yaşamın çizgilerini üstünde taşıyor. tamamı dikilmemiş gömlek yakaları, bağlanmamış Kırmızı beyaz, lacivert beyaz ve siyah beyaz çizgiler, kemerler, parçalanmış empirmelerin patch olarak tekrar puanlar, asimetrik şekiller duru bir formda ya da puzzle ceketlerde hayat buluyor. “Street Fashion"'ı simgeleyen gibi iç içe geçerek farklı bir hareket yakalıyor. Dökümlü temanın ön plana çıkan bir diğer oyuncusu ise denim. 
ve oversize duruşun da öne çıktığı seride, yanları çizgili Kesilmiş, parçalanmış jean pantolonlar, ceketler, 

beyaz ve kırmızı botlar koleksiyona fresh; çizgiler, montlar, lastik ayakkabılar ve sandaletler kenarlarındaki payetler ve danteller ise koleksiyona feminen bir hava saçaklarla özgür ruhu temsil ediyor. 

getiriyor. 


BUSİNESS NEWS 2018 


BUSINESS FASHION 


Bi CACHAREL'DEN BÜYÜLEYİCİ TASARIMLAR! 


Cacharel koleksiyonlarında her zaman kendine yer bulan mavi, sezonunda en öne çıkan renklerinden oluyor. Mavinin birçok tonunu kullanan Cacharel, bu kez de iddiasını arttırarak doygun çivit mavisinin çekiciliğini yeni koleksiyonuna yansıtıyor. 


Majorelle mavisi de denilen çivit mavisi göz alıcı kumaşlar, takım elbiselere dönüştürülüyor ve bu takım elbiseler Marakeş'te farklı mozaiklerin üzerlerinde görülen otantik ekoselerle şekillendiriliyor. Zarif bir görünüm kazandırmadaki başarısını tüm nüanslarda hissettiren Cacharel, ekose desenlerini aynı renkten yapılmış örgü kravatlar ve kaktüs yeşiline çivit mavisi uyarlanmış şal desenli mendillerle birleştirerek yazın ruhuna uygun takım elbiseler sunuyor. 
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Gökyüzünün bulutlu bulutsuz hallerinden esinlenerek tasarlanmış emprime desenlerle birlikte günlük tişörtler dahi şık bir görünüm kazanıyor. Gök mavisini gömleklerde, smokinlerde ve bermuda pantolonlarda kullanan Cacharel, engin mavinin ahengini tüm koleksiyona yansıtıyor. 


Klasik pantolon kesiminde tasarlanmış dik cepli denim pantolonlar, ütü izli kullanımları ve içten bel bağlarıyla denim konforunun Cacharel tarzıyla yorumlanmış 

en rafine örneği. Bu haliyle hem tişörtlerle hem de gömleklerle rahatlıkla kullanılabiliyor ve günlük yaşamda da stil sahibi bir görünüm yaratmaya olanak sağlıyorlar. 


BUSINESS LIFE 


CONRAD İSTANBUL BOSPHORUS'TA | 
BOĞAZ MANZARASINA KARŞI İFTAR KEYFİ! 


Conrad İstanbul Bosphorus, lezzeti sanata dönüştürdüğü özel iftar menüsü ile 11 ayın sultanı Ramazan'da misafirlerini bekliyor. Manzara Restaurant'ın Boğaz ve Tarihi Yarımada'nın kültürleri buluşturan eşsiz manzarası eşliğinde misafirler, iftarda hem lezzete hem manzaraya doyacak. 


Conrad İstanbul Bosphorus, sevdikleriyle iftar keyfi yaşamak isteyenlere Tarihi Yarımada manzarasına sahip mekanı Manzara Restaurant'ta Ramazan'a yakışır bir menü sunuyor. Conrad'ın manzara ziyafeti çektiren restoranına tadına doyulmaz özel bir menünün eşlik edeceği iftar yemeğinde ailenizle ve dostlarınızla 

bir araya gelerek; ramazana yakışan bir sofrada bulaşacaksınız. 
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Medine hurması, bal kaymak ve pastırma gibi iftariyeliklerle başlayacak set menü, günün çorbası, zeytinyağlı tabağı, maydanozlu tepsi böreği, ıspanak ve yumurtalı pide, kuru patlıcan dolması gibi geleneksel lezzetlerle devam edecek. Üç farklı alternatifin bulunduğu ana yemekte patlıcan beğendili kuzu tandır, bulgur pilavı ve kremalı ıspanak ile marine edilmiş tavuk şiş ve iç pilav ile servis edilen ağır ateşte fırınlanmış dana antrikot arasından seçim yapmak ise oldukça güç olacak. 


Ramazan sofralarının olmazsa olmaz tatlısı güllaç Conrad'ın eşsiz yorumuyla arz-ı endam ederken dondurma ile servis edilen revani ve irmik helvası ile şam fıstıklı sunpangle lezzetin sanata dönüştüğü set menünün diğer tatlı çeşitleri arasında yer alacak. Çok özel lezzetlerin bir araya geldiği iftar yemeği, Osmanlı şerbeti, çay, kahve ve lokum ikramı ile son bulacak. 
Manzara Restaurant, eşsiz servisiyle, 25 kişiden 750 
kişiye kadar çeşitlenen grup iftar davetleri için de biçilmiş kaftan. 
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NELİPİDE? 


BUSİNESS LİFE 


Damak tadına önem verenlerin uğrak noktası Nelipide Gurme, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirmeyi tercih edenlere özel bir menü sunuyor. Birbirinden lezzetli pidelerinin yanı sıra et ve otlardan oluşan yöresel menüsüyle de misafirlerini karşılayan Nelipide, herkesin bayramını kutluyor. 


Nelipide Gurme, bayram tatilini İstanbul'da değerlendirecek olan misafirlerini özel menüleriyle ağırlamaya hazırlanıyor. 


Misafirlerine yönelik hazırladığı pidelerinin yanı sıra yöresel menüsü ve menüde yer alan birbirinden farklı lezzetleriyle Nelipide, tüm lezzet tutkunlarının tercihi oluyor. Nelipide'de usta şeflerin maharetli ellerinde lezzet şölenine dönüşen pideler, taş fırında odun ateşinde pişirilerek sunuluyor. 
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Ordu'nun doğal ortamında yetişen hayvanların lezzetli etlerinden hazırladığı et menüsüyle Nelipide, meraklılarına et kültürünün en kaliteli yorumunu sunuyor. Samimi ve hoş ortamıyla misafirlerini karşılayan Nelipide'nin et menüsünde; Bonfile, Kiremitte Et Sote, Biberli Biftek, Kuzu Sac Kavurma ve Nelipide Köfte yer alıyor. Aile büyüklerinden miras kalan geleneksel reçeteleri, modern bakış açısıyla yorumlayarak damak tadına önem verenler için sunan Nelipide'nin yöresel menüsünde ise Pırasa ve Fasulye kayganasının yanı sıra Pazı Kavurması, Kara Kabak, Galdirik, Sakarca Kızartma, Gürcü Dolması, Lahana Kavurması, Fasulye Diblesi ve Sakarca Mıhlaması yer alıyor. 
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Liv Hospital Damar Cerrahisi Uzmanı 
Prof. Dr. Erdal Aslım 


His kaybı, hareket kaybı, geçici veya kılıcı görme bozukluğu, bayılma gibi şikayetler pek çok sağlık sorununun belirtileri arasında yer alıyor. Ancak şah damar tıkanıklığının da bu belirtilere neden olduğunu unutulmamalı. 


Damar tıkanıklıklarının fark edilmediği takdirde inme veya felç gibi ağır tablolara yol açabileceğini söyleyen Liv Hospital Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aslım, karotis (boyun) tıkayıcı arter hastalığı tedavisi hakkında bilgi verdi. 


Nasıl ortaya çıkar? 

Karotis arter hastalığı kalp problemleri ve beyin kanamalarıyla birlikte başlıca inme sebeplerindendir. 
Boynun her iki yanından seyrederek kafatasına 

giren ve beynin her iki yarım kürelerini beslemek ile yükümlü olan karotis atar damarlarının daralması veya tıkanmaları sonucunda ortaya çıkan hastalıktır. 


Hastalığın nedenleri nelerdir? 
* Tütün ve tütün ürünleri kullanımı 
* Kanda yüksek miktarda yağ ve kolesterol bulunması 
* Yüksek kan basıncı 
* İnsülin direnci veya diyabete bağlı yüksek kan şekeri düzeyi 
* Genetik etkenler 
* Diyabet 


Belirtiler nelerdir? 


Etkilenen karotis damarının karşı tarafında kol ve/veya bacakta kuvvet kaybı, his kaybı, hareket kaybı, aynı 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m BOYUN ŞAH DAMARI TIKANIKLIĞI FELCE NEDEN OLABİLİR! 


tarafta geçici veya kalıcıgörme bozukluğu atağı, bayılma bilinç kaybı, yüz felci ve konuşma bozukluklarıdır. 


Felç nedeni olabilir! 

Daralan boyun damarlarının beyne ihtiyacı olan 

kanı temin edemediğinde beyin ile ilgili şikayetler unutkanlık, baş dönmesi, kısa süreli konuşma veya görme bozuklukları, göz kararması gibi şikayetlere neden olabilir. Daha ileri daralmalarda ise bayılma yaşanabilir. Bu hastalıkta korkulan sonuç, irili ufaklı felçlerin (inme) gelmesidir. Kan akımının azalması, beynin belli bölgelerinin kansız kalmasına yol açabilir. 
Özellikle daralmış şah damarı içinde biriken kan pıhtılarının koparak beyne yerleşmesi, ani ölüme veya kalıcı büyük felçlere neden olabilir. 


Tedavisi nasıl yapılır? 

Yaşam tarzı-diyet değişiklikleri: Sağlıklı bir diyet uygulanması ve ideal kilonun korunması kolesterol seviyesinin uygun sınırlarda kalmasına ve yüksek kan basıncı gelişiminin önlenmesine yardımcı olur. 
Gelişebilecek karotis arter hastalığını önleyebilir ve/ veya kötüye gitmesini engelleyebilir. 


Medikal tedavi: Risk yönetimi ile eşlik eden hastalıkların tedavisi yapılır, kan sulandırıcı tedavi, damar genişletici ilaçlar verilir. 


Müdahaleli tedaviler: Sadece karotis damarı daralmış ancak tam olarak tıkanmamış damarlara uygulanan tedavilerdir. Tıkanmış olan karotis damarına herhangi bir müdahaleli tedavi uygulamaya gerek yoktur. 


Cerrahi tedavi: Cerrahi tedavi genel, bölgesel veya lokal anestezi eşliğinde darlığa yol açan plağın endarterektomi yöntemi ile çıkarılması gerektiği takdirde sentetik veya hastanın kendi vücudundan elde edilen yamalar ile genişletme uygulanarak daralmış Karotis damarın genişletilmesi, yeterli çapa sahip ise de direkt olarak kapatılmasından oluşur. 


Girişimsel radyolojik tedaviler: Boyun damarlarının tıkanıklıklarında stent yöntemi bir süredir uygulanıyor. 
Son yıllarda bu bölgede uygulanan bu yöntemin henüz açıklanan kısa dönem sonuçlarının cerrahiye göre 

bir üstünlük göstermemiş olması, halen uzun dönem sonuçlarının bilinmiyor olması gibi nedenlerden dolayı bu yöntem sadece seçilmiş bir hasta gurubunda ve özellikle teknik ve diğer sebeplerden dolayı operasyonun yapılamadığı durumlarda uygulanıyor. 
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Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uz. Dr. Füsun Bilgin Karahallı 


Gün boyu vücudun bütün ağırlığını taşıyan ayaklarda, yanlış ayakkabı ve çorap seçimi ya da havasızlık nedeniyle çeşitli cilt sorunları ortaya çıkabiliyor. Ufak bir nasır ya da su toplaması kişinin gününü mahvetmeye yetebilirken, ayak sağlığının genel itibariyle bozuk olması yaşam kalitesini düşürüyor. 


Ayak, birçok kemikten, kastan, eklemden, tendondan, kan damarı ve sinirlerden oluşan karmaşık bir organdır. 
Özellikle tüm gün ayakkabı içinde kalan vücudun tüm ağırlığını taşıyan ayaklarda birçok cilt ve tırnak hastalığı oluşabileceği gibi, iç organlara ait hastalıkların da belirtileri görülebilmektedir. Örneğin ayaklarda oluşan eklem ağrıları ve sertlikler; romatizmal hastalıkların, ödem; böbrek ya da kalp hastalıklarının, uyuşma ve yanma diyabet hastalığının belirtisi olabilmektedir. 
Böyle belirtiler görülüyorsa vakit kaybetmeden doktora görünmek gerekir. Ayaklarda sık karşılaşan cilt hastalıkları ise şunlardır; 


1. Mantar enfeksiyonları: En sık parmak aralarında olmakla beraber ayağın her yerinde görülebilmektedir. 
Ayakkabı içinde nemli kalma, aşırı terleme, sıcak hava, dolaşım bozuklukları, diyabet gibi hastalıklar mantar enfeksiyonunu kolaylaştırmaktadır. Parmak aralarında görüldüğünde nemin çok olmasından dolayı genellikle beyazımsı kabarıklık şeklinde ya da deri dökülmesi şeklinde belirti vermektedir. Ayak tabanında oluşan mantar enfeksiyonları ise daha kuru ve kepekli lezyonlar şeklindedir. Bunun yanı sıra kırmızımsı üzeri kepekli ya da minik su dolu kabarcık şeklinde olan klinik görünümleri de mevcuttur. Tedavinin yanı sıra hep aynı ayakkabıyı kullanmamak, her gün çorap değiştirmek, nemi emmesi için pamuklu çorap tercih etmek, banyolardan sonra parmak aralarını ve ayağı kurulamaya dikkat etmek 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BUSINESS HEALTH 


AYAKLARDA SIK GÖRÜLEN 
7 CİLT SORUNUNA DİKKAT! 


gerekmektedir. Tırnaklarda da mantar enfeksiyonu sık görülmektedir. “Onikomikoz” da denilen tırnak mantarı meydana geldiğinde tırnak normal saydamlığını ve sertliğini kaybetmektedir. Tırnakta kalınlaşma, kolay kırılma, ufalanma, sarı-kahverengi renk değişiklikleri en sık görülen belirtiler arasındadır. Sağlıksız ortamlarda yapılan manikür ve pedikür işlemleri, sıkı ayakkabıların yaptığı travma, spor salonları gibi ortak kullanım alanları tırnak mantar oluşumunu kolaylaştıran faktörlerdir. 


2. Nasır: Nasır, ayaktaki kemik çıkıntılarının sürekli basıya maruz kalmasıyla derinin kalınlaşması sonucu oluşmakta ve bu da ağrıya sebep olmaktadır. Baskı ve sürtünmenin fazla olduğu sporcularda, uzun yürüyüş yapanlarda ve kemiklerinde şekil bozukluğu olan kişilerde daha fazla görülmektedir. Tedavi edildikten sonra tekrarlanmaması için uygun ayakkabılar tercih edilmeli ve kemik çıkıntılarına nasır önleyici yastıkçıklar kullanılmalıdır. 


3. Tırnak batması: Tırnağın yan köşelerinin yumuşak doku içine gömülmesiyle oluşmaktadır. Yanlış tırnak kesimi, 

ucu sivri dar ayakkabılar, travma gibi sebepler oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Ağrı ve kızarıklıkla başlar ve dolama olarak bilinen enfeksiyon eklenmesiyle akıntılı ve ödemli bir hal alabilmektedir. 


4. Bası ve sürtünmeye bağlı büller;: Ayaklarımızda bası ve sürtünmeye bağlı sıvı dolu kabarcıklar görülebilmektedir. 
Halk arasında su toplaması olacakta bilinmektedir. Bunlar; özellikle sıkı ya da sert ayakkabıların kullanımında, fazla yürüme gibi durumlarda oluşmaktadır. 


5. Viral siğiller: Siğiller kalınlaşmış deri renginde, 

bazen üzerinde siyah noktalanmalar görülebilen ciltten kabarık lezyonlardır. Ayak tabanlarında özellikle basınç noktalarında daha fazladır. Bulaşıcı viral bir hastalık olduğu için çok sayıda olabilmektedir. Havuz gibi ortak kullanılan alanlar, ıslaklık ve nem siğil oluşumunu kolaylaştıran faktörlerdir. 


6. Yağfıtığı: Ayağı yere basınca topukta görülen deri rengindeki çıkıntılardır. Genellikle önemli olmasa da ayakta uzun süre kalanlarda ağrı yapabilmektedir. 
Topuktaki basıncı azaltmak için tabanlık kullanmak faydalı olmaktadır. 


7. Ayak kokusu: Ayakların fazla terlemesi ve ayakkabı içinde uzun süre kalması derinin pH değerini etkileyerek bazı bakterilerin üremesini sağlamaktadır. Bu bakterilerin ürettiği birtakım bileşikler de kötü ayak kokusuna sebep olmaktadır. 


Uygun tedaviyle ayak sağlığınızla ilgili problemlerinizden kurtulabilirsiniz; 


Sağlıklı ayaklara sahip olmak için; 

* Ayak temizliğine dikkat etmek, 

* Tırnakları çok kısaltmadan düz kesmek, 

* Uygun ayakkabı ve pamuklu çorap giymek, 

* Düzenli olarak ayak muayenesi yapmak çok önemlidir. 
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ABONE FORMU 


OKUYUCUNUN AĞIL sirri ünsüni SOYÜĞİN Gtssirmistrşdirili 


İSİ iri sinekli sülün esma 
51 10 ç 7 p ŞANSA TAŞER YAREN MEL İYAE MANN YE EŞEN 


48 | çi EREM RMEREREEEE NERELERİ AMELE AEAEEMMİMMENEAE NE ENT EİEEENEEZEERENEMM 


Kurum Faaliyet Alanı: ..... 


OS ANE Sİ Sasa had iyisine almasini ça lal ali lola 


Posta KOĞU! saman. SEVİ germe İsme 


(oç İREN EEKEME ESME EEE AKİ isiyönüns inmek anmaya SİRİN apeeriyil simayağa a İİ li b 
O Yeni abone oluyorum O Aboneliğimi yeniliyorum 


O Gaylık abone olmak istiyorum 210TL O 1 yıllık abone olmak istiyorum 400 TL Aboneliğiniz ne zaman bağlansın? 


gg Başvuru Tarihi: saa 
Ödeme Bilgileri 


« Vakıfbank Mimaroba Şb. Bayram Tavşan 


O Banka havalesiyle gönderdim. my anladik esap No; OYU Ga 
İlgili belge ektedir. IBAN: TRİ1 0001500158007301313225 


Fatura Bilgileri 
O Faturayı adıma kesiniz. Firm Adli 7 İSİNİ si menssmnmininlse 


O Firmaya kesiniz. MAYO minin 


WD sünni iirisömünsüüüğnsendi VND sürün İmza/Kaşe 


BT MEDIA GROUP 
Batıköy Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Belen Sok. Kent Plus Sitesi B2 Blok No: 2Y/30 Mimaroba — Büyükçekmece / İSTANBUL Tel : (212) 337 36 56 pbx Fax: (212) 3373610 Büyükçekmece VD. 13571672248 wwwbusinessnewstr.com infogbusinessnewsir.com 


MODERN 
ETKİN 


Sofra / Compass Group Türkiye olarak, 24.000'den fazla çalışanımızla Türkiye'nin her köşesinde yiyecek, içecek ve destek hizmetler sektörüne liderlik ediyoruz. 

Yüksek standartlarımız global bilgi birikimimiz ve alanında uzman kadromuz ile hizmet anlayışını yeniden tanımlıyoruz. 
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wWww.sofragrup.com 


SK A TE K ÜNİ V ER Sİ T E 


Girne Amerikan Üniversitesi 
Kıbrıs'ın Tek Global Üniversitesi 


135'i aşkın farklı ülkeden 20.000'in üzerinde öğrencisi, 40'ı aşkın ülkeden 600'ün üzerinde akademisyeni, 7 ülkede kampüsleri, AB, ABD ve dünyanın seçkin akreditasyonlarıyla Avrupa'nın en büyük Amerikan Üniversitesi! 
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